De paaskaars brandt

Orgelspel bij binnengeleide: Lichtstad met uw paarlen poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez’ aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’'ren naar Zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

Woorden van welkom

Aansteken van de gedachteniskaars door José

Moment van persoonlijk gebed, bemoediging en groet

Zingen: Laat mij slapend op U wachten (Joh. de Heer 177)
1 Laat mij slapend op U wachten,
O, dan slaap ik zo gerust; blijve Gij mij steeds ter zij.

Geef mij heilige gedachten Dan alleen kan niets mij deren,
En wees in den droom mijn lust. Heeft geen zonde vat op mij.

't Lichaam slaapt, maar 't harte waakt, ’k Maak, o lieve Heiland, staat
Daar het zich in U vermaakt. Op Uw trouw. die nooit vergaat:
Mag ik dicht bij Jezus wezen, Neen, die zal mij nooit begeven,

O dan slaap ik zonder vreezen. Hier zoo min als na dit leven.

3 Lieve Jezus, houd mijn harte
Dicht bij 't Uwe in elken strijd.

Help mij, dat door vreugd en smarte
'k Rijpen moog’ voor d’ eeuwigheid.
Slaap 'k dan voor het laatst hier in,
Wordt dit mij tot groot gewin;

Want dan zal ik altoos waken

En mijn heil steeds zien volmaken.

Woorden van herinnering door Henk

Joni zingt: Op die dag (Opwekking 818)
Op die dag, in de hemel,

wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn.
Dan zijn wij bij Jezus

en klinkt het overwinningslied

2 't Zij ik slaap’ of wake, Heere,

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezen uit de Bijbel: Psalm 42

1 Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten. 2 Zoals
een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U,
0 God. 3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer
mag ik nader komen en voor God verschijnen? 4 Tranen zijn mijn
brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar
is dan je God?’' 5 Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe
ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God -
een feestende menigte, juichend en lovend. 6 Wat ben je bedroefd,
mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem
weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. 7 Mijn ziel is bedroefd,
daarom denk ik aan U, hier in het land van de Jordaan, bij de
Hermon, op de top van de Misar. 8 De roep van vloed naar vloed,
de stem van uw waterstromen - al uw golven slaan zwaar over mij
heen. 9 Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ‘s nachts klinkt
een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. 10 Tot
God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet U mij, waarom ga
ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’ 11 Mij gaat door
merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de
dag: ‘Waar is dan je God?’ 12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en
onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.

Verkondiging: ‘Maar de HEER zal uitkomst geven’

Zingen: Psalim42:1,5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, Maar de HEER zal uitkomst geven,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
Van de frisse waterstromen, 'k Zal in dit vertrouwen leven,

Dan mijn ziel verlangt naar God. En dat melden in mijn lied;

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;  ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht

God des levens, ach, wanneer Zingen, daar ik Hem verwacht;

Zal ik naad’ren voor Uw ogen, En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
In Uw huis Uw naam verhogen? Tot den God mijns levens heffen.

Dankgebed



Zingen: Ik zie een poort wijd open staan
1. Ik zie een poort wijd open staan,

Waardoor het licht komt stroomen,

Van 't kruis, waar 'k vrijelijk heen mag gaan
Om vrede te bekomen.

refrein:

Genade Gods, zoo rijk en vrij!

Die poort staat open, ook voor mij,
voor mij, voor mij,

staat open ook voor mij.

3. Die open poort leidt tot Gods troon:
Ga door, laat niets u hind'ren.

Neem op uw kruis, aanvaard de kroon,
Die God biedt aan Zijn kind’ren.

refrein

4. In 't hemelrijk voor Jezus’ troon,
Daar leidt het kruis tot zegen,

Daar dragen wij voor kruis, een kroon,
Door Jezus’ bloed verkregen.

Heenzending en zegen

Laten wij dan gaan van hier, in de vrede van de Heer, Zijn dag
tegemoet: De HEER zegene u en Hij behoede u, de HEER doe
Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HEER verheffe
Zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

Woorden van dank door de familie
Praktische aanwijzingen door de uitvaartleider

Uitleidend orgelspel: Veilig in Jezus’ armen

Aansluitend is er gelegenheid om de familie te condoleren
voor in de kerkzaal.
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