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Welkom en afkondigingen 

 

Zingen: Psalm 34:1 en 9 – Ik loof de Heer altijd 

 

Ik loof den Heer altijd. 

Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 

Ja, ik beroem mij op den Heer 

en prijs zijn hoog beleid. 

Gods kleinen horen mij 

en zij verheugen zich tezaam. 

Verhef met mij des Heren naam, 

zegen die en wees blij. 

 

De Heer verlost en spaart 

het leven van wie Hem bemint. 

Al wie bij God zijn toevlucht vindt 

wordt schuldeloos verklaard. 

 

Stil gebed, votum en bemoediging 

 

Groet 

 

Zingen: NLB 704: 1 en 3 

 

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

Gebed om de Heilige Geest  

 

Schriftlezing: Leviticus 2: 1-16    

 

Wanneer iemand een graanoffer aan de Heer aanbiedt, moet hij tarwebloem nemen. Hij moet er ook olijfolie over gieten 

en er wierook op leggen. 2 Hij moet het offer naar de priesters, de zonen van Aäron brengen. De priester neemt een  

handvol van de bloem en de olie, samen met alle wierook, en verbrandt dit als teken voor de hele offergave op het 

altaar, als een geurige gave die de Heer behaagt. 3 Wat er van het graanoffer overblijft, is bestemd voor Aäron en zijn 

zonen; als deel van de offergaven voor de Heer is dat allerheiligst. 4 Voor een graanoffer dat in de oven wordt 

gebakken, moet tarwebloem worden gebruikt; de offergave mag bestaan uit dikke ongedesemde broden, met olijfolie 

bereid, of dunne ongedesemde broden, met olijfolie bestreken. 5 Een graanoffer dat op de bakplaat wordt bereid, moet 

bestaan uit tarwebloem vermengd met olijfolie; het deeg moet ongedesemd zijn. 6 Het baksel wordt in stukken 

gebroken en overgoten met olie; dan  is het geschikt als graanoffer. 7 Voor een graanoffer dat in een kookpan wordt 

klaargemaakt, moeten tarwebloem en olijfolie gebruikt worden. 8 Een graanoffer dat uit deze bestanddelen bereid is, 

mag aan de Heer worden aangeboden. Het moet aan de priester worden gegeven, die het naar het altaar brengt. 9 De 

priester moet een deel van het graanoffer als teken voor de hele offergave op het altaar verbranden, als een geurige gave 

die de Heer behaagt. 10 Wat er van het graanoffer overblijft, is bestemd voor Aäron  en zijn zonen; als deel van de 

offergaven voor de Heer is dat allerheiligst.11 Geen enkel graanoffer dat de Heer wordt aangeboden, mag gedesemd 

zijn. Gedesemd brood en vruchtenstroop mogen niet als offergave voor de Heer verbrand worden. 12 Het mag wel bij 

de opbrengst van de nieuwe oogst aan de Heer worden aangeboden, maar niet als geurige gave op het altaar worden 



verbrand. 13 Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd: het zout, als teken voor het verbond met jullie God, 

mag bij het graanoffer niet ontbreken. Ook aan de andere offers moet zout worden toegevoegd, 14 Wanneer jullie een 

graanoffer uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst aan de Heer aanbieden, moeten jullie gries van geroosterd vers 

graan nemen, 15 er olijfolie over gieten en er wierook op leggen; dan is het geschikt als graanoffer. 16 De priester moet 

een deel van het graan en de olie en al de wierook verbranden als teken voor de hele offergave voor de Heer. 

 

Zingen: NLB 905 : 1 en 3 – Wie zich door God alleen laat leiden 

 

Wie zich door God alleen laat leiden, 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 

weet Hem nabij, ook in de tijden 

die dreigend zwart zijn als de nacht. 

Want wie op God alleen vertrouwt, 

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 

En leef uw leven opgewekt. 

Laat Gods genade u genoeg zijn,  

die voor u uit zijn sporen trekt. 

Hij is het zelf die ons voorziet; 

Wat ons ontbreekt ontgaat hem niet. 

Verkondiging: ‘Voeg zout toe aan je ’ 

 

Zingen: HH 380 (2 x) – Jezus vol liefde 

 

Jezus vol liefde, 

U wilt ons leiden. 

Wij prijzen U als onze Heer. 

Kom met uw kracht, o Heer, 

en vul ons tot uw eer, 

kom tot uw doel met ieder van ons. 

Maak ons een volk Heer, 

heilig en rein, 

dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. 

 

Belijdenis van het geloof 

 

Zingen: NLB 939 : 1 en 3 – Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 

 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 

Uw vrede diep, Uw liefde groot, 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

Van eerste kreet tot laatste zucht, 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Stil gebed, dankgebed en Onze Vader 

 

Zingen: HH 548 – Breng dank aan de Eeuwige 

 

Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, 

breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. 

Breng dank aan de Eeuwige breng dank aan de Heilige, 

breng dank aan onze Vader, die ons Jezus zond. 

Refrein: 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: 

ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk zegt de arme: 

ik ben rijk om wat de Here heeft gedaan voor ons. Breng dank  

 

Zending en zegen 


