
Zangdienst 20.02.2022 – Maranathakerk Lunteren – Wat hou ik van Uw huis 

Welkom en mededelingen - Zingen: HH 539 : 1 en Opwekking 815 (laatste pag.) 

Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon,  

Vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn 

Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,  

Als uw Geest ons trekt tot U 

Stil gebed, votum en bemoediging - Zingen: Psalm 84 : 1, 2, 3 

1    Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

 het huis waar Gij uw naam en eer 

 hebt laten wonen bij de mensen. 

 Hoe brand ik van verlangen om 

 te komen in uw heiligdom. 

 Wat zou mijn hart nog liever wensen 

 dan dat het juichend U ontmoet 

 die leven zijt en leven doet. 

2    Het heil dat uw altaar omgeeft 

 beschermt en koestert al wat leeft. 

 De mus, de zwaluw vindt een woning. 

 Haar jongen zijn in veiligheid. 

 Mij is een schuilplaats toebereid 

 in het paleis van U, mijn Koning. 

 Heil hen die toeven aan uw hof 

 en steeds zich wijden aan uw lof. 

3    Welzalig die uit uw kracht leeft, 

 die naar uw tempel zich begeeft, 

 zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

 Zij trekken op van overal 

 en, gaat het door het dorre dal, 

 dan valt op hen een milde regen. 

 Ja, in het hart van de woestijn 

 ontspringt een heldere fontein. 

 

Inleidende woorden op gezongen geloofsbelijdenis, zingen HH 370 : 1,2,3,4 

1.'k Geloof in God, Hij is mijn Vader, 

almachtig Koning op zijn troon. 

Schepper van hemel en van aarde 

en in zijn eengeboren Zoon, 

die ik als mijn Verlosser eer 

in Jezus Christus, onze Heer. 

2. Die van de heil’ge Geest ontvangen, 

als mens geboren uit een maagd, 

onder Pilatus heeft geleden, 

door onze schuld werd aangeklaagd, 

stierf aan het kruis, lag in het graf, 

tot in de hel daalde Hij af. 

 

3. 'k Geloof dat Hij ten derde dage 

weer opgestaan is uit de dood, 

is naar de hemelopgevaren, 

zit aan de rechterhand van God. 

Vanwaar Hij met bazuingeschal 

eenmaal ten oordeel komen zal 

4. Ook wordt de Geest door mij beleden. 

'k Geloof een kerk die God ons geeft 

ware gemeenschap van de heil'gen, 

dat God mijn zonden steeds vergeeft, 

mijn lichaam van de dood bevrijdt. 

en dat ik leef in eeuwigheid 

 

Gebed om de Heilige Geest – Zingen HH 321 : 1, 3, 4 



1.Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 

wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 

3.Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de 

strijd, 

maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. 

4.Wat baat mij rijkdom, of eer van een mens: 

Bij U te wonen is al wat ik wens, 

met als beloning dat ik op U lijk; 

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

Schriftlezing: Psalm 84 

Zingen HH 23 : 1, 4, 5 

1. Wat hou ik van Uw huis 

Heer van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 

zo’n blijvende schreeuw om de Levende God. 

 

4. Ach hoor en kijk naar mij, 

Heer van de hemelse legers. 

Ja liever één dag dicht bij U 

dan duizend dagen zonder U. 

Liever bij U aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 

5. De Heer beveiligt ons, 

eer en geluk zal Hij geven 

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 

Heer van de Hemelse legers, 

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

 

Verkondiging: Wat hou ik van Uw huis 

Muzikale meditatie – Zingen: NLB 801 : 1, 5, 7, 8 

1.Door de nacht van strijd en zorgen, 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 

5. Met een lied uit duizend monden 

gaan wij zingend door de nacht, 

door een Geest tesaam verbonden, 

naar de kust waar God ons wacht. 

 

7. Zo gaan wij hier met elkander 

door de nacht op weg naar huis, 

pelgrims die uit alle landen 

samenkomen om het kruis. 

8. Die aan kruis en graf ontheven 

zullen zingen lof en prijs 

aan den Heer van dood en leven 

in zijn zalig paradijs. 

 

Dankgebed en voorbede 

Zingen: HH 603 

 

 

 



HH 603 

 

Mijn Jezus mijn Redder, 

Heer er is niemand als U. 

Laat elk moment, al wat ik denk, 

Vol zijn van Uw liefde Heer. 

 

Mijn Schuilplaats mijn Trooster, 

Veilige toren van kracht. 

Adem en stem, al wat ik ben, 

Brengen U voordurend eer. 

 

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij 

Zing voor de Koning en Zijn heerschappij 

Bergen aanbidden de zee juicht mee 

Bij het horen van Uw Naam. 

U wil ik prijzen voordat wat U schiep 

Mijn leven lang loven want U heb ik lief 

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

 

Opwekking 815 

 

Vul dit huis met Uw glorie (2x) 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid 

Want alles is door U, en alles is tot U 

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 

Vul dit huis met Uw glorie (2x) 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid 

Want alles is door U, en alles is tot U 

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 

Jezus, is Koning 

Breng hulde geef Hem eer 

Vul dit huis met Uw glorie (2x) 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid 

Want alles is door U, en alles is tot U 

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 

Jezus, is Koning 

Breng hulde geef Hem eer 

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 

Jezus, is Koning 

Breng hulde geef Hem eer 

Jezus, is Koning 

Breng hulde geef Hem eer 

Vul dit huis met Uw glorie (2x) 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid 

Want alles is door U, en alles is tot U 

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 

Vul dit huis met Uw glorie (2x) 

Vul dit huis met Uw aanwezigheid 

Want alles is door U, en alles is tot U 

Openbaar aan ons Uw heerlijkheid. 

 

Heenzending en zegen, zingend beamen met NLB 425 

Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 


