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Welkom en mededelingen

Lied 22:1 en 2 - Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij

en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,

en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij?

Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Nochtans, op U, o God die heilig zijt

en troont op lofgezangen, U gewijd

door Israél dat gij hebt uitgeleid,

steunt ons vertrouwen,

immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 836:1 en 4 - O Heer, die onze Vader zijt

O Heer die onze Vader zijt, Leg Heer uw stille dauw van rust
vergeef ons onze schuld. op onze duisternis.

Wijs ons de weg der zaligheid Neem van ons hart de vrees, de lust,
en laat ons hart, door U geleid, en maak ons innerlijk bewust

met liefde zijn vervuld, hoe schoon uw vrede is,

met liefde zijn vervuld. hoe schoon uw vrede is.

Gebed

Schriftlezing(en)OT: Psalm 62

2 Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mij redding. 3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen. 4 Hoelang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de
dood? Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. 5 Zij willen hem van zijn hoogte storten,
de leugen is hun lust en hun leven, een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek.
6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. 7 Hij alleen is mijn rots en mijn
redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. 8 Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn
schuilplaats is God. 9 Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde, open voor hem uw hart, God is onze
schuilplaats. 10 Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam, niets dan een leugen de mensenkinderen, in de
weegschaal gaan zij omhoog, samen zijn zij lichter dan lucht. 11 Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als
geroofd bezit, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. 12 Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal
heb ik het gehoord: ‘De macht is aan God.’ 13 Bij u, Heer, is ontferming, u beloont ieder mens naar zijn daden.

NT: Matteus 11:25-29

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en
verstandigen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader, zo hebt u het
gewild. 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie
de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom naar mij, jullie



die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn
juk is zacht en mijn last is licht.

Lied 23b :1,2en 4 De Heer is mijn Herder

De Heer is mijn Herder! De Heer is mijn Herder!

"k Heb al wat mij lust: Hij waakt voor mijn ziel:

Hij zal mij geleiden Hij brengt mij op wegen

Naar grazige weiden; Van goedheid en zegen;

Hij voert mij al zachtkens Hij schraagt m’, als ik wankel;
Aan waatren der rust. Hij draagt m’, als ik viel.

De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
Verkwikken en laven
Zijn hemelsche gaven:
Hij wil mij versterken
Met brood en met wijn.

Verkondiging “Ik zal je rust geven”
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
Antwoordlied 62b - Mon ame se repose / Mijn ziel vindt rust bij God alleen

Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen,
Het heil komt van Hem.
Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede.

Geloofsbelijdenis

Lied 705: 1 - Ere zij aan God de Vader
Ere zij aan God, de Vader,

Ere zij aan God, de Zoon,

Eer de heil'ge Geest, de Trooster,

De Drie-een'ge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

De Drie-een'ge in zijn troon.

Gebeden
Inzameling van de gaven

Slotlied: 425 - Vervuld van Uw zegen

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Zegen



