
Breng ons samen 

U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 

Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 

Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 

Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 

Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 

Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 

Verbonden in liefde 

Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
 

 

 

 

 

Groot is Uw trouw, o Heer opwekking 123 



Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  

 

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 

Zon maan en sterren in hemelse baan 

Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid, 

Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

 

 

Waardig is Uw Naam opwekking 828 

 

Lam van God 
U die alle zonden van de wereld droeg 
U die ons met God de Vader heeft verzoend 

U bent waardig 

Lam van God 
Met uw lichaam is de hoogste prijs betaald 
Met uw leven is de weg naar God gebaand 
U bent waardig 

 

Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Jezus U zij de glorie 

Lam van God 
Dat als het volmaakte offer werd geslacht 
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht 
U bent waardig 

 



Lam van God 
Op de derde dag herrees U uit de dood 
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond 
U bent waardig 

Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja 
Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Jezus U zij de glorie 

 

Met miljoenen om de troon 
Heffen wij dit loflied aan 
Glorie aan het Lam 
Glorie aan het lam 
Boven elke macht verhoogd 
Heer U draagt de hoogste naam 
Jezus zoon van God 
Jezus zoon van God 

Met miljoenen om de troon 
Heffen wij dit loflied aan 
Glorie aan het Lam 
Glorie aan het lam 
Boven elke macht verhoogd 
Heer U draagt de hoogste naam 
Jezus zoon van God 
Jezus zoon van God 

Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja 
Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Jezus U zij de glorie 

 

Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja 
Waardig is Uw naam 
Waardig is Uw naam 
Jezus U zij de glorie 
 
Samen in de naam van Jezus opwekking 167 
 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot Zijn eer 

Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 



Doordringt in de duisternis 
De weg van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 

Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer 
T'is Uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 
 
Feest van genade opwekking 820 
 
Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 

Dat nooit meer ophoudt 

Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis 

Kom naar huis 

Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gaf 
En die in Hem gelooft 
Gaat niet verloren, ontvangt het leven 
Dat nooit meer ophoudt 

Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 

Stop met wat je doet 
God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit 
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis 
Kom naar huis, kom naar huis 

Kom naar huis 



Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 

Het is een feest van genade 
Het is een feest 
God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis 
Kom naar huis 

Kom naar huis 

Kom naar huis 
Kom naar huis 
Kom naar huis 
 
Good good Father opwekking 804 
 
Oh, I've heard a thousand stories of what they think You're like 
But I've heard the tender whispers of love in the dead of night 
And You tell me that You're pleased 
And that I'm never alone 

You're a good good Father 
It's who You are, it's who You are, it's who You are 
And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

I've seen many searching for answers far and wide 
But I know we're all searching 
For answers only You provide 
'Cause You know just what we need 
Before we say a word 

You're a good good Father 
It's who You are, it's who You are, it's who You are 
And I'm loved by You 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 

You're a good good Father 
It's who You are, it's who You are, it's who You are 
And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

You are perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways 

You are perfect in all of Your ways to us 

You are perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways to us 

Love so undeniable 
I, I can hardly speak 
Peace so unexplainable 

I, I can hardly think 



As You call me deeper still 
As You call me deeper still 
As You call me deeper still 
Into love, love, love 

You're a good, good Father 
It's who You are, it's who You are, it's who You are 
And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

You're a good, good Father 
It's who You are, it's who You are, it's who You are 
And I'm loved by You 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 

You're a good, good Father 
It's who You are, it's who You are, it's who You are 
And I'm loved by You 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 

You're a good, good Father 
It's who You are, it's who You are, it's who You are 
And I'm loved by You 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 

You're a good, good Father 
It's who You are, it's who You are, it's who You are 
And I'm loved by You 
It's who I am, it's who I am, it's who I am 
 
Nooit meer alleen opwekking 698 
 
Ook al gaat mijn weg 
Door een diep dal van duisternis heen, 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 

Ook al loop ik vast, 
Overvallen door een hevige storm, 
Ik keer niet om want U bent nabij. 

En ik vrees geen gevaren meer, 
Met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 

Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij! 

Nooit meer, nooit meer alleen, 
Loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

En ik zie al de glans 
In de verte, van het stralende licht, 
Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. 

Maar tot aan die dag 
Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
Is U te kennen al wat ik wil. 



En ik vrees geen gevaren meer, 
Met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij! 

Nooit meer, nooit meer alleen, 
Loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

Ja, ik zie al de glans 
In de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag 
Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
Blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen! 
 
Ja, ik zie al de glans 
In de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag 
Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
Blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen! 
 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 
Morgen dans je weer opwekking 824 
 
Prijs Hem, in je dag voor zorgen 
In je angst voor morgen 
Zing, zing dan je lied en prijs Hem 
Als de storm tekeergaat 
Als je nergens licht meer ziet 
Want God vergeet jou niet 

Hij heelt je hart 
Je huilt niet meer 
Hij maakt je heel 
En morgen dans je weer 

Hij heelt je hart 
Je huilt niet meer 
Hij maakt je heel 
En morgen dans je weer 

Prijs Hem 
Laat de hele wereld weten 
Dat God ons niet is vergeten 
Wij zingen samen 

Prijs Hem 
Want Zijn liefde redt ons 
Prijs Hem 
Want Zijn Woord bevrijdt ons 



Prijs hem 

Wij zingen samen 

Prijs hem 
Onze God is machtig 
Prijs hem 
Wat Hij maakt is prachtig 
Prijs Hem 
Hij houdt alles overeind 
Zijn liefde kent geen eind 
Zijn liefde kent geen eind 

Hij heelt je hart 
Je huilt niet meer 
Hij maakt je heel 
En morgen dans je weer 

Er komt geen einde aan Zijn koninkrijk 
Want Hij komt terug 
En Hij zal Koning zijn 

Wij zingen samen 
Prijs Hem 
Onze God is machtig 
Prijs hem 
Wat Hij maakt is prachtig 
Prijs Hem 
Hij houdt alles overeind 
Zijn liefde kent geen eind 
Zijn liefde kent geen eind 
 
De strijd behoort U toe opwekking 858 
 

Als ik alleen maar de strijd zie, 

ziet U overwinning 

Als ik alleen maar een berg zie, 

ziet U die berg verzet 

En als ik door een diep dal ga, 

troost U mij met liefde 

Want ik heb niets meer te vrezen, 

ik ben veilig Heer, met U 



Wanneer ik strijd dan strijd ik geknield, 

met mijn handen omhoog 

O God, de strijd behoort U toe 

Elke angst leg ik voor U neer 

Ik zing heel de nacht 

O God, de strijd behoort U toe 

Als U voor mij uit gaat, 

wie houdt mij dan tegen? 

Want Jezus er is niets onmogelijk voor U 

Als ik alleen maar de as zie, 

ziet U de schoonheid 

Als ik alleen maar het kruis zie, 

ziet U het lege graf 

Wanneer ik strijd dan strijd ik geknield, 

met mijn handen omhoog 

O God, de strijd behoort U toe 

Elke angst leg ik voor U neer 



Ik zing heel de nacht 

O God, de strijd behoort U toe 

Machtige Redder, 

U leidt ons verder 

Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God 

U straalt in het donker 

U heeft overwonnen, 

want niets of niemand is gelijk aan onze God  

Machtige Redder, 

U leidt ons verder 

Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God 

U straalt in het donker 

U heeft overwonnen, 

want niets of niemand is gelijk aan onze God 

Machtige Redder, 

U leidt ons verder 

Ja, niets of niemand is gelijk aan onze God 



U straalt in het donker 

U heeft overwonnen, 

want niets of niemand is gelijk aan onze God 

Wanneer ik strijd dan strijd ik geknield, 

met mijn handen omhoog 

O God, de strijd behoort U toe 

Elke angst leg ik voor U neer 

Ik zing heel de nacht 

O God, de strijd behoort U toe 

O God, de strijd behoort U toe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


