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Voorganger: Ds. D. Meijvogel

Orgelspel
Welkom & mededelingen

Lied 150: 1

Looft God, looft Hem overal
Looft de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht

om zijn heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet

Hem zij eer, Hij zij geprezen

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied89:1en2

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond,
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond,

aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen,
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren.
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden,

Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden.

Gebed
Schriftlezing(en) Genesis 9: 8 — 17 en Johannes 17: 14 - 26

Lied 906: 1 en 3

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen,
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem heft tot Hem,

sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

Gaarne laat ik varen alle ijdelheden,

alle aardse vreugd en vrede.

Wil en wens begeeft mij, ziel en lijf en leven
zij geheel aan U gegeven.

Ja Gij zijt voor altijd

onze God en Here. U zij lof en ere.



Verkondiging

Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel

Antwoordlied 905: 1 en 4

Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden

die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Geloofsbelijdenis

Lied 886

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe,

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Gebeden
Inzameling van de gaven

Slotlied 885

Groot is uw trouw, o Heer,

Mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart,

Dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,

Groot is uw trouw, o Heer,

ledere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,

Aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,

Blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein:

zegen

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegt,

u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,

weet dat Hij altijd met ons gaat.

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen,

dat mijn wil voor eeuwig zij,

d'Uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen.



