
Liturgie avonddienst Maranatha Lunteren 31 januari 2021  
 
Voorganger: B. van Werven, Diever. 
 
 

Thema: “HOE WEET IK DAT GOD ER OOK VOOR MIJ IS?” 
 
 
Orgelspel 
 
Welkom & mededelingen 
 
Zang: Ps. 42: 1  
 
 Uitvoering: alleen orgel 
 
 1. 

Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven?  

 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zang: Gez. 397: 1 t/m 6  ‘O God die droeg ons voorgeslacht’ 
 
 Uitvoering: terwijl orgel zacht de melodie speelt leest predikant de 6 verzen voor. 
 

 
1.    
O God, die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
2.    
De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
3.    
Gij zijt, van voor Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 



 
4.    
En duizend jaar gaan als de dag 
van gist'ren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
5.    
De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
6.    
O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

 
 
Gebed 
 
Lezen: Ps. 34: 1 – 9 (NBV) 
 
Muziek: Opw 125:1 ‘Jezus op Uw Woord’ 
 
 Uitvoering: alleen orgel 
 

4. 
Jezus op uw woord  
vestig ik mijn hoop 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U 
 
 

Preek 
 
Gebed & voorbeden 
 
Zang: EL 263: 1 + 4 + 6 ‘Door de wereld gaat een woord’ 
 
 Uitvoering: alleen orgel 
 

1. 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 

Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 



naar het nieuw Jeruzalem. 
 

4. 
Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
 

Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
6. 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 

Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


