Liederblad zangdienst zondagavond 5 september 2021 — Hoop doet Leven!

M.m.v. het combo van de Maranathakerk
Voorganger: Cock Kroon

Welkom en mededelingen

Zingen: HH 729 : 1, 2 (melodie van Psalm 24)

1.Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
Uw komst verwacht ik, meer en meer,
Uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,

Ik wacht op U, wacht als een bruid,
Reikhalzend hunkert mijn verlangen.

Stil gebed, votum en bemoediging
Zingen: HH 729 :4,5

4. Ik roep, ik smeek vol ongeduld:

O Geest, als Gij mijn leven vult,

o overvloed, o milde regen,

dan wordt mijn hart verrassend rein,
dan drink ik fris uit Uw fontein:
water des levens, zuiver zegen!

Zingend belijden: HH479:1t/m 4

1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd

En in uw vergeving leef ik nu

Gebed om de Heilige Geest
Zingen: Psaim42:1,6,7

1. Evenals een moede hinde

naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht,

God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

2.0nrustig leef ik, opgejaagd,

door duizend dromen uitgedaagd

die liegen, lokken en verleiden;

de boze, briesend als een leeuw,

gaat brullend rond — ik roep, ik schreeuw
tot U, o God: Kom mij bevrijden!

5.Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;

hoe vrolijk zal ik U ontvangen!

Gij die mijn allerliefste zijt,

kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,

Vervul mijn allerdiepst verlangen!

2. ‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons

en met God de Vader en verenigt met uw volk

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst

dan brengt U ons thuis in Gods rijk

4. Vader van het leven, ik geloof in U

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit

Om het zaad te zijn van Godsrijk

6. God, dit zal mijn hart doorboren,
dit gaat mij door merg en been-
van mijn vijand moet ik horen;
"God is ver, gij staat alleen!"
Honend vraagt men dag en nacht"
"Waar is God, dien gij verwacht?"
In verdrukking moet ik leven,

door mijn vijanden omgeven.



7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Lezen: Daniél 6:8-13; 17-23
Zingen: HH404 : 1,2

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.

Als’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn

en schrijft in harten het geheim

van’s Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus’ wil

te allen tijd gerust en stil

alleen van zijn genade.

Overdenking: Hoop doet Leven!
ZingenHH359:1,2

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,

maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
Wat zijne liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Zingen: HH 350

Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,

Jezus, waarheid die overwint;

U bent de bron van licht die in ons leeft.
U overwon in elke nood,

U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan.

U bent de rotsw aarop wij staan.

U bent het licht

Waardoor de wereld God kan zien.

U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen

de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd

en uit het diensthuis uitgeleid

naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht

de weg vindt naar uw woning.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog.
Voor hen die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeén droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant.

Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland.



Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof...

Dankgebed en voorbede
Zingen: Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen|
Kijken wij naar U omhoog,
Biddend om een nieuwe morgen,
Om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

Leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht.

Heenzending, zegen en lofprijzing: HH 200 : 3

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immer meer.



