
Welkom & Mededelingen 
Lied: NLB 111: 1  
 
Van ganser harte loof ik Hem 
in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
Stilte, bemoediging en groet 
Lied: NLB 111: 6 
 
Van alle wijsheid het begin 
is: vrees de Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 
Gebed 
Schriftlezing: Jakobus 1: 1-8 
Lied: Psalm 119:47 
 
Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht, 
hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen. 
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd, 
wees Gij om mij genadiglijk bewogen. 
Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht 
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge. 
 
Verkondiging (eindigend met het lied Turn your eyes upon Jesus: (idee voor muzikaal intermezzo?) 
Muzikaal intermezzo 
Geloofsbelijdenis 
Lied HH 452 O Kerk sta op (2e helft) 
 
Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet, 
waar Gods Zoon zich heeft gegeven. 
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet, 
Jezus is als Heer verrezen! 
De grote steen is weggedaan, 
en Christus, Hij is opgestaan. 
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag 
dat elk oog en hart Hem zien zal. 
 
Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke stap, 
laat ons elke horde nemen. 
Dan lopen wij de wedloop om de prijs 
te ontvangen in de hemel. 
De heiligen uit vroeger tijd 
getuigen van zijn majesteit. 
En wij zien uit, verlangend naar de dag 



dat wij delen in zijn luister. 
 
Al dreigt gevaar aan elke kant, 
de uitkomst heeft Hij in zijn hand; 
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf: 
vele volken als zijn erfdeel. 
 
Gebeden 
Lied: NLB 263 Wees Gij mijn Toevlucht 
 
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
Zegen 
 
 


