Orde van Dienst bij de huwelijksinzegening van

Ard-Jan de Boer & Joanne Versteeg

Trouwtekst: Efeziérs 4: 2-3

Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te
bewaren die de Geest u geeft.

Op vrijdag 28 oktober 2022 in de Maranathakerk te Lunteren
Dominee :A.S. Brinkman

Ouderling  : Reinate Klomp
Organist :Ina Tamerus



Voorganger en ouderling komen binnen

We gaan staan

Bruidspaar komt binnen,

wij luisteren naar: Opwekking 815 “Vul dit huis met Uw glorie”

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.

Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.

Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Welkomstwoord

Stil gebed, bemoediging en groet

We zingen: Psalm 25:2& 3

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend:;
leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,

'k blijf U al den dag verwachten.

We gaan zitten

Gebed om de opening van de Schrift

3. Denk aan 't vaderlijk
meedogen,

Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriend'lijk' ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.



We zingen: HemelHoog 433 “Stil, mijn ziel, wees stil”

1. Stil mijn ziel wees stil, -En wees niet bang

Voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds-Hij is er bij,

In je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God U bent mijn God -En ik vertrouw op U - En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw - een Vaste geest binnen in mij

Die rustin U alleen

2. Stil mijn ziel wees stil -En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden

Stil, vertrouw op Hem -En hef je schild
tegen de pijlen van verleiding

Refrein:

3. Stil mijn ziel wees stil - En laat nooit los

De waarheid die je steeds omarmd heeft

Wacht wacht op de Heer

De zwartste nacht -Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
Refrein:

Ik rustin U alleen

Schriftlezingen: Efeziérs 4: 1-16

1 1k, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de
weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2 wees altijd
nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3 Span
u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te
bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één
hoop hebt op grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop,
6 één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.
7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee
Christus geeft. 8 Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog,
voerde Hij gevangenen mee en schonk Hij gaven aan de mensen.’ 9 ‘Hij
steeg op’ — wat betekent dat anders dan dat Hij ook is afgedaald naar
wat lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij
die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid
te vullen. 11 En Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als
profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren,
12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt



het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door
ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid
vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom
gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige
kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind
meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot
alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een
dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de
waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien
naar Hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het hele
lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden
door alle gewrichtsbanden. leder deel draagt op eigen wijze bij tot de
groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

We zingen: Opwekking 763 “lk heb U nodig”
1. Heer, ik kom en beken,

nu ik hier dicht bij U ben:

zonder U val ik uiteen;

leid mijn hart door stormen heen.

Refrein: O mijn Heer, ik heb U nodig;

elk moment, zo nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.

0 God, 'k heb U nodig.

2. Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.

Waar U bent, daar ben ik vrij;

woon in mij en heilig mij.

Refrein:

3. Leer mijn lied de weg naar U

als verleiding mij omgeeft.

Als ik niet kan staan, leun ik op U.

Jezus, hoop die in mij leeft!
Refrein:

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, 'k heb U nodig.(2x)

Verkondiging



We zingen: HemelHoog 617 “Tienduizend redenen”

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker

Mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel. -O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit, - O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

2. Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,

Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel. -O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit, - O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,

Mijn adem stokt en mijn einde komt,

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel. -O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit, - O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Onderwijzing

Wij zijn als gemeente van Jezus Christus bijeen als getuigen van het
huwelijk van Jannes Adriaan de Boer en Joanne Versteeg voor Gods
aangezicht. Het bruidspaar vraagt God om Zijn zegen over hun
huwelijk.

Nadat God de mens als zijn evenbeeld schiep, sprak Hij: "Het is niet
goed dat de mens alleenis, Ik zal een helper voor hem maken die bij
hem past." De Heer God schiep toen een vrouw, bracht haar tot de man
en zegende hen beiden in overvloed. Toen riep de mens uit: "Eindelijk
een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal
heten: vrouw, een uit een man gebouwd."

Deze hechte band tussen man en vrouw houdt in dat zij een eigen
gezin gaan vormen. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader
en moeder en zich hechten aan zijn vrouw. Jezus zegt over deze



eenheid: "Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden."
Daarom zullen wij het huwelijk eerbiedig aangaan en tonen wij God
dankbaarheid door over dit verbond een zegen te vragen.

De Bijbel leert ons dat het de uitdrukkelijke wil van God is, dat jullie
elkaar trouw zullen blijven in alle omstandigheden. Wees in voorspoed
dankbaar en eenvoudig; in tegenspoed geduldig. Geloof dat God in al
jullie behoeften zal voorzien, zowel geestelijk als materieel. Toon de
wereld de zegen die rust op jullie huwelijk en draag uit dat Christus het
Hoofd van jullie huis is.

Ook verlangt God dat jullie je kinderen, wanneer Hij jullie daarmee wil
zegenen, zullen opvoeden met de Bijbel. Leer hen dat Jezus Christus
Heer en Verlosser is.

Verder mogen jullie elkaar nooit uit het oog verliezen. Leef met elkaar
vanuit ontzag voor Christus. De verhouding tussen man en vrouw
binnen het huwelijk wordt in de Bijbel vergeleken met de verhouding
van Christus, de Bruidegom, tot zijn gemeente, de bruid. Paulus wijst er
op, dat Christus Zijn gemeente z6 heeft liefgehad dat Hij voor haar
gestorven is. Zijn liefde is gevende liefde. Handel ook zo naar elkaar
toe: wees elkaar onvoorwaardelijk trouw, laat elkaar stralen en vergeef
elkaar, indien nodig.

Als de zorgen van het leven op jullie afkomen, mogen jullie er samen
mee naar de Heer gaan. Draag elkaar in het gebed en leef samen naar
Gods geboden, opdat jullie huwelijk een huis op de rots mag zijn. Laat
Christus jullie Heer zijn, opdat de deuren van het huis open zullen zijn
voor jullie naasten. En laat Gods Geest erin wonen, zodat Hij jullie
kracht geeft om je taak als gelovigen te vervullen: thuis, in de
gemeente en in de samenleving.

Huwelijksgeloften

Ard-Jan, aanvaard jij, je vrouw Joanne als een geschenk uit Gods hand
en wil jij haar naar het evangelie liefhebben en trouw zijn in goede en
kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de
dood jullie zal scheiden?

Wat is daarop jouw antwoord?



Joanne, aanvaard jij, je man Ard-Jan als een geschenk uit Gods hand
en wil jij hem naar het evangelie liefhebben en trouw zijn in goede en
kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de
dood jullie zal scheiden?

Wat is daarop jouw antwoord?

Willen jullie zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor
hen die aan jullie worden toevertrouwd?
Wat is daarop jullie antwoord?

We zingen: Psalm 134: 1 & 2

1. Looft, looft nu aller heren HEER,
Gij zijne knechten, geeft Hem eer;
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt,
En voor Zijn dienst in ijver blaakt.

2. Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw o00g,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.

Huwelijksinzegening

We zingen het bruidspaar staande toe: Psalm 134: 3
3. Dat 's HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.

Overhandiging van de huwelijksbijbel
Dankgebed, voorbede en stil gebed en Onze Vader

We zingen: HemelHoog 460 “Ik zal er zijn”
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'lk ben' en 'lk zal er zijn'



Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'lk ben’, en 'k zal er zijn'

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet

Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

O Naam aller namen, aan U alle eer

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn

'lk ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'lk ben', en 'lk zal er zijn'

Uw naam is 'lk ben', en 'lk zal er zijn'

Zegen

Deurcollecte

Gaat u niet naar het feest, dan kunt u direct na de dienst het bruidspaar
feliciteren.



