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Gebed met het bruidspaar in de consistorie 

Voorganger, ouderling en Geurt komen binnen. 

We gaan staan 

Bruid komt binnen samen met Jannetta en Berry  
(You raise me up – Organist)   

Woord van welkom – Jacques Steenkamp 

Stil gebed, bemoediging en groet 

We zingen: Psalm 116:1 (oude berijming) 

God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen. 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
We gaan zitten 

Gebed om hulp van de Heilige Geest. 

Schriftlezingen:  Marian Goor leest Spreuken 16:9 

“Een mens stippelt zijn weg uit, 
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.” 
 
Verkondiging n.a.v. Spreuken 16:9 

We zingen: Lied 913:1 en 2 – Wat de toekomst brengen mogen 

Wat de toekomst brengen moge, - mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen - naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; - Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen - met een rustig, kalme moed! 
 
 



Heer, ik wil uw liefde loven, - al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, - ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, - zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister - als ik in de hemel kom! 
 
Onderwijzing 

Huwelijksgeloften 

Huwelijksinzegening 

We zingen het bruidspaar staande toe: HH 61 – De Here zegent u 

de Here zegent u - en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn - en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 
 
Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan  

Overhandiging van de huwelijksbijbel – Marian Goor 

Voordracht Jannetta 

Opwekking 710 – Zegen mij 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 



Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; - hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, - om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, - zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, - waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Dankgebed en Onze Vader 

We zingen: Hemelhoog 336 - Groot is Uw trouw  

Groot is uw trouw, o Heer, - mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, - dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, - aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, - blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Zegen 

Collecte  is bij de uitgang 

Felicitaties in de hal 


