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&
Jacobine

Trouwtekst: 1 Johannes 4.7
‘Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde
komt uit God voort. leder die liefheeft is uit God geboren en kent God’

Welkom! Juni Voorganger:
Fijn dat je er bent om Ds. Jacques
deze dienst met ons te 6 Steenkamp
vieren.
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Binnenkomst dominee, bruidegom en ouderling
We gaan staan

Binnenkomst bruid onder muzikale begeleiding

Bemoediging en groet

We zingen: Thuis - Sela

Welkom thuis,

hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.
Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou Zijn liefde en Zijn tijd.

Met Zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Welkom thuis,

hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.
Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met Zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in Zijn barmhartigheid.

Met Zijn eindeloze goedheid en vergeving

heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.



Kom maar binnen.

Hij sluit je in Zijn armen.

Je hoort hier, in Zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

(2x)

Welkom thuis,

hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.
Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

We gaan zitten
Gebed om de opening van de Schrift
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7 — 10 (NBV21)

7Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde
komt uit God voort. leder die liefheeft is uit God geboren en kent

God. 8Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9En hierin is
Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld
gezonden, opdat we door Hem zouden leven. 10Het wezenlijke van de
liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor
onze zonden.

We zingen: Breng Ons Samen - Sela

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!



Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.

leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.

leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

(2x)

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

(2x)

Breng ons samen, één in uw naam.

leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.



Meditatie/Verkondiging n.a.v. 1 Johannes 4:7

‘Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde
komt uit God voort. leder die liefheeft is uit God geboren en kent God’

We zingen: Zegekroon - Reyer

U zult altijd voor ons strijden

U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon

U, mijn helper en beschermer

U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn
lied.

Waar uw grootheid wordt bezongen

Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur

Uw genade is mijn adem en mijn
lied.

Halleluja!

Jezus overwon, Jezus overwon
Halleluja!

Prijs Hem die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten

U zocht door tot U ons vond

En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon

U bent Jezus, de Messias

Die de wereld redding biedt

Uw genade is mijn adem en mijn
lied

Halleluja!

Jezus overwon, Jezus overwon
Halleluja!

Prijs Hem die de wereld overwon

(2x)

Elke muur wordt neergehaald
leder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon

U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroond
Zelfs het graf kon U niet houden
Want U draagt de zegekroon

Halleluja!

Jezus overwon, Jezus overwon
Halleluja!

Prijs Hem die de wereld overwon

(3x)

Elke muur wordt neergehaald
leder bolwerk afgebroken

U draagt de zegekroon

U overwon, U overwon!



Onderwijzing over het huwelijk

Huwelijksgeloften

Bruid en bruidegom knielen
Gebed

Huwelijksinzegening

We zingen het bruidspaar staande toe: Psalm 134: 3

Dat 's HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan aan de paaskaars
Overhandiging van de huisbijbel door de ouderling

Dankgebed, voorbede en stil gebed dat we hardop afsluiten met het
Onze Vader

We zingen: God van Licht — Opwekking 807

In mijn twijfels, mijn verdriet,

in mijn falen ontbreekt U niet.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;

in mijn vragen houdt Uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn gids.



Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,

waar U woont. (4x)

Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,

waar U woont. (4x)

(4x)
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

(2x)

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust,

waar U woont. (5x)

Zegen



We zingen: The Blessing — Elevation Worship

Origineel

(2x)

The Lord bless you

and keep you.

Make His face shine upon you

and be gracious to you.
The Lord turn His face toward you,
and give you peace.

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

The Lord bless you

and keep you.

Make His face shine upon you

and be gracious to you.

The Lord turn His face toward you,
and give you peace.

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

(4x)

May His favor be upon you,
and a thousand generations,

and your family

and your children,

and their children,

and their children.

May His presence go before you,
and behind you, and beside you,
all around you, and within you,
He is with you, He is with you.

Vertaling

(2x)

De Heer zegent
beschermt jou.

Zijn nabijheid geeft Hij

genadig is Hij.
De Heer richt Zijn oog op jou,
en geeft vrede.

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

De Heer zegent

beschermt jou.

Zijn nabijheid geeft Hij
Genadig is Hij

De Heer richt Zijn Oog op jou
en geeft vrede.

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

(4x)

Laat Zijn goedheid op jou stralen
meer dan duizend generaties,
jouw familie

en jouw kind’ren

en hun kind’ren,

en hun kind’ren.

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit
en komt na jou en is naast jou,
en rondom jou, binnenin jou,
Hij is met jou, Hij is met jou.



In the morning, in the evening,
in your coming, and your going,
in your weeping, and rejoicing.

He is for you, He is for you,
He is for you, He is for you,
He is for you, He is for you,
He is for you, He is for you.

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

May His favor be upon you,
and a thousand generations,
and your family

and your children,

and their children,

and their children.

May His presence go before you,
and behind you, and beside you,
all around you, and within you,
He is with you, He is with you.

In the morning, in the evening,
in your coming, and your going,
in your weeping, and rejoicing,
He is for you, He is for you.

In de ochtend, in de avond,
in jouw komen en jouw weg gaan,
in jouw huilen, in jouw lachen.

Hij is voor jou, Hij is voor jou,
Hij is voor jou, Hij is voor jou,
Hij is voor jou, Hij is voor jou,
Hij is voor jou, Hij is voor jou.

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

Laat Zijn goedheid op jou stralen
meer dan duizend generaties,
jouw familie

en jouw kind’ren

en hun kind’ren,

en hun kind’ren

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit
en komt na jou en is naast jou,
en rondom jou, binnenin jou,
Hij is met jou, Hij is met jou.

In de ochtend, in de avond,

in jouw komen en jouw weg gaan,
in jouw huilen, in jouw lachen

Hij is voor jou, Hij is voor jou.









