Orde voor de huwelijksdienst van

Niels en Melanie van der Vegt

Op 24 Mei 2024 in de Maranathakerk te Lunteren

Voorganger: ds. Jacques Steenkamp
Ouderling: Alice Pater
Pianist: Ina Tamerus
Trouwtekst: Spreuken 16:9






Voorganger en ouderling komen binnen
We gaan staan

De bruid en bruidegom komen binnen.
Ondertussen speelt de pianist ‘De kracht van uw liefde’

Bemoediging en groet

We zingen ‘U maakt ons een’ (Opwekking 194)
U maakt ons één.

U bracht ons tesamen,

Wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,

Dan bindt het ons saam,

ledereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,

Dan bindt het ons saam,

ledereen zal deel zijn van uw gezin.

We gaan zitten
Gebed om de opening van de Schrift

Schriftlezing: Spreuken 16:9
“Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.”

We zingen ‘U geeft een toekomst vol van Hoop’ (Sela)
In de nacht van strijd en zorgen

Kijken wij naar U omhoog

Biddend om een nieuwe morgen

Om een toekomst vol van hoop.



Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht
Refrein

U bent God de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

Verkondiging

We zingen ‘Lopen op het water’ (Opwekking 789)
U leert me lopen op het water

De oceaan is weids en diep

U vraagt me alles los te laten

Daar vind ik U en ik twijfel niet



En als de golven overslaan

Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust

Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade

Uw sterke hand, die houdt mij vast

En als mijn voeten zouden falen

Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan

Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust

Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen

Te gaan waar U mij heen leidt

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade

Want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan

Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust

Want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
Onderwijzing

Gebed

Huwelijksinzegening



We zingen het bruidspaar staande toe ‘Gebed om zegen’ (Sela)
Zegen hen op de weg die zij nu gaan.

Zegen hen op de plek waar zij nu staan.

Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.

O God, zegen hen alle dagen lang!

Vader, maak hen tot een zegen;

Ga hen niet voorbij.

Regen op hen met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot hen

Als de Bron van leven,

Die ontspringt, diep in hen.

Breng een stroom van zegen,

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;

Hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

Om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

Zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan aan de paaskaars
Overhandiging van de huwelijksbijbel

Dankgebed



Collecte
Zegen

We zingen ‘Tienduizend redenen’

De zon komt op, maakt de morgen wakker.

Mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit.

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Er is gelegenheid om het bruidspaar na de dienst te feliciteren in de hal.






