
Orde van dienst voor de ochtenddienst van  
Zondag voleinding  - Laatste zondag kerkelijk jaar 

 

Thema: “Jezus staat bij de poort van leven en dood” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorganger: ds. Jacques Steenkamp  
m.m.v. Cock Kroon (kerkelijk werker) 

  



Welkom en afkondigingen 
 
Zingen van het intochtslied: Psalm 121: 1,2 en 4 – Ik sla mijn ogen op en zie 
(School psalmrooster) 
Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, die  
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen.  
 
Uw wank'le voeten zet Hij vast,  
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,  
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israël wachter wezen.  
 
De Heer zal u steeds gadeslaan,  
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt.  
Hij zal uw komen en uw gaan,  
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Zingen: HH 336 : 1, 2 - Groot is Uw trouw o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart 
Dat bewijst Gij ook nu 
 

Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Aan mij betoond 

  



Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden 
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag 
Blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 
 

Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Aan mij betoond 

Gebed om de Heilige Geest 
 
Kindermoment 
 
Lied terwijl de kinderen met kaarsen uitgaan 
 
Schriftlezing: Lucas 7:11-17 
Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en 
een grote menigte gingen met Hem mee. 12Toen Hij de poort van de stad 
naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een 
vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 
13Toen de Heer haar zag, kreeg Hij medelijden met haar en zei: ‘Weeklaag niet 
meer.’ 14Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan 
– en zei: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ 15De dode richtte zich op en begon te 
spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16Allen werden vervuld van 
ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons 
opgestaan,’ en: ‘God heeft zich over zijn volk ontfermd!’ 17Het nieuws over Hem 
verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. 
 
Zingen: Hemelhoog 321:1 en 2 - Wees mijn verlangen 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht 
Wakend of slapend, vervuld van uw licht 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer 
U als mijn vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt 
 
Verkondiging: Jezus staat bij de poort van leven en dood 



Zingen: Hemelhoog 321:3, 4 en 5 - Wees mijn verlangen 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd 
Maak mij tot machtige daden bereid 
Wees als een burcht - Als een toren van kracht 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens 
Bij U te wonen is als wat ik wens 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon 
Als ik daar kom in het licht van uw zon 
Stralend van vreugde - Getooid als een bruid 
Gaat mijn verlangen - Nog meer naar U uit 
 
Gedenken van de overleden gemeenteleden - Cock Kroon 
 
Zingen: HH 460 : 1, 2, 3, 4 - Ik zal er Zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 



O Naam aller namen, aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer; 
die ontvangen is van de heilige Geest 
en geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
gekruisigd is, gestorven en begraven; 
die neergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgevaren is ten hemel 
en zit aan de rechterhand van God, 
zijn almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen oordelen 
de levenden en de doden; 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
de vergiffenis van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam 
en het eeuwig leven. Amen. 
 
Zingen: NLB 23b : 3, 5 - De Heer is mijn herder 
De Heer is mijn Herder! - Al dreigt ook het graf 
Met grimmige kaken, - Geen schrik zal mij naken; 
O Heer! mij vertroosten - Uw stok en uw staf. 
 



De Heer is mijn Herder! - Hem blijf ik gewijd; 
’k Zal immer verkeren - In ’t huis mijnes Heeren: 
Zoo kroont met haar zegen - Zijn liefde m’ altijd. 
 
Kinderen terug uit kinderdienst 
 
Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte (uitgang/online) 
  
Zingen: HH 726 : 1 t/m 4 – Ik zie een poort wijd open staan 
Ik zie een poort wijd open staan, 
Waardoor het licht komt stromen, 
Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan 
Om vrede te bekomen. 
refrein: Genade Gods, zoo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij, 
voor mij, voor mij, staat open ook voor mij. 
 
Die open poort laat d’ ingang vrij 
Aan wie komt binnen vlieden. 
Aan rijk en arm, aan u en mij 
Komt Jezus vrede bieden. 
Refrein: 
 
Die open poort leidt tot Gods troon: 
Ga door, laat niets u hind’ ren. 
Neem op uw kruis, aanvaard de kroon, 
Die God biedt aan Zijn kind’ ren. 
Refrein: 
 
In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon, 
Daar leidt het kruis tot zegen, 
Daar dragen wij voor kruis, een kroon, 
Door Jezus’ bloed verkregen. 
Refrein: 
 
Heenzending en zegen  



 

 


