
  



Welkom en afkondigingen 
 
Intochtslied – HH 649:1 en 2 – Licht van de wereld 
Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent,  
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed  - De pijn die al mijn zonde deed.  )2x 
(Refrein) 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Zingen – Opwekking 630 - Vader, U bent goed 
Op elk moment van mijn leven 
in voor- of tegenspoed, 
aanbid ik U, mijn Jezus 
en dank U voor uw bloed. 
Ik vind kracht in U, mijn Vader, 
als ik heel dicht bij U ben. 
Mijn hart en mijn gedachten 
worden warm als ik bedenk: 



 
Refrein: 
Vader, U bent goed, 
U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus, U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart: 'Ik hou van U'. 
Op elk moment van mijn leven 
bij dag en bij nacht, 
wil ik uw woorden lezen 
en dragen in mijn hart. 
In de stormen van mijn leven, 
in de regen, in de kou, 
wil ik schuilen in uw vrede, 
wil ik rusten in uw trouw. 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God, de Vader, 
begin en einde van alle leven. 
Hij is het die elk leven richting en zin geeft. 
Hij heeft de mens, als man en vrouw geschapen, 
om met en voor elkaar te leven in lief en leed. 
 
Wij geloven in Jezus, Zoon van God, 
geboren uit Maria om mens te zijn voor allen. 
Hij ging ons voor op de weg naar goedheid. 
Hij wees de weg naar vrede, 
waar mensen voor elkaar geen vreemden maar vrienden zijn. 
 
Wij geloven in de Geest, die vrede en geluk is, 
in wie wij gemeenschap vormen, 
Gods' kerk in dienst van de mensen. 
Hij bezielt ons met de bereidheid Jezus na te volgen. 
Hij wijst ons de weg naar een betere wereld, 
het land van belofte.  
Amen. 



Zingen – HH 629:1 en 2 – De kracht van Uw liefde  
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, 
Dat als ik aan uw voeten ben, 
Trots en twijfel wijken, 
Voor de kracht van Uw liefde 
 
Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, 
Gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichterbij, 
Dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen, diep in mij 
En Heer, leer mij Uw wil, 
Zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
Refrein 
 
BELIJDENIS  
 
Presentatie van: 
Emma Brouwer  
Teunita van Daelen  
Conny ten Ham  
Myrthe Smeets  
Anky Stroomberg  
Jeanine Vlastuin  
Maarten de Vries 
 



Lied: HH 336:1 en 2 – Groot is uw trouw 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart 
Dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart 
Dat bewijst Gij ook nu 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag 
Blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 
 
Gebed om de Geest 
Inleiding op de Geloofsbelijdenis 
Onderwijzing en vragen. 
Gemeente gaat staan en blijft staan tot en met het zegenlied 
 
Vraag aan de gemeente: 
Gemeente, u bent getuige geweest van dit ja-woord. Ik vraag u nu: 
 



Wilt u Emma, Teunita, Conny, Myrthe, Anky, Jeanine en Maarten die 
vanmorgen ‘ja’ hebben gezegd, en wilt u ook elkaar naar uw vermogen helpen 
groeien in het geloof en wilt u hen en elkaar helpen Jezus Christus na te 
volgen? 
 
Allen antwoorden: JA DAT WILLEN WIJ! 
 
Zegen lied NLB 416:1 t/m 3 – Ga met God en Hij zal met je zijn 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Persoonlijk woord  
 
Kindermoment – Gijsbert Duijzer 
 
Gebed 
 
Bijbellezing - Lucas 19:29-38 
Intocht in Jeruzalem 
29Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van 
de leerlingen vooruit 30en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar 
zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand 
bereden is. Maak het los en breng het hier. 31Als iemand jullie vraagt: 
“Waarom maken jullie het los?”, moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft 
het nodig.”’ 32De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, 



precies zoals Jezus had gezegd. 33Toen ze het dier losmaakten, vroegen de 
eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34Ze antwoordden: ‘De Heer 
heeft het nodig.’ 35Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun 
mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. 36Onderweg spreidden de 
leerlingen hun mantels voor Hem op de weg uit. 37Toen Hij op het punt stond 
de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met 
luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38Ze 
riepen: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in 
de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 
 
Zingen Hemelhoog 391:1 en 3 – Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
Refrein 
 



Verkondiging - Jezus herkennen, geeft je veel 
 
Lied  - Hemelhoog 401: 1 en 2 - Aan de maaltijd wordt het stil 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
 
Refrein: 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 
(Refrein) 
 
Kinderen komen terug vanaf de kindernevendienst  
 
Stil gebed, voorbidding, dankzegging en Onze Vader 
 
Collectemoment 
 
  



Zingen - Evangelische Liedbundel 413 - Lichtstad met uw paarlen poorten 
Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem 
 
Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem 
 
Zegen 
De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.  
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor 
gevaar.  
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.  
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.  
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen 
vallen.  
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.  
Zó zegene u de almachtige God – vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
  



Individuele belijdenissen 
 
Emma Brouwer 
Als kind ben ik gedoopt, en door nu belijdenis te doen wil ik nu ook zelf de 
keuze maken om Hem te volgen. Ik voel me een gezegend mens, in de 
wetenschap dat ik rust mag vinden in Zijn armen. Dat ik zijn nabijheid ervaar 
en weet dat Hij mij niet loslaat. (Ik sta er niet alleen voor, wat er ook gebeurt). 
 
Teunita van Daelen 
Afgelopen jaar werd ik in een kerkdienst vervuld met liefde. 
Mijn twijfels waren weg en ik wilde kiezen voor God. 
Vanaf kinds af aan is God in mijn leven, ik mag elke dag zijn aanwezigheid 
ervaren. Door zijn onvoorwaardelijke liefde die hij mij geeft wil ik dit ook 
uitstralen naar de naasten om mij heen. Vandaag mag ik ‘ja’ zeggen, hem 
volgen, vertrouwen en weten dat hij altijd om mij heen is. 
 
Conny ten Ham 
Vandaag is de dag dat ik zelf ‘Ja’ mag antwoorden op de vraag of ik mijn leven 
lang bij Hem wil horen. Met het belijden van mijn geloof geef ik mijn antwoord 
op Gods liefde voor ons. Het geloof geeft mij vreugde, warmte maar ook hoop 
en troost in mindere tijden. God leidt mij in mijn leven en ik wil Zijn plan 
volgen. Ik besef dat dit niet altijd makkelijk zal zijn maar ik weet dat ik mag 
vertrouwen op Zijn hulp! 
 
Myrthe Smeets  
Vorig jaar ben ik samen met een jongerenreis naar Israël geweest. Dat was 
een hele unieke ervaring om op de plekken te zijn geweest waar Jezus ook 
gelopen heeft. Tijdens die reis heeft God me laten inzien hoeveel Hij van mij 
houdt het raakte mijn hart. Daar sprak God in mijn hart hoeveel Hij van mij 
houdt en dat Jezus ook voor mij is gestorven en opgestaan. Ik geloof niet 
langer vanwege opvoeding maar omdat ik nu een persoonlijke relatie heb. 
Daarom wil ik belijdenis doen. Ja zeggen tegen God belijden dat Jezus mijn 
Redder en mijn Vriend is. Mijn leven in Zijn handen leggen en erop vertrouwen 
dat het goed is. 
 
 
 



 
 
Anky Stroomberg  
Ik wil de weg gaan die Hij wijst. Alles heb ik te danken aan Hem. Ik wil niet 
zonder Hem leven en ik wil heel graag bij Hem horen, daarom zeg ik vandaag 
‘ja’ tegen de aller Grootste. 
 
Jeanine Vlastuin  
Belijdenis, wauw dat is niks voor mij..  
Zo voor in de kerk dat scheelt me niet zoveel, geloven doe ik toch voor 
mezelf? 
 
Maar hoe bijzonder dat Hij mij bij zich roept om met Hem op reis te gaan en te 
mogen getuigen van zijn liefde en genade.  
 
Zo klein als ik ben, zo groot is de HEER. Hij houdt mij vast zodat ik Zijn weg 
kan gaan. Met vallen en opstaan maar nooit alleen! Hij gaat met me mee. 
 
Hoe mooi is het om deze getuigenis te kunnen delen met de gemeente 
waarmee ik zijn liefde deel en samen mee mag uitdelen. Waarmee ik verder 
kan reizen en waar ik meer mag leren over God en mijn relatie met Hem.  
Ik ben dankbaar dat ik Zijn kind mag zijn en JA mag zeggen tegen Hem! 
 
Maarten de Vries  
Voor de start van de belijdenis catechisatie was ik niet zeker of dit al het 
moment voor mijn belijdenis was. Ik had veel vragen maar  mede door de 
afgelopen avonden heb ik kunnen accepteren dat de vragen en 
onzekerheden die ik heb er mogen zijn. Ze zijn misschien zelfs wel onderdeel 
van mijn geloofsleven. Met mijn belijdenis wil ik een punt zetten om op terug 
te kunnen vallen als vragen te groot zijn. Ik maak vandaag bewust een keuze 
voor Hem en wil met mijn vragen en twijfels achter Hem aan gaan. 
 


