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Welkom en mededelingen

Lied: NLB 105:1 t/m 3 - Loof God de Heer, en laat ons blijde
Looft God den Heer, en laat ons blijde Vraagt naar des Heren grote daden;

zijn glorierijke naam belijden. zoekt zijn nabijheid, zijn genade.
Meldt ieder volk en elk geslacht Gedenkt hoe Hij zijn oordeel velt,
de wonderen die God volbracht. zijn wonderen ten teken stelt,

Gij die van harte zoekt den Heer, volk dat op Abram u beroemt,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. met Jakobs nieuwe naam genoemd.

God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

Openen van de Bijbel door Noél Teerink
Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Lied: HH 609 — Machtig God, sterke Rots

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U, Glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig,

Stralend Licht, morgenster, Niemand is als U.

Prijst de Vader, Prijst de Zoon, Prijst de Geest, Die in ons woont.
Prijst de Koning, Der heerlijkheid. Prijst hem Tot in eeuwigheid.

Presentatie van de dopelingen

Henk en Femke van Huigenbos Fleur
Rijk en Ingrid Snellen Lieke Stefanie
Arjan en Jeanine Vlastuin Aartjan Jorik

Noél Angelo Teerink

Kinderen worden binnengebracht
Ik wens jou (youtube)



Woorden bij de doop
Doopgebed

Doopbeloften en Belijdenis (Allen staan)
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de heilige Geest
en geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel

en zit aan de rechterhand van God,

zijn almachtige Vader.

Vandaar zal Hij komen oordelen

de levenden en de doden;

Ik geloof in de heilige Geest;

de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen,

de vergiffenis van de zonden,

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven. Amen.

Allen gaan zitten; ouders blijven staan
Bediening van de doop
Ontsteken herinnerings kaarsen

Vraag aan gemeente (Allen staan)

Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw
gebeden, opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in
geloof en voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is
daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja. Dat willen wij



ZegenlLied: HH 61:1 en 2 - De Here zegent jou

de Here zegent jou de Here zegent u

en Hij beschermt jou en Hij beschermt u

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven  Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn Hij zal genadig zijn

en heel dicht bij je zijn en heel dicht bij u zijn

Hij zal Zijn vrede aan je geven Hij zal Zijn vrede aan u geven

Kinderen worden naar buiten genomen

Gemeente zingen HH 548 - Breng dank aan de Eeuwige
Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,

breng dank aan onze Vader Die ons Jezus zond. X2

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk; zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.

Breng dank.

Kindermoment - Reinate Klomp
Gebed voor schriftlezing.

Schriftlezing: Lucas 5:1-11

1 Toen Hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en
het volk zich om Hem verdrong om naar het woord van God te
luisteren, 2 zag Hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de
vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3 Hij
stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een
eindje van het land weg te varen; Hij ging zitten en gaf de menigte
onderricht vanuit de boot. 4 Toen Hij was opgehouden met spreken,
zei Hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om
vis te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben
we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als U het zegt, zal ik de
netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n
enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze
gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten
komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de
beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus
dat zag, viel hij op zijn knieén voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij,
Heer, want ik ben een zondig mens.” 9 Hij was verbijsterd, net als allen



die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen
hadden; 10 zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van
Zebedels, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon:
‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11 En nadat ze de
boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden
Hem.

Verkondiging - We zijn geroepen

Lied: Doop - Sela

In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.



Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader
Collectemoment

Slotlied: HH 479:1, 3 en 4 — Heer, U bent mijn leven
Heer, u bent mijn leven de grond waarop ik sta

Heer, u bent mijn weg de waarheid die mij leidt

U woord is het pad de weg waarop ik ga

Zolang u mijn adem geeft, zolang als ik besta

Ik zou niet meer vrezen, want u bent bij mij

Heer, ik bid u, blijf mij nabij

Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden heer

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd

En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in u

Jezus de verlosser, wij hopen steeds op u

Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt u ons weer uit

Om het zaad te zijn van Godsrijk

Zending en zegen



