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Door de wereld gaat een woord 
 

 

 
 
 

M.m.v. het Elspeets Mannen Ensemble o.l.v. Dick van Asselt 
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Zingen: Er komen stromen van zegen (Joh. de Heer 57 : 1, 3) 
1.Er komen stromen van zegen,  
dat heeft Gods Woord ons beloofd;  
stromen, verkwikkend als regen,  
vloeien tot elk die gelooft.  
Refrein: Stromen van zegen  
komen als plasregens neer; 
nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer’! 
 
3. Er komen stromen van zegen,  
zend ons die heilstroom nu neer.  
Geef ons die grote verkwikking,  
geef z’ ons voortdurend, o Heer’!  
Refrein: Stromen van zegen  
komen als plasregens neer; 
nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer’! 
 
Wees stil voor het aangezicht van God (Opw. 464) 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer’ 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor hem neer 
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur 
Wij staan nu op heilige grond 
waar Hij verschijnt met vuur 
Een eeuwig durend licht straalt van Zijn aangezicht 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur 
 
 



Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt 
Niet is onmogelijk voor wie gelooft in Hem 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment 
 
Koorzang: I will praise Him 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 118 : 1 
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Gelegenheid voor persoonlijk gebed, votum en bemoediging 
 
Zingen: Psalm 118 : 9 
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 
 
 



Koorzang: 
- Laat het huis gevuld zijn 
- Heilige Geest van God (3e keer zingt de gemeente mee) 
- De kracht van Uw liefde 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Zingen: In vuur en vlam zet ons de Heer (Zingend gezegend 184 : 1, 2) 
In vuur en vlam zet ons de Geest 
gegeven op het pinksterfeest, 
ten leven op ons uitgestort 
hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 

Wie door dit vuur wordt aangeraakt 
en uit het ongeloof ontwaakt, 
beleeft – God lof! - een ommekeer, 
de dag van de verrezen Heer. 

 
1e Schriftlezing: Genesis 12:1-5 
De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat 
ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je 
tot een groot volk maken, I k zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een 
bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou 
bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te 
worden als jij.’ 4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had 
opgedragen.    Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai 
mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden 
verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. 
Zo gingen ze op weg naar Kanaän. 
 
Zingen: Psalm 25 : 2, 6 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 

Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand'len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
 



2e Schriftlezing: Handelingen 8:1-8 
1 Saulus keurde de moord op Stefanus goed. Nog diezelfde dag brak er 
een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen 
verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de 
apostelen. 2 Vrome mannen begroeven Stefanus en hieven een luide 
dodenklacht over hem aan. 3 Saulus probeerde de gemeente te 
vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te 
sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. 4 Degenen die 
verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. 5 
Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias. 6 Alle 
inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei 
toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: 7 veel mensen werden 
bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en 
tal van verlamden en kreupelen werden genezen. 8 Daarover ontstond 
grote vreugde in de stad. 
 
Zingen: Waar God de Heer Zijn schreden zet (NLB 723 : 1, 2) 
Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 

O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning

 
Verkondiging: Door de wereld gaat een woord 
 
 
Koorzang: Spirit of the living God 
 
 



Zingen in beurtzang: Door de wereld gaat een woord  
(NLB 802 : 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
1. Mannen:  
 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
Refrein/allen:  
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw 
ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
  

2. Vrouwen:  
Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
Refrein/allen:  
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw 
ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 

3. Koor:  
Menigeen ging zelf op pad, 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan, 
laat ook hem het woord verstaan. 
Refrein/allen 

4. Mannen:  
Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
Refrein/allen 

 
5. Vrouwen: 
Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand 
Refrein/allen 
 

6. Allen:  
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
Refrein/allen 

Gedicht: Pinksteren (Nel Benschop) 
 
Zingen: God is getrouw (HH 226 : 1, 3) 
God is getrouw, zijn plannen falen niet 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 



De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
Dankgebed 
 
Zingen in beurtzang: Lichtstad met uw paarlen poorten 
1. Koor:  
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein/allen:  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
2. Koor:  
Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
Refrein/allen 
 
4.Allen:  
Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein/allen 
 
Koorzang: Een toekomst vol van hoop 



Pinksteren 

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 
de nederdaling van de Geest.  

 
Wat vlammen en geruis van wind, 

een taal, die nieuwe woorden vindt. 
  

Nu dalen er geen eng’len neer, 
ver lijkt de opgestane Heer.  

 
Er is een wonder voor ons oog: 

uit sintels rijst een vlam omhoog. 
  

Er is een wonder voor ons oor: 
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.  

 
Wie Hem verried getuigt van Hem, 

wie Hem verliet spreekt met Zijn stem. 
  

Het is een vreemd, onzegbaar feest: 
de woord-geboorte van de Geest. 

 
En in de Geest daalt onze Heer 

voor eeuwig in ons midden neer! 

 Nel Benschop (1918-2005) 

Heenzending en zegen, zingend beamen met NLB 425 
Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 
 

Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal 

 
 
 
 


