
 

 

 

Orde van dienst voor de doopdienst van: 
 

Teun & Anne Buitink 
Hendrika Gerritje (Noor) van Donkelaar 

Rosalie Catharina van de Kaa 
Justus Aart van de Loenhorst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 4 december 2022 

Voorganger ds. Jacques Steenkamp 
m.m.v. ons eigen combo 



 

Welkom en mededelingen 
 
Lied: HH 138:1 en 3 – Hoor, de eng’len zingen d’eer 
Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vreed op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 

Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng'len zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

Stil gebed, bemoediging en groet 
Predikant: HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
Gemeente: U weet het als ik zit of sta, 
Predikant: U doorziet van verre mijn gedachten. 
Gemeente: Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
Predikant: met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
Gemeente: Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. 
Predikant: U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij. 
Iedereen: Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 
 
Lied: HH 654: 1 t/m 3 – O, Heer mijn God 
O, Heer mijn God,  wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God:  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij! (2x) 
 



 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam,  
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God 
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij! (2x) 
 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! (2x) 
 
Presentatie van de dopelingen 
Teun / Anne   Patrick en Gitta Buitink 
Hendrika Gerritje (Noor) Bert en Lianne van Donkelaar 
Rosalie Catharina  Tim en Annemieke van de Kaa 
Justus Aart   Marco en Bernadeth van de Loenhorst 
 
Kinderen worden binnengebracht 
 
Woorden bij de doop en opdragen 
 
Doopgebed 
 
Doopbeloften en Belijdenis  (Allen staan) 
Wij zijn samengekomen rond de doopvont om getuigen te zijn van de doop 
van dopelingen en onze eigen doop te gedenken. Laten we samen belijden 
wat we geloven: 
 



 

Ik geloof in God, die de Vader is van alle mensen, die de aarde aan de mensen 
heeft toevertrouwd. Ik geloof in Jezus Christus, die van Godswege gekomen 
is om ons te bemoedigen en te genezen, om ons te bevrijden van kwade 
machten, om Gods vrede met de mensen te  verkondigen. Hij heeft zichzelf 
gegeven tot de dood op het kruis, als dienaar van alle mensen van alle tijden. 
Verrezen uit de doden wil hij voortleven in ons en allen die zijn weg ten leven 
willen gaan. Ik geloof in de heilige Geest, die werkzaam is in mensen van 
goede wil.  Ik geloof in de kerk van Christus op aarde, die gesteld is tot teken 
van heil voor heel de wereld, die, uitgerust met de kracht van de heilige Geest 
geroepen is zich dienstbaar te maken aan de mensen. Ik geloof dat wij zullen 
leven van Gods leven, voor altijd. Amen 
 
Allen gaan zitten; ouders blijven staan 
 
Bediening van de doop en opdragen 
 
Ontsteken herinnering kaarsen 
 
Vraag aan gemeente  (Allen staan) 
Gemeente, wilt u deze kinderen, die gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, 
opnemen in uw midden, naar uw vermogen helpen groeien in geloof en 
voorgaan op de weg van het koninkrijk van God? Wat is daarop uw antwoord? 
Gemeente: Ja. Dat willen wij 
 
Zegenlied: HH 61:1 en 2 – De Here zegent jou 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 

De Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven 

 
Kindermoment  
Kinderen naar kindernevendienst 
 



 

Gebed voor schriftlezing.  
 
Schriftlezing: Psalm 139 
Voor de koorleider. Van David, een psalm.  
 
1 HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 2 U weet het als ik zit of sta, U doorziet 
van verre mijn gedachten. 3 Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al 
mijn wegen bent U vertrouwd.  
4 Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. 5 U omsluit mij, 
van achter en van voren, U legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals U mij kent, 
het gaat mijn  begrip te boven. 
 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8 
Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – U 
bent daar. 
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de 
verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij 
vasthouden. 11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen 
veranderen in nacht,’ 12 ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – de 
nacht zou oplichten als de dag,  het duister helder zijn als het licht.  
13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn 
moeder. 14 Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn 
ziel.  
15Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van 
de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. 16 Uw ogen zagen mijn 
vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van 
mijn bestaan ontbrak er niet één.  
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, 18 ontelbaar veel, 
meer dan er zand is bij de zee. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.  
19 God, breng toch de goddelozen om, – weg uit mijn ogen, jullie die bloed 
vergieten – 20ze spreken kwaadaardig over U, uw vijanden misbruiken uw 
naam. 
 21 Zou ik niet haten wie U haten, HEER, niet verachten wie tegen U opstaan? 
22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn ook mijn vijand  geworden. 23 
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, 24 zie of ik 
geen verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is. 
 



 

Lied – NLB 25:1 en 2 – Heer, ik hef mijn hart en handen 
HEER, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
HEERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Verkondiging - God kent je persoonlijk 
 
Luisterlied: Somerkersfees - Stellenbosch Universiteitskoor 
Welkom, oh stille nacht van vrede onder het Zuiderkruis 
Late stemmen uit het oude verleden ruisen over de sterrenvelden 
 
Kerstmis komt, Kerstmis komt, geef God de eer 
Schenk dit land een heldere zomerkerst, o Heer 
 
Welkom, oh stille nacht van vrede onder het Zuiderkruis 
Late stemmen uit het oude verleden ruisen over de sterrenvelden 
 
Kerstmis komt, Kerstmis komt, geef God de eer 
Schenk dit land een heldere zomers kerstfeest, o Heer 
 
Voelt u nu ook Zijn warme liefde als wij de dag herdenken 
Toen Hij zijn Zoon naar ons stuurde, ons grootste kerstgeschenk 
 



 

Kerstmis komt, Kerstmis komt, geef God de eer 
Schenk dit land een heldere zomerkerstfeest, o Heer 
 
Kinderen terug van kindernevendienst 
 
Voorbeden, dankzegging, Stil gebed en onze Vader 
 
Collectemoment: Invulling door combo 
 
Slotlied: HH 336:1 en 2 – Groot is uw trouw 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Zending en zegen 
 
Amen zingen 


