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• Welkom en afkondigingen 

 
Intochtslied: Psalm 8 (denieuwepsalmberijming.nl) vers 3, 5 en 6 
 
3. Als ik de maan en sterren zie daarboven, 
kan ik het wonder bijna niet geloven 
dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt. 
Hoe kan het dat U ons uw liefde schenkt? 

5. De mens draagt zorg voor vee en wilde dieren, 
voor alles wat zijn weg zoekt in rivieren, 
voor wat er aan de hoge hemel zweeft, 
voor wat er in de diepe zeeën leeft. 

6. HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig. 
Alles wat U geschapen hebt is prachtig. 
U maakt uw glorie wereldwijd bekend. 
De aarde laat ons weten wie U bent. 

 
 

• Stil gebed, bemoediging en groet 

• Toelichting op de zondag 
 
Lied: Op Toonhoogte 225 : 1, 4, 5 en 6 
 

1. Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 
Refrein: Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist' ren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
4.Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
Refr 
 
5.Velen, die de moed begaf 
blijven staan, of dwalen af. 
Hunk’rend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
Refr 
 
6.Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 



naar het land, dat Ik u wijs." 
Refr 
 

• Tien Woorden en samenvatting vanuit Deuteronomium 5 en 6 

 

• Lied: Psalm 72 en 122 (Melodie: Jerusalaim) 

Ja elk der vorsten zal zich buigen 
en vallen voor Hem neer. 
Al ’t heidendom zijn lof getuigen, 
Dienstvaardig tot Zijn eer. 
 
Behoeftig volk in hunnen noden. 
In hun ellend’ en pijn. 
Dat hulpeloos tot Hem gevloden, 
zal Hij ten redder zijn. 
 

Jeruzalem dat ik bemin. 
Wij treden uwe poorten in. 
Daar staan o Godsstad onze voeten. 
Jeruzalem. 

 
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom 
't Geluk van deze Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 
De HEER, in Israël geprezen, 
Doet wond'ren, Hij alleen. 
 

Jeruzalem is wel gebouwd, 
Wel saâmgevoegd, wie haar beschouwd, 
Zal haar voor ‘s Konings kunstwerk groeten, 
Jeruzalem 

 
Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met Amen, Amen na. 
 

Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u; 
Nooit zal haar nijd of twist verkloeken; 
Jeruzalem 

 
Om ’s Heeren huis in u gebouwd, 
waar onze God Zijn woning houdt. 
Zal ik het goede voor U zoeken, 
Jeruzalem 

 



 

• Gebed om de Heilige Geest 

 

• Moment met de kinderen 

 

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

• Lezingen:         

Numeri 11: 1-20 en 31-34 en Fillipenzen 4 : 4-7 en 19-20 uit de NBV 

 
Lied: Psalm 78 : 7, 8 en 9 (De nieuwepsalmberijming.nl) 

7. Uit oost en zuid liet God de wind opsteken; 
als wolken zand zijn vogels neergestreken. 
Zo gaf Hij voedsel dat hun honger stilde; 
ze aten van het vlees zoveel ze wilden. 
Hun buik was nog maar nauwelijks gevuld 
toen er een einde kwam aan Gods geduld.. 

8. De Heer vernietigde wie gulzig aten; 
de sterksten moesten ook het leven laten. 
Omdat het volk zijn redder niet erkende 
vergingen ze in doelloze ellende. 
Als het zo uitkwam zochten zij de Heer, 
maar snel daarna bedrogen zij Hem weer. 

9. Al was hun hart maar half met Hem verbonden, 
de Heer bedekte keer op keer hun zonden. 
Zijn grote woede moest Hij vaak bedwingen; 
Hij wilde niet dat zij ten onder gingen. 
Dan dacht Hij: ‘Ach, ze zijn maar zwak en klein; 
laat Ik ook nu maar weer genadig zijn’. 

 
 

• Preek/ Verkondiging: “Israëls beestenbende” 

 

• Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel 

 

• Antwoordlied: Lied van Habakuk (OTH 173/ELB 56), Al zou de vijgenboom niet 

bloeien 

 
1 Al zou de vijgeboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen vrucht en ontbreekt het koren op het veld 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 
 
2 Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal, 
toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal. 



Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. 
'k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed. 
 
3 Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan. 
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De HERE Here is mijn kracht, 
en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht. 
 
 

• Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

• Voorbeden en dankzegging 

 

• Slotlied 

 

Psalm 122 : 3 (denieuwepsalmberijming) + ‘Lichtstad met Uw Paarlen poorten’ 
 
Bid dat de HEER zijn vrede geeft, 
Jeruzalem van rust geniet, 
haar vestingwal bescherming biedt, 
wie van haar houdt in welvaart leeft. 
Het is voor elk familielid 
en voor mijn vrienden dat ik bid 
om voorspoed, veiligheid en vrede. 
Maar om Gods huis is het vooral 
dat ik voor Sion bidden zal, 
de mooiste stad van alle steden. 
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 

• Zegen 

 


