
Openluchtdienst op 30 augustus 2020 om 18.30 uur 
Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 en Openbaring 21:1-5 ~ Thema: God spreekt woorden van troost 
 

Zingen: NLB 705 : 1, 3  ‘Ere zij aan God, de Vader’ 
1.Ere zijn aan God, de Vader, 3. Ere zij de Heer der engelen 
ere zij aan God, de Zoon, ere zij de Heer der kerk, 
eer de heilge Geest, de Trooster, ere aan de Heer der volken; 
de Drie-enige in zijn troon. Aard en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja,  Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn Troon. Loof de koning, heel zijn kerk! 
       
Zingen: Lied 391 HH ‘Breng ons samen’ 

1.U roept ons samen als kerk van de Heer, 
Verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
2.Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
3.U roept ons samen voor Woord en gebed, 
Als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
Gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
Om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
Zingen: NLB 859: 1,2 en 4 ‘Schuldig staan wij voor U, Heer’ 
1.Schuldig staan wij voor U,  
Heer,schuldig, onweersproken. 
Tel de duizendmaal dat wij 
U hebben ontbroken. 
Zie ons aan: / onze naam 
had Gij opgeschreven 
in uw boek des levens. 
 

2.Doorgang hebben wij ontzegd 
aan wie wilden leven, 
mensen keer op keer ontrecht, 
steen voor brood gegeven, 
God, blijf Gij / toch nabij: 
dat Gij ons verleden 
nieuw herschrijft met vrede! 

4.Onze ontrouw hebt Gij ver 
Achter U geworpen. 
Gij verheft uw aangezicht 
Als de nieuwe morgen. 
Uw gericht / schept ons licht, 
Waar wij onze wegen 
Kiezen met uw zegen. 



Zingen: Lied 433 HH vers 1:  ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
1.Stil mijn ziel wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen 

Refrein: God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 

Zingen: vers 2 en 3 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
Refrein: 

Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht, wacht op de Heer; de  zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
Refrein: 

 
Zingen: Psalm 103c: 1,2 en 3 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 
1.Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

2.Looft Hem als uw vaderen deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

3.Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
  
Zingen: Lied 679 HH ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’  
1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 
2.Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
Refrein: 



3.Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij.   
Refrein: 
 
Zingen: Lied 200 HH ‘U zij de glorie’ 
1.U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
2.Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
3.Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 
 
 

De eerste diaconale collecte van vandaag is voor Libanon, 
de tweede collecte is voor het werk van de kerkrentmeesters 
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