Paaszangdienst

Thema: “Vrije toegang”

Op 18 april 2022 in de Maranathakerk te Lunteren

Voorganger: Cock Kroon

Organist: ~ Marco Bouw

m.m.v.: Interkerkelijk koor Immanuél uit Harskamp
o.l.v. Dirigent Gerwin van der Plaats



Zingen voor de dienst: HH 304 ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’

Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van Zijn liefde, wondergroot,

die Zichzelve gaf aan 't kruishout
En mij redde van de dood.
Refrein:

Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij:
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade

Hij 't rantsoen gewillig gaf. Refrein:

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van Zijn grote kracht.

Hij kan overwinning geven,

over zond' en satans macht. Refrein:

Ik wil zingen van mijn Heiland,

hoe Hij smarten leed en pijn.

Om mij 't leven weer te geven.
Eeuwig eens bij Hem te zijn. Refrein:

OPW. 327 ‘Mijn Jezus ik houd van U’

Mijn Jezus, ik hou van U Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend want U hield van mij
Want U nam de straf op U Toen U aan het kruis hing
die ik had verdiend een wond in uw zij

De grote Verlosser Voor mij de genade

mijn Redder bent U een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden 'k Heb van U gehouden

maar nooit zoveel als nu. maar nooit zoveel als nu.



Als ik in uw glorie

uw eeuwigheid kom,

dan buig ik mij voor U

in uw heiligdom

Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U

'k Heb van U gehouden

maar nooit zoveel als nu.

Afkondigingen

Koor: ‘U zij genade en vrede’

Votum en groet (staande)

Zingen gemeente: Psalm 97: 1, 4 en 6 (staande)

Groot Koning is de Heer.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,

nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd

zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht

heeft Hij zijn troon gesticht.
in de verborgenheid.

God trad voor ons in 't krijt.
Uw volk, Heer, is verblijd.
Hoor, Sions dochters zingen
van uwe rechtsgedingen.

O Koning van 't heelal,

die eeuwig heersen zal,
hoog boven godenmacht
verheft Gij U en lacht.

Wij juichen om hun val.



Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad

reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Koor: Geef ons woorden om te zingen

Beautiful Savior: Al mijn levensdag zing ik voor U, mijn

Heiland

Gebed

Zingen gemeente en koor: HH 167 ‘Christus onze Heer verrees’

Christus onze Heer verrees,
halleluja!

Heil’ge dag na angst en vrees,
halleluja!

Die ten dode ging aan ’t kruis,
halleluja!

Bracht ons in Gods vrijheid
thuis, hallelujal

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja!
Heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer,
halleluja!

Eng’len juub’len hem ter eer, halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja!

Die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja!

Die aanvaardde kruis en graf,
halleluja!

Dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!



Schriftlezing: Johannes 20: 11-18

11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het
graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het
hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van
Jezus had gelegen. 13 “Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze
hebben mijn Heer weggehaald en ik weet nietwaar ze hem naar toe
gebracht hebben.” 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan,
maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil?’ vroeg Jezus. ‘Wie
zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt
weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem
meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei:
‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,” zei Jezus.
‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en
zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn VVader, die ook jullie
Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.” 18 Maria uit Magdala
ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!” En ze
vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Zingen: Psalm 42:1,2en7

Evenals een moede hinde

naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht,

God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Tranen heb ik onder 't klagen

tot mijn spijze dag en nacht

als mijn haters honend vragen;
"Waar is God dien gij verwacht?"
Ik gedenk hoe ik vooraan

in de reien op mocht gaan,

om mijn dank Hem op te dragen
in zijn Huis op hoogtijdagen.



Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Verkondiging: ‘Vrije toegang’
Muzikale meditatie
Zingen: Gemeente en koor: HH 726:1,2en 3

Ik zie een poort wijd open staan,

Waardoor het licht komt stroomen,

Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan
Om vrede te bekomen.

Refrein:

Genade Gods, zoo rijk en vrij!

Die poort staat open, ook voor mij,
voor mij, voor mij,

staat open ook voor mij.

Die open poort leidt tot Gods troon:
Ga door, laat niets u hind’ren.

Neem op uw Kruis, aanvaard de kroon,
Die God biedt aan Zijn kind’ren.
Refrein:

In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,

Daar leidt het kruis tot zegen,

Daar dragen wij voor kruis, een kroon,
Door Jezus’ bloed verkregen.

Refrein:



Koor: OPW. 315: Heer uw bloed reinigt mij
Ja de Heer is opgestaan
De weg weer vrij

Dankgebed
Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop’

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht.



U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen.

Koor en Gemeente: HH 200: 1 en 3 (staande)

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen (staande)

Zingen beamen: NLB 415: 2 en 3 (staande)

Stort, op onze bede, Amen, amen, amen,

in ons hart Uw vrede, dat wij niet beschamen,

en vervul ons met de kracht, Jezus Christus onze Heer,
van Uw Geest bij dag en nacht. amen, God, Uw naam ter eer.

Koor: toegift



