
Workshop Ψ[ƻǾŜ ǘƻ ǿǊƛǘŜΩ   Wilma Poolen 
 
 
In deze workshop ga je aan de slag met diverse schrijfopdrachten bij 
bijbelgedeeltes uit het Oude en Nieuwe Testament.  
Vind je het lastig om stille tijd te nemen en je aandacht erbij te houden 
dan is deze workshop voor jou! Misschien ben je snel afgeleid  of 
begrijp je niet wat je leest, kom dan juist naar deze workshop. Door de 
uitleg over verschillende schrijftechnieken en de toepassing ervan gaat 
je dat helpen bij je verdieping in de relatie met Hem. 
 
Reacties van één van de deelnemers : Ik ben niet zo'n 'schrijfster', maar 
dit heeft me echt geïnspireerd! 
 
 
Schrijfkwaliteiten zijn dus niet nodig. De workshop is voor iedereen die meer wil ontdekken in 
de bijbel en daar graag nieuwe manieren voor uit wil  proberen. 
aŜŜǊ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ ƻǾŜǊ Ψ[ƻǾŜ ǘƻ ǿǊƛǘŜΩ ǾƛƴŘ ƧŜ ƻǇ www.lovetowrite.info. 
 
 
 

 
 
  

http://www.lovetowrite.info/


Kookworkshop koude hapjes George Brouwer 
 
Mag ik me even voorstellen?      
George Brouwer, alweer 25 jaren woonachtig in Lunteren en met heel veel plezier. 
 
De laatste jaren ben ik als kok actief en dat vooral in Het Westhoffhuis en op de Triangel, waar 
ik kookles geef.  
 
Hoewel geen kok van origine, heb ik me  toch zodanig ontwikkeld, dat mijn 
kennis en vaardigheden toereikend zijn om kook workshops en lessen te 
verzorgen. Misschien vreemd voor iemand die zijn sporen vooral heeft 
verdiend in technisch georiënteerde branches in het bedrijfsleven. 
Maar niet zo vreemd als je weet dat mijn Hongaarse moeder, als jonge 
vrouw, kok is geweest bij een Engelse industrieel. Op heel jonge leeftijd  
mocht ik al meehelpen in de keuken. Zo hadden wij kleinvee en zelfs een 
varken (Pietje Knor) voor eigen consumptie en vanzelfsprekend een grote 
moestuin. Vandaar mijn passie voor eerlijk en vers eten  die ik graag deel 
met anderen. 
 
Dus welkom bij mijn workshop waarbij je aan het einde een negental exclusieve hapjes hebt 
staan waarmee je straks ook thuis iets exclusiefs kunt neer zetten.  
 
Vind je het leuk om je gezin  en /of gasten te verrassen? Kom dan naar mijn workshop!   
We gaan aan de slag om negen exclusieve, koude hapjes  neer te zetten.  
 
Ik zie er naar uit om samen aan het werk te gaan en weet zeker dat we er een leerzame, en 
gezellige workshop van gaan maken. 

 



Workshop Olie en geuren   Jolande Bijl 

          
Jezus werd door God gezalfd met vreugdeolie. Olie is een beeld van 
de Heilige Geest, onze vreugdebron, maar wist je dat je van olie zelf 
ook blij kunt worden? Dat komt doordat olie in de tijd van de Bijbel 
stoffen uit planten bevatte met een heilzame, genezende 
uitwerking. De Bijbel staat vol verwijzingen over olie. Neem 
ōƛƧǾƻƻǊōŜŜƭŘ {ǇǊŜǳƪŜƴ нмΥнлΥ Ψ9Ŝƴ ǿƛƧȊŜ ƘŜŜŦǘ ŜŜƴ ƪƻǎǘōŀǊŜ ǎŎƘŀǘ 
ŀŀƴ ƻƭƛŜ ƛƴ ƘǳƛǎΩΦ hŦ ƛƴ ƘŜǘ bƛŜuwe Testament, waar Jezus vlak voor 
zijn dood gezalfd werd met kostbare nardusolie.  
 
Wat weten we over het gebruik van olie in de tijd van de Bijbel en wat kunnen we ermee in 
onze tijd? In deze workshop laat Jolande je enkele oliën uit de Bijbel ervaren en ontdek je hoe 
je deze oliën ook nu nog kunt gebruiken. Een workshop waardoor de Bijbel nog meer voor je 
gaat leven en je nog meer onder de indruk raakt van Gods goedheid.  
 

    
 
jolandebijl.nl 
facebook.com/GeschenkenuitdetuinvanGod 
 

 

 

 

 

 

 

http://jolandebijl.nl/
http://facebook.com/GeschenkenuitdetuinvanGod


Workshop Dialogisch leren   Elly van den Berg 

Elke dag een kans om voluit te leven! 

 

Vrouwen houden nogal wat ballen in de lucht; de zorg voor gezin en kinderen, taken in het 

ƘǳƛǎƘƻǳŘŜƴΣ ƻƴŘŜǊƘƻǳŘŜƴ Ǿŀƴ ǊŜƭŀǘƛŜǎ όǾǊƛŜƴŘŜƴ Ŝƴ ŦŀƳƛƭƛŜύΣ ŀŎǘƛŜŦ ƛƴ ŘŜ ƪŜǊƪ ŜƴΧΧŀŎǘƛŜŦ ƛƴ ƘŜǘ 

werk. Hoe blijf je in die drukte van alledag met vreugde bezig? Wat vraagt het van jou om in balans te 

blijven? Wat is voor jouw voluit leven, leven van binnenuit? 

Deze workshop gaan we oefenen hoe je in dit alles dichtbij jezelf kan blijven, bij jouw vreugde en 

jouw kracht, om te blijven bewegen in het dagelijks leven. Van binnenuit leven, we oefenen het 

vanuit een bepaald concept, je professionele identiteit. Het is een verdieping op de lezing in de 

ochtend. Nu gaan we de aan de slag met jouw verhaal, op zoek hoe jij vorm geeft aan vreugde en 

voluit leven. 

Wat gaan we doen? Via het verhalen schrijven, delen en vertellen gaan we op zoek naar wat typisch 

jouw kleur en stem is, wat ten diepste leeft in jouw zelf. Als het ware maken we een reis in die 

verhalen op zoek naar vreugde, naar eigen kleur, naar wat krachtig en typisch is voor jouw manier 

van doen. 

Deze workshop is vooral bedoeld voor vrouwen die even stil willen staan in de drukte van het leven, 

om soms letterlijk op adem te komen en het leuk en zinvol vinden om met de eigen persoonlijke 

ontwikkeling bezig te zijn.  

 

 

 

 

 

  



²ƻǊƪǎƘƻǇ ƎǊƻŜƴ άIƻƻǊƴ Ǿŀƴ ƻǾŜǊǾƭƻŜŘέ Janneke de Boer en Aritha van de Braak 

 

Het is alweer 2 jaar geleden dat ik deze workshop mocht geven tijdens de vrouwendag 2017. Wat kan 

er veel gebeuren in twee jaar. Het thema dit jaar "Overvloed van vreugde". Mijn hart deed een 

sprongetje. Want wat geeft God ons een overvloed van vreugde als we ons oog op Hem gericht 

houden. Tijdens deze workshop gaan we weer aan de slag met iets wat God ons gegeven heeft; 

bloemen! We gaan een hoorn van overvloed maken. (de foto geeft een impressie) 

Omdat de workshop groen altijd heel erg geliefd is, zal Janneke de Boer ook een groep voor haar 

rekening nemen. Gaaf om dit samen te doen.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϝ ǾƻƻǊ ŘŜȊŜ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ŜƛƎŜƴ ōƛƧŘǊŀƎŜ ƎŜǾǊŀŀƎŘ Ǿŀƴ ϵ нΣрл ǇΦǇΦ 

 

 

 



Workshop aanbiddingsdans   Lisa van den Berg 

Samen dansen, samen aanbidden, samen delen in onze vreugde. Dat is wat wij gaan doen in de 

workshop aanbiddingsdans.  

Voor mij is dansen het communicatiemiddel met God. Ik dans omdat ik Gods liefde wil uitdelen aan de 

mensen om mij heen, door dans. Ik neem jullie graag mee in een workshop waarin we door middel van 

dans God gaan zoeken. 

Uit ervaring weet ik dat het soms een hele hoge drempel is om te kiezen voor een dansworkshop. 

Misschien wel omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent? Laat zulke gedachtes geen reden zijn om 

niet te komen. Je bent welkom! Je bent geliefd! En God heeft je gemaakt om te dansen!  

Laten we met elkaar, net als David en de Israëlieten, vol overgave onze God aanbidden door dans.  

Ψ5ŀǾƛŘ Ŝƴ ŘŜ LǎǊŀšƭƛŜǘŜƴ ŘŀƴǎǘŜƴ Ǿƻƭ ƻǾŜǊƎŀǾŜ ǾƻƻǊ God, begeleid door zang en muziek van lieren, 

ƘŀǊǇŜƴΣ ǘŀƳōƻŜǊƛƧƴŜƴΣ ŎƛƳōŀƭŜƴ Ŝƴ ǘǊƻƳǇŜǘǘŜƴΦΩ όм YǊƻƴƛŜƪŜƴ моΥуύ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Workshop christelijke meditatie   Jelma van Roest 

 

9Ŝƴ ǿŜǊŜƭŘ Ǿŀƴ ƎŜŘŀŎƘǘŜƴ ƛƴ ƻƴǎΧΧ 

 

De hele dag door gaan er allerlei gedachten door ons heen. Volgens onderzoekers hebben we per dag 

wel veertig- tot zestigduizend gedachten. Een enorm aantal. Positieve gedachten en negatieve 

gedachten.  

Vaak surfen er met die gedachten ook allerlei gevoelens mee. 

 

In deze workshop trainen we om bewuste aandacht te geven aan onze gedachten en daar vanuit de 

houding van Jezus naar te kijken. 

 

Elementen in het programma van deze workshop zullen zijn o.a.: 

!ŀƴ ƘŜǘ ōŜƎƛƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ƴŜƳŜƴ ǿŜ ŘŜ ǘƛƧŘ ƻƳ άǘŜ ƭŀƴŘŜƴέ ȊƻŘŀǘ ǿŜ ƻƴǎ ǿŀǘ ƳŜŜǊ ƪǳƴƴŜƴ 

focussen. 

Een actieve meditatie over een Bijbelgedeelte waarin Jezus omgaat met de ander(en). We kijken naar 

Zijn houding en wat dat voor ons kan betekenen. 

Oefenen om vanuit het perspectief van Hem onze gedachten bewust op te merken en er mee om te 

gaan. 

 

 

 

 

 

 

  



Haakworkshop voor beginners   Jenny en Hennie 

 

Altijd al gedacht: 'hoe doen die crea Bea's dat toch, haken'? Pak dan nu je kans en geef je op voor de 

workshop haken voor beginners. Wij zorgen voor de materialen en jij gaat met een zelfgem(/h)aakte 

sleutelhanger naar huis. En zeker weten dat jij dit kunt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haakworkshop voor gevorderden  Ellen van Maanen  

 

In deze workshop leer je (tweezijdig) tunisch haken. Een techniek die lijkt op breien. Een muts, een 

sjaal, een kussen, een (baby)deken, jij mag kiezen.  

Moeilijk? Dat niet, maar we verwachten wel dat je wel eens gehaakt hebt. Je leert de techniek en 

maakt je project thuis af.  

Voor oude dametjes? Nee hoor, haken is hot. 

Materiaalkosten: je hebt 2 kleuren wol nodig. Voor een muts 2 bollen van 50 g (120 m looplengte) 

Ŝƴ ŎƛǊŎŀ ϵ 4,- voor de speciale haaknaald, die kun je bij ons kopen.  

Mutsen haken Mutsen 

 

  



Workshop Chocolade     Choco & Zo Barneveld 

 

±ǊƻǳǿŜƴ Ŝƴ ŎƘƻŎƻƭŀŘŜΧ 9Ŝƴ ǇŜǊŦŜŎǘŜ ŎƻƳōƛƴŀǘƛŜΗ  

Bij deze workshop gaan we lekker zelf aan de slag met chocolade. Jullie mogen zelf gaan versieren en 

schrijven met chocolade waardoor je een mooi en lekker werkstuk mee naar huis kunt nemen en 

natuurlijk maken we ook enkele lekkere bonbons.. En wie weet lukt het je zelfs om er iets moois 

binnen het thema van te maken!. 

 

 

 

ϝ ǾƻƻǊ ŘŜȊŜ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ŜƛƎŜƴ ōƛƧŘǊŀƎŜ ƎŜǾǊŀŀƎŘ Ǿŀƴ ϵ нΣрл ǇΦǇΦ 

 

 

 

  



Workshop fotograferen met je mobiel   Maarten Haazebroek  

 

De compactcamera gebruiken we niet meer en een spiegelreflex is wel erg groot om steeds mee te 

nemen. Je smartphone heb je altijd bij je en daar kan je eigenlijk erg leuk mee fotograferen! 

 

Zelf ōŜƴ ƛƪ ŦƻǘƻƎǊŀŀŦΥ ŎŀƳŜǊŀǎǘŀƴŘǇǳƴǘΣ ŎƻƳǇƻǎƛǘƛŜ Ŝƴ ōŜŜƭŘǳƛǘǎƴŜŘŜ ȊƛƧƴ ƛƴ ƳƛƧƴ ŦƻǘƻΩǎ ōŜǇŀƭŜƴŘΦ 5Ŝ 

techniek laten we tijdens de workshop even links liggen, we focussen ons op de invloed die wij 

kunnen hebben op het eindresultaat: 

- steek je licht op 

- focus je op je doel 

- laat weg wat niet belangrijk is 

 

Na deze workshop ga jij echt anders kijken en fotograferen! 

Het lijkt me leuk om op deze manier mijn ervaring met jullie te delen. 

 

 

 
 
 
 
  



Workshop Schilderen    Helene Wieringa-Pruijssen  

 

Schilderen wat je voelt.  

 

Het thema van deze dag is Psalm 16:11. Hier wordt over gesproken en gezongen. Dat is goed, je 

zintuigen zoals je mond, oren, ogen en hart worden gebruikt. In deze workshop ga je ook je handen 

gebruiken. Je gaat op doek weergeven met verf en kleur wat je voelt bij de tekst : "aan zijn zijde is 

een liefelijke plek. " Dit hoeft geen mooi kunstwerk te worden. Het gaat vooral om het bezig zijn met 

je handen met deze mooie tekst. Je zult merken dat dat een hele andere ervaring geeft dan alleen 

luisteren. Dus kom vooral doen! 

 

 

De workshop wordt gegeven door Helene Wieringa - Pruijssen. Zij is kunstenares en beeldend coach 

(www.beeldendcoachhelene.nl) en heeft de tekenschool (www.detekenschool.nl) opgericht. Ze is 

ook eigenaar van Atelier Hupsakee (www.atelierhupsakee.nl) en heeft jaren ervaring met het geven 

van workshops. Haar slogan is: "Door creativiteit wordt de wereld mooier. " 

 

ϝ ǾƻƻǊ ŘŜȊŜ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ŜƛƎŜƴ ōƛƧŘǊŀƎŜ ƎŜǾǊŀŀƎŘ Ǿŀƴ ϵ нΣрл ǇΦǇΦ 

 

 

  

http://www.beeldendcoachhelene.nl/
http://www.detekenschool.nl/
http://www.atelierhupsakee.nl/


Workshop sieraden maken    Stieneke van Harn 
 
 
Stieneke van Harn verzorgt een workshop sieraden maken. Ze gaat met ons een armbandje maken 
van kralen en leer. Je kunt uit verschillende kleuren kiezen, passend bij dit seizoen. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

ϝ ǾƻƻǊ ŘŜȊŜ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ŜƛƎŜƴ ōƛƧŘǊŀƎŜ ƎŜǾǊŀŀƎŘ Ǿŀƴ ϵ нΣрл ǇΦǇΦ 

 

 

 

 

Workshop nagelverzorging    Yvonne van de Pol  
 
 
Yvonne van de Pol van Etos leert je in deze workshop hoe je je handen en je nagels optimaal kunt 
verzorgen. Zij heeft producten van Trind bij zich en leert je hoe je die het beste kunt toepassen. Je gaat 
na afloop met heerlijk verzorgde handen naar huis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBmuaZtojfAhWBbFAKHesVDUMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nagelverzorging.net/&psig=AOvVaw1KoPmH57ok76ZdHceqRv3j&ust=1544090046723346


Workshop make-up     Esther van der Braak    
 
Esther van der Braak, visagiste bij Etos Lunteren zal een make up workshop verzorgen. Tijdens deze 
workshop leert ze je de fijne kneepjes van het opmaken. Je leert hoe je een goede basis make-up 
aanbrengt die past bij jouw huidtype en persoonlijke voorkeuren. Ook geeft zij tips voor het 
accentueren van je sterke kanten. Ze gebruikt hierrvoor de producten van John van G 

 

 
 
 

Workshop brushletteren    Bianca van den Heuvel 

Leuk dat jij wilt meedoen met de miniworkshop brushlettering! 

Tijdens deze workshop leer je schrijven met een penseelpen (brushpen). Je oefent de techniek en leert 
d.m.v. enkele schrijfoefeningen de beginselen van het brushletteren.Hierna leer je de letters van het 
woord BLOEI schrijven met je brushpen. Dit in combinatie met eenvoudige blokletters, geschreven met 
een fineliner geeft je een goede basis om een mini paperbag te beschrijven met de tekst Bloei waar je 
geplant bent.De workshop is inclusief brushpen, werkblad en mini paperbag. De materialen zoals 
fineliner, potlood en liniaal zijn voor algemeen gebruik. Je krijgt van mij tijdens de workshop leuke tips 
en van alles te horen over de materialen en waar je deze kunt aanschaffen, zodat je thuis lekker verder 
kunt met brushletteren! 

Wil je meer informatie over brushlettering, kijk dan op mijn instagram account @biancards_diy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϝ ǾƻƻǊ ŘŜȊŜ ǿƻǊƪǎƘƻǇ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ŜƛƎŜƴ ōƛƧŘǊŀƎŜ ƎŜǾǊŀŀƎŘ Ǿŀƴ ϵ нΣрл ǇΦǇΦ 


