
MEDITATIE
‘Heer, leer ons bidden…’ (Lukas 11:1-4)

Gebed is de adem van ons geloof. Zonder ge-
bed verschraalt ons geloven tot een levensbeschou-

wing en verdort ons geestelijk leven. Tegelijk zijn er veel 
vragen rondom het gebed, bijvoorbeeld wanneer we de ervaring 

hebben dat ons gebed onverhoord blijft. De commissie Vorming 
en Toerusting heeft gekozen voor het jaarthema ‘Eén in gebed’. 
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In het Lukasevangelie gaan we 
eerst in de leerschool bij Jezus, 
zetten we ons naast zijn leer-
lingen. En dat begint met een 
vraag van een van de discipe-
len: Heer, leer ons bidden…. 
Of eigenlijk begint het eerder… 
Jezus is in gebed. En een van 
de leerlingen ziet dat en als 
Jezus zijn gebed beëindigd 
heeft vraagt hij: “Heer, leer ons 
bidden”. Een bijzondere vraag! 
Kennelijk raakt het bidden van 
Jezus iets in die discipel. Het 
maakt iets van zijn verlangen 
wakker, verlangen naar de om-
gang met de Eeuwige. Verlan-
gen naar verdieping, naar de 
verborgen omgang met de Ene, 
waar ook in de psalmen over 
gesproken wordt. 

‘Heer, leer ons bidden’, dat is op 
zich al een gebed, een gebed 
om in relatie, in dialoog met 
de Ene te komen. Bidden gaat 
ons immers niet zo gemakke-
lijk af, in ons bidden zeilen we 
vaak mee op de golven van 

ons gemoed. Het gaat met ups 
en downs, met lichte tijden en 
met tijden van duisternis. Vaak 
draaien we in ons gebed in een 
kringetje om onszelf heen en 
blijven we gevangen in onszelf. 
Leer ons bidden Heer, zodat we 
werkelijk in verbinding zijn met 
U de Levende! 

Jezus verrast dan met zijn ant-
woord: als je bidt, zeg dan ‘Va-
der’. In de boeken van het Oude 
Verbond wordt God bijna nooit 
vader genoemd en slechts een 
enkele keer als vader aange-
sproken. Jezus schrijft een 
nieuw hoofdstuk in het omgaan 
met God. We mogen God die al 
onze beeldvorming oneindig te 
boven gaat leren kennen als Va-
der. Jezus neemt ons mee naar 
de toonhoogte van zijn omgang 
met Zijn Vader. We worden uit-
genodigd om deel te nemen in 
die intimiteit tussen Vader en 
Zoon. De verborgen omgang 
in het gebed heeft het karakter 
van een vertrouwelijke omgang 

Een heel seizoen komen allerlei aspecten van het gebed in de 
schijnwerper te staan en worden we toegerust om de weg van het 
gebed te gaan. Ook in de meditaties van het kerkblad zal telkens 
een aspect van bidden centraal staan. 
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EREDIENSTEN
Zondag 17 september
09:30	dhr.  J. Kroon
19:00	ds. J. Meertens, Rhenen
	 Collecten
	 1. Mikondo 
	 2. Kerkrentmeesters

Zondag 24 september 
09:30	ds. J. Steenkamp, startzondag
19:00	Rineke de Wit
	 Gezamenlijke jeugddienst in de Ger. Kerk
	 Collecten
	 1. Compassion
	 2. Kerkrentmeesters

Zondag 1  oktober 
09:30	ds. A. Brinkman, Enschede
19:00 	ds. N. van den Houten, Ede
	 Collecten
	 1. Breng de Joden thuis. Oekraïne 
	 2. Kerkrentmeesters

Zondag 8 oktober 
09:30 	ds. J. Steenkamp
19:00 	ds. M.W. Patawala en ds J. Steenkamp
	 Gezamenlijke ZWO dienst in de Ger. Kerk
	 Collecten
	 1. Kansarme kinderen in Zuid-Afrika 
	 2. Kerkrentmeesters

Zondag 15 oktober
09:30 	ds. J. Steenkamp
19:00	ds. B.G. Versteeg, Elburg
	 Collecten
	 1. NNB 
	 2. Kerkrentmeesters

ROOSTER BLOEMENGROET
September			 
17-09	 Gerrie Harrewijne	 Trudy Pipping	
24-09	 Gerrie Vreugdenhil	 Stieneke Meppelder	

Oktober
01-10	 Mw. Van de Top	 Nellie Scherrenburg
08-10	 Dineke v. Veldhuizen	 Francis Wolfs
15-10	 Ria Brinkman		  Dita Mastenbroek

van een kind met zijn Vader! In het Hogepriester-
lijk gebed (Johannes 17) verstaan we iets van de 
diepte van die intieme omgang tussen Jezus en 
zijn Vader waarbinnen we worden uitgenodigd.  

Jezus nodigt ons in zijn gebedsonderwijs uit om 
vertrouwelijk en vrijmoedig met God als Vader 
om te gaan. Om in vertrouwen te zoeken, aan te 
kloppen, te vragen, zo de weg gaan van het ge-
bed. En Hij reikt ons – heel kort en kernachting 
in het Lukasevangelie-  de woorden aan: een 
gebed om de heiliging van zijn Naam, om Gods 
Koninkrijk, om dagelijks brood, om vergeving van 
zonden zoals wij anderen vergeven en een gebed 
om bewaring in de verzoeking. Hij brengt ons in 
het Onzevader op de toonhoogte van de liefde tot 
God en onze naaste. Dat vertrouwend bidden zal 
Hij niet onverhoord laten, maar daaraan verbindt 
Hij een belofte, de belofte van de Heilige Geest 
(vs 13).  De Heilige Geest: dat is niet minder dan 
Gods inwoning is in ons leven. Gods adem in 
ons, zo wekt Hij ons tot het leven.  Wanneer Je-
zus deze diepte in het gebed ontsluit keert er iets 
om in ons gebed: in ons bidden ontdekken we 
dat God zelf in ons bidden aanwezig is. In ons 
verlangen naar God weerklinkt Gods diepe ver-
langen naar ons… Op de school van het gebed 
leren we de taal van de liefde te verstaan! 

• Kees Verduijn

Heer, leer ons bidden
U was vaak aan het bidden Heer,
daar getuigt het evangelie van.
…
U zei: ‘Vader’, 
en U sloeg de ogen ten hemel op.
Hebben we meer nodig 
dan dit woord, dit gebaar? 

Onze mond looft U,
en onze ogen zoeken U.
Laat uw kerk eerst en vooral 
een volk zijn van biddende mensen.

En als we in onze armoede andere woorden 
en andere gebaren nodig hebben,
laat ze dan komen van uw Geest
die diep in ons binnenste bidt. 

Uit: Gebeden voor elke dag, Uitgeverij Jongbloed
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BIJ DE EREDIENSTEN
Startzondag Maranathakerk 
Eén in gebed
D.V. zondagochtend 24 september start de Ma-
ranathakerk haar nieuwe seizoen met een fees-
telijke dienst. Ds. Jacques Steenkamp zal in de 
verkondiging de verbinding leggen met het jaar-
thema Eén in gebed. Ook is er in deze eredienst 
nadrukkelijk ruimte voor lofprijzing en aanbid-
ding door middel van muziek. Na de dienst, die 
om 9.30 uur begint, is iedereen van harte uitge-
nodigd om deel te nemen aan een zeer gevarieer-
de brunch. Ook zal er gelegenheid zijn om kennis 
te maken met verschillende onderdelen van het 
programma van Vorming & Toerusting. Rondom 
de Maranathakerk zal er tevens een vossenjacht 
worden gehouden waar jong, jong belegen, bele-
gen en oud(er) aan kan deelnemen.

Toerustingsdienst zondagochtend 8 
oktober
Het jaarthema ‘Eén in gebed’ wordt in dit sei-
zoen op meerdere manieren en momenten aan 
de orde gesteld. Ook de GemeenteGroeiGroepen 
en de andere Bijbelgesprekskringen denken dit 
seizoen met elkaar na over het gebed. Zij gebrui-
ken hiervoor het Bijbelstudieboekje Bidden in de 
kring. Zondagochtend 8 oktober hoopt ds. Jac-
ques Steenkamp daarom in schriftlezing en ver-
kondiging stil te staan bij het gebed; hij zal in de 
preek een van de hoofdstukken uit het boekje na-
der aan de orde stellen en wellicht ook gemeen-
teleden enthousiasmeren om, voor het eerst of 
opnieuw, aansluiting te zoeken bij een van de 
kringen. Tevens zullen in deze dienst ambtsdra-
gers aantreden en heengezonden worden; in het 
licht van dit bijzondere gebeuren is de koppeling 
met toerusting op het terrein van het gebed niet 
gekunsteld maar ‘vanzelfsprekend’.  

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 17 september 2023 – Mikondo
Jarenlang konden de kinderen in Mikondo, een 
grote achterstandswijk in Kinshasa, Congo, niet 
naar school. Er was geen hoop meer dat daar 
verandering in zou komen. De Congolese over-
heid zorgt niet voor gratis onderwijs. De Vrien-

den van Mikondo konden dat zo niet langer laten 
doorgaan.

Om de inwoners van Mikondo te helpen is Vrien-
den van Mikondo opgericht. Deze stichting werkt 
nauw samen met een Congolese partnerorgani-
satie. De basisschool La Tulipe en de bibliotheek 
zijn stap voor stap ontwikkeld door Projets Mi-
kondo.

De school is opgericht in 2001. Al gauw was 
er een groot aantal leerlingen, kleuters, basis-
schoolleerlingen en zelfs werden al gauw les-
sen gegeven aan leerlingen die hun VWO-diplo-
ma willen halen, om toegang tot de universiteit 
te krijgen. Van jaar tot jaar ging het om 400 tot 
500 leerlingen in totaal, tot er sinds 2017 elk jaar 
1200 leerlingen officieel geregistreerd staan.

Zondag 24 september 2023 – 
Compassion
Compassion begon in 1952 in Korea met de 
droom van één man: de Amerikaanse evangelist 
Everett Swanson. Hij begon met het steunen van 
een weeshuis, maar al snel zette hij een sponsor-
programma op om langetermijnhulp te bieden 
aan kinderen in extreme armoede. Nu, ruim 70 
jaar later, ondersteunt Compassion 2,3 miljoen 
kinderen in 27 landen op 3 continenten. Compas-
sion Nederland is opgericht in 1996. Vanuit een 
kantoor in Apeldoorn werken meer dan 80 me-
dewerkers en vrijwilligers aan een beter bestaan 
voor kinderen.
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Zondag 1 oktober 2023 – Breng de 
Joden thuis. Oekraïne 
Sinds het einde van de negentiende eeuw emi-
greerden honderdduizenden Joden vanuit de hele 
wereld naar hun Joodse thuisland Israël. Vanaf 
na de Tweede Wereldoorlog tot 1989 waren de 
grenzen van de voormalige Sovjet-Unie echter 
hermetisch gesloten. Religie was in het land ver-
boden, de Joden mochten niet vertrekken. Tot de 
val van het IJzeren Gordijn in november 1989.
Vooral door de oorlog in Oekraïne is de emigra-

tie vanuit Oekraïne sterk toegenomen. Kon men 
eerst nog vanaf vliegveld Kiev rechtstreeks naar 
Tel Aviv vliegen, nu gebeurt dat vanaf de vliegvel-
den in Roemenië en Moldavië.
Jeremia 30:3 ‘Want de dag zal komen … dat Ik 
hen terugbreng naar het land dat Ik hun voorou-
ders gegeven heb… spreekt de HEER.’
 
Van over de hele wereld maken Joden Alija (dat 
is de Israëlische benaming voor de emigratie 
naar Israël). Dit is voor velen de vervulling van 
een lang gekoesterde droom, maar geen gemak-
kelijke stap. Denkt u bijvoorbeeld aan armoede 
en een kloof in cultuur en taal. Christenen voor 
Israël helpt bij de terugkeer naar Israël. Op deze 
manier wordt de drempel voor Joden verlaagd 
om deze stap te maken.

Zondag 8 oktober 2023 – Een toekomst 
voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen 
toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken 
gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere 
omgeving. De helft van hen maakt de middelba-
re school niet af en 40% van de jongeren tussen 

15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor 
hen vaak een duister gat. Samen met christelijke 
partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cir-
kel van armoede en uitzichtloosheid te doorbre-
ken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen 
huiswerkbegeleiding en jongeren worden gesti-
muleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen 
ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van 
trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en 
trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdek-
ken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm 
te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder 
meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.
nl/onderwijszuidafrika.

PASTORAAT

In de achterliggende periode verhuisde mevr. 
Jannie Zandsteeg – Lubbers naar de Honskamp 
(Dorpsstraat 25, 6741 AA / 1e etage). Deze ver-
huizing was noodzakelijk in verband met toene-
mende verzorging. Voor haar en ook voor haar 
man Jaap is dit een ingrijpend gebeuren. Bei-

4



den kunnen een blijk van bemoediging en mee-
leven zeker gebruiken. Het adres van dhr. Jaap 
Zandsteeg is: Julianastraat 9, 6741 AT.

Ook mevr. Riek van der Weide – de Koning (Mar-
terlaan) moest de woning waar zij zovele jaren 
heeft gewoond verlaten. Haar kwetsbare gezond-
heid maakte een verhuizing naar de Honskamp 
noodzakelijk (Dorpsstraat 25, k.131 / 6741 AA). 
Omringd door een kring van kostbare familiele-
den heeft Riek deze stap gezet in de hoop dat de 
verzorging in de Honskamp haar lichamelijk en 
mentaal goed zal doen. 

Mevr. Gerda Lagerweij – Kuijt (Thorbeckestraat 
2, 6741 XG) kreeg te maken met onderzoeken 
en een ziekenhuisopname. Gelukkig mocht zij 
binnen niet al te lang tijd weer terug naar haar 
vertrouwde woning in Lunteren. Hopelijk zal de 
komende periode in het teken staan van het toe-
nemen van haar mobiliteit en vitaliteit.

Dhr. Wout van de Loenhorst (Hortensiastraat 35, 
6744 AA, Ederveen) verbleef in de afgelopen zo-
merperiode zes weken in Ziekenhuis Gelderse 
Vallei. Hij was daar opgenomen in verband met 
een moeilijk te bedwingen bacterie. Na geruime 
tijd aan het infuus geleefd, gelopen en geslapen 
te hebben kon hij weer terugkeren naar Ederveen.

‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor 
u’ (1 Petrus 5:7).

50 jaar getrouwd
14 juni waren Henny en Corrie van Soest 50 jaar 
getrouwd. Dankbaar kijken ze terug op de afge-
lopen 50 jaar en tellen hun zegeningen. Samen 
genietend van de prachtige omgeving waar ze 
wonen, aan de Postweg ( het Nederwoud ) in 
Lunteren. 

Henny gaat graag met zijn fiets en fotocamera 
de natuur in, om de beste plaatjes te schieten en 
zich te blijven verwonderen. 

Corrie geniet graag thuis van hun prachtige tuin 
en houd heel veel van dieren. De tekst die we sa-
men lazen is : Prediker 4: 12b
‘’Net als een touw dat gemaakt is uit drie losse 
touwen. Dat trek je niet zomaar stuk.’’

En dat wensen we jullie toe als Maranatha-ge-
meente, dat God in het midden staat in jullie hu-
welijk. Nogmaals felicitaties en God Zegen.

40 jaar getrouwd 
5 juli waren Cor en Erna Leppers uit Ederveen 40 
jaar getrouwd. Om dat te vieren zijn ze samen 
met hun dochter, schoonzoon, kleinzoons en 
kleindochter naar het vakantiepark hof van Sak-
sen geweest. Daar hebben ze erg van genoten. 
Cor is fanatiek als vrijwilliger bij de voetbal in 
Ederveen en Erna is sinds dit jaar lid geworden 
bij ons, de Maranatha-gemeente. Vanuit de Ma-
ranatha kerk nogmaals van harte gefeliciteerd 
met jullie jubileum en Gods Zegen.

40 jaar getrouwd 
Op vrijdag 14 juli vierden Kees en Gerrie van Veld-
huizen hun 40-jarig jubileum. Dankbaar zijn Kees 
en Gerrie om dit samen met hun zoon Raymond, 
schoondochter Kelly en hun kleinkinderen Mace 
en Neyo, deze dag samen te gedenken met een 
etentje.   
De waarde van deze momenten samen beseffen 
ze maar al te goed als je ervaart dat je gezond-
heid kwetsbaar wordt.  
We willen jullie namens de Maranatha gemeente 
van harte feliciteren met dit prachtige jubileum. 
We wensen jullie als echtpaar en gezin, Gods lief-
devolle nabijheid en Zegen voor de toekomst.

25 jaar getrouwd
Dankbaar en blij zijn Herco en Annette van Beek 
(Baron Mackaystraat 7) dat zij op 21 augustus jl. 
mochten gedenken dat zij vijfentwintig jaar aan 
elkaar gegeven zijn. Zij hebben dit heugelijke feit 
gevierd met hun kinderen tijdens een mooie reis 
naar Albanië. Op de kaart ter gelegenheid van het 
jubileum verwijzen ze naar de volgende tekst uit 
het openwekkingslied tienduizend redenen. 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde - Uw Naam 
is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen - Tiendui-
zend redenen tot dankbaarheid

Een prachtige getuigenis dat ook deze zegen 
van God is ontvangen. Onze hartelijke felicitaties 
voor dit bruispaar en wij bidden hen van harte 
Gods zegen toe.
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Geboorte
Op 25 juli jl. is Henk-Jan geboren. Hij is de zoon 
van Jan-Willem en Wilma Nap (Schaepmanstraat 
19 Lunteren). In het afgelopen jaar zijn er veel 
zorgen geweest rond de gezondheid van Jan-Wil-
lem. Gelukkig is zijn situatie na een operatie en 
diverse behandelingen positief verbetert. In de 
afgelopen maanden stond de komst van hun 
eerste kind hierdoor in een bijzonder perspectief. 
Henk-Jan is zeer welkom en een prachtig man-
netje. 

Gelukkig gaat het nu goed met alle drie en is er 
tijd voor de ouders om samen te genieten van dit 
wonder. Onze hartelijke felicitaties en wij bidden 
jullie gezondheid, geluk en Gods nabijheid toe. 

In memoriam: Luuk Donkersteeg
Woensdag 12 juli is Luuk Donkersteeg van Zilver-
voslaan op 60-jarige leeftijd overleden.
Luuk Donkersteeg werd geboren in Ede op 14 april 
1963. Hij komt uit een echt jongensgezin samen 
met zijn 3 broers Roel, Wim en Henk. Luuk was 
de derde zoon. Zijn grote hobby was motorcross, 
waar hij erg fanatiek in was en als jonge jongen 
had hij geen tijd voor meisjes, hij ging alleen voor 
de pure motorsport. Op een gegeven moment be-
dacht hij zich echter dat hij verder moest kijken. 
Toen ontmoette hij Wilma in het uitgaansleven. 
Na een jaar verkering besloten ze te trouwen. Dit 
gebeurde op een typische Luuk manier, zonder 
fratsen. Ze waren 24 jaar getrouwd en hebben 
twee prachtige dochters Esmée en Secil waar hij 
erg trots op was.

Helaas is Luuk niet oud geworden; na jaren van 
onderzoek werd bij hem uitgezaaide slokdarm-
kanker geconstateerd en werd vastgesteld dat 
er geen genezing mogelijk was. Dat was een 
zware klap voor de familie en iedereen die van 
Luuk hield. Toch was opgeven geen optie voor de 
sportman in Luuk. Met zijn mentaliteit wist hij het 
nog 1,5 jaar vol te houden. Altijd met een glim-
lach en nooit klagen. 

Op zondag 9 juli 2023 ging het echt niet zoals 
hij wilde. Hij zei tegen Wilma: “Ik heb niet lang 
meer te leven Wilma”. En hij had gelijk, want op 
woensdag 12 juli om 13.50 uur is hij heel vredig 
overleden.

Hij zal zeker door velen gemist worden. Hij was 
een lieve man, vader, schoonvader en vriend. Al-
tijd voor iedereen klaarstaan en positief blijven. 
Zo zal iedereen zich Luuk herinneren.

Op dinsdag 18 juli is Luuk begraven op de Natuur-
begraafplaats Heidepol. De gelegenheid beves-
tigde nog maar eens hoe geliefd hij was en dat 
hij zeker gemist zal worden. We werden getroost 
door de woorden van Paulus aan de Romeinen: 
“Zolang wij leven, leven wij voor de Heer; en wan-
neer wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus of 
we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer.” We 
zijn dankbaar dat Luuk zijn leven op zo’n positie-
ve manier heeft geleefd, zodat Jezus’ liefde door 
hem heen zichtbaar was.

Wij condoleren zijn vrouw Wilma, kinderen Esmée 
en Arjan, Secil en Marcel en alle familie met het 
verlies, en wens hen de rust en vrede van Hem 
die het grote licht is.

• Ds. Jacques Steenkamp

In memoriam: Janny Wolff-van Raaij
Op 13 juli jl. is Janny Wolff – van Raaij overleden, 
echtgenote van Jan Wolff. Janny was geduren-
de haar leven een actief lid in onze gemeente en 
heeft samen methaar man Jan ook jarenlang de 
taak van koster vervuld.De laatste 3 jaar woonde 
Janny in woonzorgcentrum De Honskamp.

Afgelopen donderdag 20 juli was er een dank-
dienst voor haar leven in onze kerk. We stonden 
samen stil bij een foto van Janny waarbij ze over 
het prikkeldraad klom.

Van deze foto heeft haar oudste dochter Gerjo 
een prachtig schilderij gemaakt, die ook op de 
rouwkaart gedrukt stond.Op de rouwkaart stond 
een gedichtje met daarin de zin: Nu vangt het 
nieuwe leven aan! Het prikkeldraad over klim-
men, daar is moed voor nodig. Janny bezat dit 
moed, maar kende Jezus ook en wilde zijn licht 
laten schijnen in de wereld.

In de preek werd verteld dat Janny ooit een 
bloemstukje zat te maken aan tafel en haar kin-
deren vroegen haar voor wie dit was.
Janny antwoordde dat er in het dorp een vrouw 
was met een kind in de gevangenis. Ze zei: “Ik 
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hoor iedereen erover praten, maar ik denk niet 
dat iemand er geweest is, dus ga ik.”. En haar 
man Jan vertelde: “Ze ging niet om het evangelie 
te vertellen, maar om het te laten zien”.

Het nieuwe leven vangt niet alleen maar aan na 
ons sterven of als Jezus terugkomt. Jezus zei 
dat het koninkrijk van de hemel nabij gekomen 
is. Het nieuwe leven brak aan met Zijn opstan-
ding uit de dood. Zowel met Pasen als met Zijn 
Hemelvaart kregen wij de opdracht om het goe-
de nieuws te gaan vertellen, maar vooral te laten 
zien. In navolging op Jezus, die tijd maakte voor 
de bedelaars, de hoeren en de tollenaars. Die als 
het ware, zonder oordeel, het prikkeldraad over-
stapte en tegen de gevestigde orde in ging, om 
Zijn licht te brengen waar het donker was.

Janny durfde ook over het prikkeldraad te gaan, 
omdat ze wist dat de Heilige Geest met haar mee 
ging. Ze had oog voor de ander en bracht God 
een beetje dichterbij de mensen die Hem nodig 
hebben. We kennen allemaal wel een prikkel-
draadje in ons leven. Laten we de komende tijd 
de moed opbrengen om net als Janny, die Jezus 
volgde, over dat prikkeldraadje te stappen en la-
ten we het evangelie gaan laten zien.

In Memoriam: Ria Gijsbertsen-Oskam
Donderdagnacht, 24 augustus jl., overleed mevr. 
Ria Gijsbertsen – Oskam in de leeftijd van 85 
jaar. Ruim een week voor haar overlijden was Ria 
vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei overgebracht 
naar hospice de Morgenster in de Honskamp te 
Lunteren. Dat ze zich in de laatste fase van haar 
leven bevond kwam voor haar en haar gezin to-
taal onverwachts. 

Ondanks een aantal fysieke beperkingen was 
Ria actief en nam ze nog deel aan diverse ac-
tiviteiten. Het bezoek aan het ziekenhuis was 
vanwege klachten die wellicht door wat ex-
tra medicatie verholpen konden worden, maar 
daar kreeg ze al snel van de arts te horen dat 
ze medisch gezien niets meer voor haar konden 
betekenen. Ria moest onder ogen zien dat ze 
het leven moest gaan loslaten en daarvan zei 
ze: ‘Zo simpel is het niet.’ We zochten met Ria 
naar houvast en lazen in de Bijbel over het volk 
Israël wat op weg was naar het beloofde land 

Kanaän. Die intocht dreigde echter te eindigen 
in de dood toen ze voor de Schelfzee kwamen 
te staan. Maar daar waar alles leek te eindigen 
kwam door Gods genadige ingrijpen een pad 
naar de overkant! In het licht hiervan klonk het 
geloofsgetuigenis van Ria krachtig en helder: ‘Ik 
ga naar de Here Jezus toe!’ 

Deze Heer heeft zij beleden, ze heeft over Hem 
verteld in het onderwijs waarin ze jarenlang 
werkzaam was, ze heeft over Hem gezongen bij 
diverse koren, ze heeft over Hem gesproken in en 
om de Maranathakerk en ze heeft zich aan Hem 
vastgehouden toen ze haar levensweg in 2012 al-
leen moest vervolgen vanwege het overlijden van 
haar man Wouter Gijsbertsen met wie ze in 1975 
in het huwelijk trad. Voor haar geleefde leven en 
haar beleden geloof hebben we de Allerhoogste 
gedankt in de afscheidsdienst op woensdag 30 
augustus jl. 

Na afloop daarvan hebben we het lichaam van 
Maria Wilhelmina Gijsbertsen – Oskam in de aar-
de van de Gemeentelijke Begraafplaats te Lun-
teren gelegd. Rondom het geopende graf keken 
we omhoog en hoorden we het Evangelie van de 
Opgestane: ‘Wie in Mij gelooft, die heeft het eeu-
wige leven’ (Joh. 6:47). We condoleren het gezin 
van Ria, de verdere familie en vrienden, en wen-
sen hen allen de nabijheid toe van Hem die de 
Weg naar Gods toekomst is. Wie in Zijn Naam 
tot de Vader gaat komt nooit bedrogen uit! Cor-
respondentieadres: Wagenmakershoek 30, 6741 
XT, Lunteren.

• Cock Kroon

VANUIT DE KERKENRAAD
Samenvatting Grote 
kerkenraadsvergadering 4 juli 2023
Opening
Cock Kroon opent de vergadering met een korte 
overdenking; we zingen gezamenlijk Lied 130.
Vera heet de nieuw-bevestigde ambtsdragers 
(Alice Pater, Ans Spruijt en Aart Romijn) van harte 
welkom op hun eerste kerkenraadsvergadering.
Nieuwe beleidsstructuur
We nemen ruim de tijd voor voorbereiding en im-
plementatie. Goede communicatie is van groot 
belang in dit proces.
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De Colleges en Taakgroepen worden individueel 
bijgepraat over de stand van zaken. De eerste re-
acties zijn positief. Na de zomerstop worden de 
gesprekken vervolgd. Na deze gesprekken wordt 
de gemeente ook weer bijgepraat.
Jaarlijkse retraite
Op zaterdag 7 oktober a.s. staat er weer een be-
zinningsdag voor de kerkenraad en ondersteu-
ners gepland.
Vacatures
Er zijn nog steeds veel vacatures binnen de ker-
kenraad; dit blijft onze zorg en aandacht vragen.  
Ook is er in meerdere wijken nog uitbreiding 
van Pastoraal medewerkers nodig. Er worden 
binnenkort weer gemeenteleden benaderd hier-
voor. We mogen erop vertrouwen, dat onze in-
zet vanuit de gemeente gesteund wordt door 
gebed.
Vanuit de Kleine Kerkenraad
-	 Kerk-app: binnen veel kerkelijke gemeentes 

wordt er al gewerkt met een zgn. kerk-app. 
Deze app wordt o.a.  gebruikt voor onderlinge 
communicatie en kan ook ingezet worden bij 
collectes, kerkbalans etc. Een werkgroep  gaat 
dit samen met de CvK voorbereiden.

-	 Collecteren: er wordt momenteel niet gezon-
gen tijdens het collecteren; vooralsnog blijft dit 
zo.

-	 Avonddiensten: de bezetting van de avond-
diensten laat te wensen over. Een vaste groep 
gemeenteleden kiest er bewust voor de avond-
diensten te bezoeken. Samen met de Taak-
groep Liturgie & Eredienst wordt er nagedacht 
over de invulling van de avonddiensten.

Vanuit het College van Kerkrentmeesters
-	 Geluid: er komen klachten binnen over de ge-

luidskwaliteit in de kerk. Een extern bedrijf doet 
de komende periode onderzoek om te kijken 
waar verbeteringen kunnen worden aange-
bracht.

-	 Projectie liederen op beamer: bij sommige 
teksten van liederen staan geen muzieknoten. 
Helaas is er nog niet voor alle liedbundels een 
versie met notenbalken beschikbaar.

-	 Akoestiek in de kerk: het CvK oriënteert zich of 
er mogelijkheden zijn om dit te verbeteren.

Vanuit V&T
-	 Jaarthema: het thema voor komend seizoen 

is “Eén in gebed”. De voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen verlopen naar wens.

-	 Bible-box: in de hal van de kerk staat een bi-
ble-box met bijbels in verschillende talen. We 
constateren verheugd, dat de eerste bijbels in-
middels zijn meegenomen.

Vanuit de Jeugdouderling
-	 Linda Schimmel is momenteel de enige jeug-

douderling. Bij de voorbereiding van b.v. de 
doopdiensten zal zij ondersteund worden door 
de overige ouderlingen.

Vanuit het College van Diakenen
-	 Pieter van Leusden is dankbaar dat het College 

van Diakenen momenteel voltallig is door de 
komst van Ans Spruijt en Aart Romijn.

-	 Verder worden we bijgepraat over de brand in 
onze zustergemeente Anjar.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met gebed.

• Henny Neutel, scriba

COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS
Verantwoording collecten  
De volgende collectes zijn ontvangen in de maan-
den juni, juli en augustus 2023

25-6		  €	 411,95
2-7		  €	 476,36
9-7		  €	 336,95
16-7		  €	 460,92
23-7		  €	 347,87
30-7		  €	 414,21
6-8		  €	 326,83
13-8		  €	 403,77
20-8		  €	 434,77

Verder ontvingen we in de afgelopen periode de 
volgende giften: 
€ 50,- Ontvangen gift tijdens bezoek ouderling 
Bert Hazeleger voor de kerk.
€ 20,- Ontvangen gift tijdens bezoek C. Kroon 
t.b.v. vorming en toerusting.
€ 25,- Ontvangen gift tijdens bezoek C. Kroon 
t.b.v. Geloof in beweging
€ 25,- Ontvangen gift tijdens bezoek C. Kroon 
t.b.v. Pastoraat
€ 10,- Ontvangen gift tijdens bezoek C. Kroon 
t.b.v. Geloof in beweging 
€ 10,- Ontvangen gift tijdens bezoek C. Kroon 
t.b.v. Jeugdwerk
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€ 30,- Ontvangen gift tijdens bezoek C. Kroon 
t.b.v. Diaconie

Stand maandelijkse deurcollecte  
Vanaf 30 april 2023 is het nieuwe doel voor de 
derde collecte de verdere verduurzaming van de 
kerk. De stand t/m 28 mei was € 595,30. De op-
brengst in juni was € 233,40 en de opbrengst in 
juli was € 287,47. Daarom komt de stand op € 
1.116,17.

Namens het college hartelijk dank voor de col-
lecten en giften die wij mochten ontvangen.  

• Tonny van Dijk, penningmeester

Solidariteitskas en kerkrentmeesterlijk 
quotum	
Solidariteitskas: 
Ieder nieuw seizoen maken we plannen om een 
levendige gemeente te zijn waarin we er voor el-
kaar kunnen zijn in het belijden en de opbouw van 
ons geloof.  In sommige gemeenten ontbreekt 
het aan financiële middelen of aan menskracht 
om die plannen uit te voeren. Voor die gemeen-
ten is er de Solidariteitskas van de Protestantse 
Kerk. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de 
gedachte dat gemeenten elkaar helpen en onder-
steunen om levendig en krachtig in de wereld te 
staan. Kerken uit het hele land dragen hieraan bij.
Als kerk dragen we verplicht € 5,- per belijdend lid 
af aan de Solidariteitskas. Totaal komt dit neer 
op meer dan € 3.000, -  

Kerkrentmeesterlijk quotum: 
Daarnaast is er het kerkrentmeesterlijk quotum.  
Plaatselijke gemeenten van de Protestantse 
Kerk betalen jaarlijks een verplichte financiële 
bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke 
en dienstverlenende) werk. De inkomsten uit het 
kerkrentmeesterlijk quotum zijn bestemd voor 
onder andere gemeenteopbouw, begeleiding van 
predikanten, scholing en nascholing van predi-
kanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk en provin-
ciaal kerkenwerk, en bovendien voor ondersteu-
nende activiteiten die het kerkenwerk mogelijk 
maken, zoals communicatie en fondsenwerving, 
synodewerk, juridische zaken, financiën en per-
soneelswerk. 
De verplichte bijdrage van de kerk wordt bepaald 
middels een percentage van de inkomsten van 

een plaatselijke gemeente, voortkomend uit le-
vend geld, uit onroerend goed en uit overig be-
zit, met enkele uitzonderingen. Voor onze ge-
meente bedraagt de verplichte bijdrage in 2023 
€ 11.334,58.
De opbrengst van de Solidariteitskas werd altijd 
gebruikt om naast de Solidariteitskas ook deels 
het kerkrentmeesterlijk quotum te financieren. 
Dit jaar willen we dat ook doen en daarom deze 
oproep.

Uw bijdrage:
Afgelopen mei ontving u bij het kerkblad een brief 
met daarin het verzoek om bij te dragen aan de 
Solidariteitskas. Voorheen werd dit als factuur 
verstuurd maar omdat dit geen verplichte bijdra-
ge is, is daarvan afgestapt. In de brief werd uitge-
legd hoe de solidariteitskas werkt. Gelukkig heb-
ben al veel mensen gehoor gegeven en ook gul 
gegeven n.a.v. deze brief waarvoor onze dank.

Echter, we zitten nog niet op het bedrag dat vorig 
jaar is gedoneerd. We sturen dit jaar geen herin-
nering en daarom deze oproep. Heeft u nog niet 
bijgedragen aan de Solidariteitskas wilt u dit dan 
alsnog doen? Dat kan door een bedrag over te 
maken op rekeningnummer NL40 RABO 0151 
3216 63 met als omschrijving bijdrage Solidari-
teitskas/ quotum. Voor uw gemak is hiernaast 
ook een QR-code bijgevoegd.  Alvast hartelijk 
dank.

Heeft u nog vragen naar met betrekking tot dit 
onderwerp. Kijk dan op https://protestantsekerk.
nl/thema/quotum/ of vraag één van de kerkrent-
meesters.

• Tonny van Dijk, penningmeester CvK
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COLLEGE VAN DIAKENEN
Kerst-In 2023
Ook dit jaar is er weer een Kerst-Inn op 2e Kerst-
dag in het Westhoffhuis.  Op die dag willen wij 
warmte en gezelligheid bieden aan mensen bij 
wie het er naar uit ziet dat ze de kerstdagen al-
leen zullen doorbrengen. 

Iedere Lunterse kerk levert hier een of meerdere 
vrijwilligers voor aan. Jarenlang is de heer Piet 
de Groot als gastheer namens de Maranathakerk 
aanwezig geweest. Helaas is hij eind vorige jaar 
overleden. Wij zijn op zoek naar gemeenteleden 
die op 2e  Kerstdag kunnen helpen.

De Kerst-Inn is een initiatief van het Westhoffhuis 
en de samenwerking van de Lunterse kerken via 
de Vluchtheuvel. 

Helpt u mee? 

U kunt zich aanmelden bij onze diaconaal werker 
Henk Spruijt:  henk.spruijt@planet.nl

Ouderen inloopochtenden in “de 
Muldersschuur” 
De Vluchtheuvel organiseert elke dinsdagoch-
tend, vanaf 10.00 uur (tot 12.00 uur) een kof-
fie-ontmoeting voor ouderen.

Er worden spelletjes gedaan of gewoon gezel-
lig een praatje gemaakt.Het gaat vooral om “het 
ontmoeten” en onderling contact.Voel u vrij om 
ook te komen; u bent van harte welkom

VAN ONZE PREDIKANT
Lessen uit de Rotterdamse haven
Onlangs werd ik door Piet Jan Seton uitgeno-
digd om de Rotterdamse haven te verkennen. 
Het was niet alleen een prachtige dag, maar ook 

overweldigend om deze haven van wereldklas-
se te ervaren. De Rotterdamse haven is niet al-
leen een van de grootste en drukste havens ter 
wereld, maar ook een plek waar je waardevolle 
lessen kunt leren. 

Toen ik begon aan een bezoek aan dit bruisende 
maritieme centrum (we begonnen op Maasvlak-
te 2), stond ik versteld van de talloze spirituele 
inzichten die zich voor me ontvouwden. Ik wil er 
graag een paar met u delen.

Les 1: De kracht van samenwerking
De Rotterdamse haven getuigt van de ongeloof-
lijke kracht van samenwerking. Verschillende 
bedrijven, landen en individuen werken naadloos 
samen om deze kolossale haven soepel te laten 
functioneren. In het christelijk geloof wordt sa-
menwerking benadrukt omdat we geroepen zijn 
om deel uit te maken van het Lichaam van Chris-
tus, dat in eenheid werkt voor het grotere doel. 
Net zoals de Rotterdamse haven afhankelijk is 
van vele handen om efficiënt te functioneren, 
worden we eraan herinnerd dat we niet alleen 
zijn in onze geloofsreis en dat we eenheid en sa-
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menwerking moeten zoeken met medeleden om 
Gods missie te vervullen. (1 Korintiërs 12:12-27)

Les 2: Aanpassingsvermogen en veerkracht
De haven van Rotterdam heeft een lange ge-
schiedenis van aanpassing en veerkracht. Het 
heeft te maken gehad met ontelbare uitdagin-
gen, van oorlogen tot economische recessies, 
en toch is het er steeds in geslaagd om weer 
op te veren en te groeien. Deze veerkracht 
weerspiegelt het christelijke principe van stand-
vastigheid bij tegenslag. We leren ons aan te 
passen aan veranderende omstandigheden en 
standvastig te blijven in ons geloof, waarbij we 
kracht putten uit ons vertrouwen in God. Het 
vermogen van de Rotterdamse haven om zich 
aan te passen en te overwinnen herinnert ons 
eraan dat we met geloof en volharding door de 
stormen van het leven kunnen navigeren. (Ko-
lossenzen 3:23)

Les 3: Rentmeesterschap van hulpbronnen
Terwijl ik naar de uitgestrekte infrastructuur en 
de bedrijvigheid van de haven staarde, werd ik 
herinnerd aan het christelijke concept van rent-

meesterschap. Christenen zijn geroepen om 
goede rentmeesters te zijn van de hulpbronnen 
die God hen heeft toevertrouwd, en dit geldt ook 
voor het milieu. De Rotterdamse haven heeft 
tal van duurzame praktijken geïmplementeerd 
om de impact op het milieu te minimaliseren en 
toont daarmee een gevoel van verantwoordelijk-
heid voor de schepping. Wij kunnen van dit voor-
beeld leren door onze plicht om voor de aarde 
te zorgen te erkennen en te streven naar verant-
woordelijk rentmeesterschap in alle aspecten 
van het leven. (Genesis 2:15)

Les 4: Diversiteit omarmen
De haven van Rotterdam is een smeltkroes van 
culturen, met mensen van over de hele wereld 
die harmonieus samenwerken. Deze diversiteit 
is een weerspiegeling van de christelijke bood-
schap van inclusiviteit. In het christendom zijn er 
geen uitsluitingen, iedereen is welkom in Gods 
familie. Het diverse personeelsbestand van Rot-
terdam haven is een voorbeeld van de schoon-
heid van het omarmen van verschillen en het 
samenwerken aan gemeenschappelijke doelen, 
een les die we kunnen toepassen in onze relaties 
met anderen. (Galaten 3:28)

Les 5: Dienstbaarheid en opoffering
De arbeiders in de haven van Rotterdam, vaak 
zwoegend in veeleisende en gevaarlijke omstan-
digheden, belichamen de christelijke waarde van 
dienstbaarheid en opoffering. Het christendom 
leert dat dienstbaarheid aan anderen en opoffe-
rende liefde de kern van het geloof vormen. Het 
zien van de toewijding van deze arbeiders herin-
nerde me aan het belang van onbaatzuchtigheid 
en de bereidheid om anderen te dienen, zelfs als 
dat persoonlijke offers vereist. (Hebreeën 6:10)

Dit zijn maar 5 lessen, er zijn er vast nog veel meer 
maar er is niet genoeg ruimte. Mijn bezoek met 
Piet Jan aan de Rotterdamse haven was veel meer 
dan alleen een rondleiding door een bruisend ma-
ritiem centrum; het was ook een spirituele reis. 

Moge dit ook een aanwijzing voor ons zijn dat we 
de liefde en genade van God overal om ons heen 
kunnen zien, zelfs op een drukke plek als de Rot-
terdamse haven.

• Jacques Steenkamp
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Als gemeente hopen we in september met het 
nieuwe seizoen te starten. We starten het sei-
zoen met drie avonden over Het Onze Vader. We 
bidden dit gebed dat Jezus ons gaf elke zondag 
in de kerk maar kennen we ook de diepe beteke-
nis van dit gebed?

Op de Bijbelgesprekskringen en de GGG-groepen 
gaat men aan de slag met het bijbelstudieboek-
je ‘Bidden in de kring’. Daarnaast zullen ook de 
huiskamergesprekken, die in de loop van het sei-
zoen worden gehouden, verbonden worden aan 
het thema ‘Eén in gebed’. 

Op verzoek bieden we ook dit jaar de cursus ‘De 
7 wonderen van het kruis’ aan. In zeven avonden 
wordt je meegenomen in de laatste achttien uren 
van Jezus voordat Hij aan het kruis ging en leren 
we de diepere betekenis van elk wonder en staan 
we stil bij dat wat Hij zei en deed. In deze cursus 
speelt het gebed een grote rol. 

Ds. Jacques Steenkamp sluit het seizoen met ons 
af in vier avonden over het Begeesterd Leven.

Rondom de startzondag van 24 september ho-
pen we u te informeren over activiteiten die ge-
durende het seizoen 2023-2024 zullen worden 
aangeboden. 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan alvast een 
kijkje op de website bij het programma Vorming 
en Toerusting 2023-2024. 

VORMING  & TOERUSTING
Programma Vorming en Toerusting 
2023-2024 - ‘Eén in gebed’

Maranatha

U die ons leerde bidden,
Heer kom in ons midden.
Geef ons ogen, hart en handen
voor elkaar en voor de ander.

Eén in gebed, één in vertrouwen
om door Uw Woord de kerk te bouwen.
Laat ons gebed een bouwsteen zijn,
al zijn de woorden nog zo klein.

Wij vouwen onze lege handen
en slaan de ogen voor U neer.
Wij bidden Maranatha,
kom in ons midden Heer.

© Fred Takken

Als volgelingen van Jezus kunnen we niet gelo-
ven, hopen en liefhebben zonder een intieme re-
latie met Zijn en onze Vader. Deze relatie wordt 
verdiept als we in gebed gaan. Daarom is beslo-
ten om het jaarthema voor het seizoen 2023-
2024 te verbinden aan het gebed: Eén in gebed.

Als deel van Zijn wereldwijde gemeente komen 
we o.a. samen op de eerste dag van week. In 
onze samenkomsten, op zondagochtend, zon-
dagavond en door de weeks, lezen en luisteren 
we naar de boodschap van de Bijbel. Daarnaast 
is er zeker ook ruimte  voor lofprijzing, aanbid-
ding en verootmoediging. 

Door middel van ons gebed brengen we alles wat 
ons bezig houdt bij Hem. In onze gebeden wor-
den we ook stil voor God zodat Hij door de Hei-
lige Geest tot ons kan spreken; door Zijn Geest 
brengt Hij ons Zijn woorden in herinnering zodat 
we Zijn wil leren verstaan en doen.

Zowel bij bestaande als nieuwe activiteiten zal 
het gebed centraal staan om met elkaar te ont-
dekken hoe we onze relatie met de levende God 
kunnen versterken.
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Heeft u vragen, wensen of ideeën m.b.t. het aan-
bod van Vorming & Toerusting, neemt u dan con-
tact op met de taakgroep via: vormingentoerus-
ting@maranathakerk.net

Seniorenmiddagen 2023-2024
Gedurende het nieuwe seizoen hopen we weder-
om een aantal seniorenmiddagen te houden. De 
eerste seniorenmiddag op 28 september wordt 
gehouden bij TWR Barneveld. Over het bezoek 
aan Trans World Radio bij kasteel de Schaffelaar 
leest u ook in dit kerkblad. 

De andere middagen worden gehouden in de Ma-
ranathakerk. Onder het voorbehoud van Jakobus 
hopen we de seniorenmiddagen te houden op:
-	 16 november 2023: Te voet naar Rome door 

dhr. Wim van Broekhuizen. Aansluitend is er 
een stamppottenmaaltijd.

-	 18 januari 2024: Razzia Putten door dhr. Gert 
van Dompseler.

-	 In de maand maart van 2024: Zingen met de 
kerk van toen en nu door dr. Hanna Rijken. Aan-
sluitend is er een broodmaaltijd.

Als commissie hopen we weer op mooie en in-
spirerende middagen.

• Geurtje van Engelenhoven, 
Ali Bol, Cock Kroon

Seniorenmiddag 28 september op 
locatie: bezoek aan Trans World Radio 
te Barneveld
Donderdagmiddag 28 september staat een be-
zoek aan het belevingscentrum van Trans World 
Radio bij kasteel Schaffelaar te Barneveld ge-
pland. Om 14.30 uur worden we daar welkom 
geheten en gaan we kennis maken met het werk 
van TWR. 

Het belevingscentrum in Barneveld geeft op (in-
ter)actieve wijze een inkijkje in het wereldwijde 
zendingswerk: de verspreiding van Gods goede 
nieuws via hedendaagse media. Een bezoek aan 
Missie & Media is inspirerend, leerzaam, uniek en 
onvergetelijk! 

Het bezoek bestaat uit ontvangst met een korte 
presentatie van een minuut of 10. Daarna gaat ie-
dereen op zijn eigen tijd en tempo door het bele-

vingscentrum. De kosten, incl. koffie/thee bedra-
gen 5,-- per persoon, deze zullen contact geïnd 
worden op de betreffende middag. Alle senioren 
zijn van harte uitgenodigd om deze middag mee 
te beleven, opgeven echter is wel verplicht i.v.m. 
vervoer. 

U kunt u aanmelden bij Cock Kroon via kw@ma-
ranathakerk.net of via de telefoon bij Geurtje  van 
Engelenhoven, 0318 - 48 42 86 of Ali bol, 0318 
- 30 15 68.

Doe mee aan de deeltafel(s)
Maaltijden zijn plekken waar we eten, drinken, 
geloof, hoop, lief en leed met elkaar kunnen de-
len. Daarom willen we ook in het nieuwe seizoen 
de ontmoeting aan tafel stimuleren. Mooi als ook 
aan tafel het jaarthema ‘Eén in gebed ervaren en 
besproken wordt. 

Het werkt heel eenvoudig: u wordt gekoppeld 
aan een ander persoon/personen. Zowel in het 
najaar als in het voorjaar gaat u, over en weer, bij 
elkaar aan tafel. U bent geheel vrij in dat wat u de 
ander, qua maaltijd, gaat aanbieden. Wel vragen 
u om aan te geven hoeveel personen u kunt/wilt 
ontvangen. Daarnaast vragen we ook om aan te 
geven of u wel/geen vleeseter bent en of u een 
voedselallergieën heeft. 

U krijgt via de email de gegevens door van uw 
gast, u legt daarna zelf contact om de afspraak 
te maken.

Opgeven voor deelname aan de deeltafel(s) kan 
op verschillende manieren:
-	 U stuurt een mailtje naar: vormingentoerus-

ting@maranathakerk.net
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-	 U schrijft u naam etc. op de lijst in de hal van de 
Maranathakerk

-	 U geeft u op via de website, kijk dan even bij het 
programma V & T, deeltafels

Zondagochtend 17 september zal er in de kerk-
dienst, o.a. door middel van de verkondiging, 
aandacht besteed worden aan het delen van je 
tafel en het delen van hart!

Geloof in beweging – zaterdag 23 
september
Zaterdagochtend 23 september is er een mooie 
wandel- en fietstocht voor de sportievelingen on-
der ons. De wandelaars kunnen een tocht van ca. 
12 kilometer gaan maken terwijl er voor wielren-
ners een tocht van ca. 80 kilometer ‘uitgezet’ is. 

Voor beide activiteiten is ’t Hek (Meulunterseweg 
32) het vertrekpunt. De fietsers en wandelaars 
starten tegelijk om 9.30 uur. Na afloop, zo rond 
de klok van 13.00 uur wordt er afgesloten met 
een gezamenlijke deeltafel/lunch bij familie van 
Maanen (Hessenweg 129). Indien je mee wilt, 
dan graag even aanmelden bij Cock Kroon (06 
112 80 241).

Lees- en luistertip: Moderne profeten, 
deel II
Waarheid is actueel. Post-truth en fake-news 
knagen aan ons. Wie liegt en wie niet? En hoe 
groot is mijn eigen beeld van de waarheid?
Profeten zijn waarheid op het spoor. Ze zien iets 
en ze zeggen het. Het is vaak ongemakkelijk, het 
is meestal scherp, maar het is altijd ‘goed be-
doeld’. Zij spreken omdat ze willen bewaken wat 
goed is, omdat ze willen tegenspreken wat men-
sen en samenlevingen geen goed doet.

In deel 2 van ‘Moderne profeten’ maken we op-
nieuw acht portretten van intrigerende mensen. 
We laten zien waarom ze zo gedreven waren en 

wat ze ontdekten. Het zal steeds om waarheid 
draaien, maar telkens anders, en met verschil-
lende accenten. Steeds zal ook blijken hoe hun 
christelijke traditie ons kan helpen ‘in waarheid 
te leven’.

De profeten van dit seizoen: Henri Nouwen, Arvo 
Pärt, Majoor Bosshardt, Paul Kingsnorth, Vaçlav 
Havel, een anonieme jonge vrouw, Søren Kierke-
gaard, Tim Keller en Tish Warren.

Bovenstaand boek is via de plaatselijke boek-
handel te bestellen, uiteraard ook online maar de 
christelijke boekhandels in de directe omgeving 
van Lunteren verwelkomen u en jou graag!

Uitnodiging om belijdeniscatechese te 
volgen
Geloofsbelijdenis afleggen in de Maranathakerk 
is een persoonlijk en belangrijk moment op de 
weg van het geloof. Tijdens het volgen van belij-
deniscatechese sta je stil bij wie je bent (ik ben 
gedoopt), aan wie je behoort (Jezus Christus) 
en wie om je heen staat en jou ondersteunt (de 
gemeente als een geloofsgezin). Het volgen van 
deze catechese en het in het openbaar uitspre-
ken van je ja-woord aan God helpt je om je geloof 
vorm te geven, te versterken en te vieren.
We nodigen je graag uit om samen met anderen 
op zoek te gaan naar de betekenis van geloven, 
hopen en liefhebben in deze tijd. Hoe mooi is het 
om je diepgaand te bezinnen op wie God is, wat 
geloven inhoudt, wat Gods verlangen is voor Zijn 
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gemeente en waarom ‘ja’ zeggen tegen God en 
Zijn gemeente relevanter is dan ooit. Vandaar de 
uitnodiging, aan jongeren en ouderen om in de 
Maranathakerk het geloof te belijden. Hiervoor 
willen we graag in onze gemeente ruimte creëren. 

We beginnen deze maand op 21 september om 
19:30 in de kerk, en willen dan twee keer per 
maand samenkomen om samen over ons geloof 
te praten. Als uitgangspunt nemen we hiervoor 
de Bijbel en daarnaast ook materiaal dat ons 
helpt om het geloofsgesprek te voeren. Op die 
manier hopen we dan toe te groeien naar het mo-
ment van de belijdenisdienst. 
We zijn al met een groep van zes en het belooft 
een groep te worden die de reis gezellig zal ma-
ken. Ik zie er naar uit om deze reis met jou en u 
te maken. Laat het mij gerust per e-mail of tele-
fonisch weten als je interesse hebt. 

• Jacques Steenkamp – 0639861537 
predikant@maranathakerk.net

Neem en lees - Artikelen op de website 
van de Maranathakerk
In het afgelopen seizoen stonden we stil bij ‘Eén 
rond de Bijbel’; over dit jaarthema hebben we met 
elkaar op verschillende manieren nagedacht. 
Op de website van de Maranathakerk vindt u bij 
het programma van Vorming & Toerusting ook 
een ‘tegeltje’ waarachter een aantal artikelen 

staat die het jaarthema van 2022-2023 raken. 
Het zijn stuk voor stuk leerzame artikelen die in-
spireren en aansporen om de Bijbel niet dicht te 
laten. De volgende drie artikelen kunt u vinden op 
de site:

1. Jos Douma - Lezen in de Geest - Biddend om-
gaan met de Bijbel
2. dr. Jan Hoek - Luther ontdekte dagelijks nieu-
we schatten in de Bijbel
3. Prof. Maarten Wisse - De rol van de Bijbel in de 
gemeente

Ook in het nieuwe seizoen 2023-2024 hopen we 
een aantal artikelen, met toestemming van de 
auteurs, te plaatsen die het jaarthema ‘Eén in ge-
bed’ raken.

Het Onze Vader
We bidden het Onze Vader elke zondag samen in 
de kerk maar ….  kennen we de diepere betekenis 
van dit gebed dat Jezus ons gaf?
Als start van het seizoen ‘Eén in gebed’ neemt 
Rina Krips u in 3 avonden mee op deze ‘ontdek-
kingsreis’ en gaan we met elkaar in gesprek.
Weet je van harte welkom op donderdag 28 sep-
tember, 12 oktober en 26 oktober a.s.
Inloop 19:45 uur. Start 20:00 uur.
Aanmelden mag via de website: Programma Vor-
ming en Toerusting 2023-2024
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Alpha avonden bij De Vluchtheuvel.
Een plek waarin je samen met anderen het chris-
telijk geloof ontdekt of herontdekt. Of je nu wel, 
niet of een beetje gelooft.  Waarin kun je God her-
kennen? Wat leert Jezus ons? Kun je de Heilige 
Geest zelf ervaren? Allemaal vragen waar wij met 
elkaar over nadenken op de Alpha avonden. 
In de Mulderschuur gaan wij vanaf maandag 2 

oktober a.s. tot januari 2024 in 14 maandagavon-
den en op een zaterdag met de deelnemers op 
reis.  Een gezamenlijke reis door het leven om te 
ontdekken wat het geloof voor ons mag beteke-
nen. Het bijzondere is dat iedereen zijn eigen reis 
maakt, je hebt immers allemaal je eigen ervarin-
gen, indrukken en opvoeding gehad. Dit mag je 
op de Alpha avonden met elkaar delen, en zo ben 
je samen op reis en help je elkaar om te ontdek-
ken wat God voor ieder van ons in petto heeft. 
Een plek waar je welkom bent.

Wil je meer informatie of wil jij je voor de Alpha 
avonden opgeven, dan kun je contact opnemen 
met Martin van de Vendel via 06-55196291 of 
mgvdvendel@gmail.com. 

Ook is er op maandag 25  september vanaf 20:00 
uur een informatieavond in De Muldersschuur, 
Roskammersteeg 5 in Lunteren.

• Alpha team Lunteren

Huiskamergesprekken
Voor wijk 8 zijn de huiskamergesprekken dit jaar 
eind september.
Het thema is net als het jaarthema Eén in gebed.
U kunt kiezen of u komt op donderdagavond 28 
september om 20:00 uur of vrijdagochtend 29 
september om 10:00 uur. U ontvangt nog een uit-
nodiging, 

De huiskamergesprekken zijn bij Familie Goor, 
Beeklaantje 8a te Lunteren.

POSTZEGELS, PRENT-
BRIEFKAARTEN EN TELEFOON-
KAARTEN VOOR DE ZENDING

In de hal van de kerk hangt een brievenbus 
met het opschrift: ZWO. Hier kunt u uw post-
zegels, prentbriefkaarten, gebruikte tele-
foonkaarten en oud (Nederlands en buiten-
lands geld) in doen. 

De opbrengst is bestemd voor het zendings-
werk.

Postzegels
Nooit postzegels van ansichtkaarten afwe-
ken of afscheuren. Afknippen met rand van 
minimaal één centimeter rondom. 

Ook complete verzamelingen zijn welkom. 

Prentbriefkaarten
De volgende prentbriefkaarten zijn bruik-
baar:
-	 Onbeschadigde enkele ansichtkaarten 

met of zonder postzegel met een afbeel-
ding aan de ene en  (ruimte voor) adres en 
frankering aan de andere kant. Geen en-
kele kaarten die in een envelop verzonden 
moeten worden.

-	 Dubbele kaarten van Anton Pieck, ‘Voor het 
kind’ of ‘Stichting Kinderpostzegels’. An-
dere dubbele kaarten en eigen gemaakte 
kaarten zijn niet bruikbaar

-	 Zelfgemaakte kaarten

-	 Geboortekaartjesle

Alle andere dubbele kaarten en eigen ge-
maakte kaarten zijn niet bruikbaar.

Buitenlands en oud Nederlands geld
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MAAK KENNIS MET…
Jolanda Methorst
Wie ben je en welk talent heb je?
Ik ben Jolanda Methorst, 35 jaar en sinds 2015 
getrouwd met Niels. We zijn de gelukkige ouders 
van twee dochters; Luna van 4 jaar en Joni van 
ruim 2 jaar. Wij wonen aan de Lage Valkseweg en 
van hieruit run ik mijn reisbureau aan huis, ‘Jolan-
da Methorst Personal Touch Travel’. De persoon-
lijke noot zit in onder andere in het spreekwoor-
delijk ‘meereizen’ met hen voor wie ik een reis 
heb samen mogen stellen. 

Daarnaast werk ik bij stichting 3xM – More Mes-
sage in the Media. 3xM verspreidt het Evangelie 
in moeilijk bereikbare landen door middel van 
programma’s op social-media, internet en televi-
sie. Gods boodschap van hoop en liefde in eigen 
taal en cultuur van desbetreffend land. Als Admi-
nistratief Medewerker ben ik daar betrokken bij 
de afdeling Communicatie & Fondsenwerving. 
Het werkgebied bestaat voornamelijk uit landen 
in de regio west Afrika en centraal Azië

Mijn talent is organiseren in de breedste zin van 
het woord. Daarnaast ontmoet ik graag nieuwe 
mensen en sta nieuwsgierig tegenover nieuwe 
mogelijkheden in van alles en nog wat.

Hoe zouden vrienden je omschrijven?
Ze zullen mij ondernemend 
vinden en een bezige bij. 
Vanuit mijn gezin kreeg ik 
als aanvulling de eigen-
schappen lief, zorgzaam, 
gastvrij, eigenwijs en tem-
peramentvol toebedeeld.

Wat maakt voor jou een 
gesprek goed?
Voor mij is een gesprek 
goed te noemen als deze vanzelf verloopt, de tijd 
werkelijk voorbij vliegt en er wederzijdse interes-
se in elkaar is.

Hoe ziet de ideale dag er voor je uit en waar ge-
niet je dan zoal van?
De start van de dag begin ik het liefst met koffie 
en een lekker ontbijt. 

Verder zou sporten, een bezoek aan een sauna 
en het lezen van een goed boek onderdeel uitma-
ken van deze dag. Wat ook niet mag ontbreken is 
gezellig samen eten met vrienden en/of familie. 
Dat maakt de dag compleet voor mij.

Welke herinnering is jou dierbaar?
Als eerste denk ik aan mijn trouwdag, maar ook 
aan het vrijgezellenfeest welke hieraan vooraf-
ging. Met vriendinnen naar Amsterdam, daar 

een kookworkshop gevolgd 
en een rondvaart per boot 
door de grachten gemaakt. 
Tastbare en dierbare her-
innering aan waardevolle 
vriendschap.

Wat is het meest aangrij-
pende wereldnieuws dat je 
kunt herinneren?
De aanslagen op 11 sep-

tember 2001 springen hier ook voor mij toch wel 
uit, hoewel ik de wereldwijde Coronacrisis, welke 
begin 2020 ontstond, ook als indringend heb er-
varen. Zeker ook in relatie tot mijn werk in de reis-
branche, waarin de nodige veerkracht en flexibi-
liteit in acht moest worden genomen. Het was 
zeker achteraf gezien een bijzondere tijd welke 
gelukkig achter ons ligt. 

‘Ontdekken in geloof’
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namelijk in de tekst welke mij in het bijzonder 
aanspreekt:

‘I am chosen
Not forsaken
I am who You say I am
You are for me
Not against me
I am who You say I am’

• Herko van Beek

MEDEDELINGEN
Ter informatie
Het kerkblad verschijnt 11 keer per jaar. 

Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 67 
nr. 9 van woensdag 11 oktober kunt u tot en met 
woensdag 4 oktober 22.00 uur inleveren. 

Gelieve kopij digitaal aan te leveren per e-mail, zo 
mogelijk eventuele afbeeldingen als bijlage aan 
de mail toevoegen (dus niet in de mail plakken!) 
Het e-mailadres is: kerkblad@maranathakerk.net 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen wor-
den alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag  
11 oktober bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, 
tussen 19.30 - 20.30 uur.

Wat als Jezus hier zou zijn, wat zou je willen 
zeggen of vragen?
Mijn vraag zou zijn; waarom zoveel ziekte en on-
recht? Natuurlijk weet ook ik wel hoe dit te verkla-
ren via de Bijbel, maar toch blijft het iets moeilijks 
voor mij om dit eenvoudigweg te beredeneren.

Waar ben je dankbaar voor?
Voor mijn gezin ben ik dankbaar. Daarnaast 
denk ik in dankbaarheid aan mijn fijne familie, 
het leuke werk dat ik heb en de mogelijkheid om 
te reizen. Waar ik ook zeer zeker dankbaar voor 
ben is om in vrijheid te geloven. Een recht dat 
iedereen in de wereld zou moeten hebben. Geen 
verbod of belemmering opgelegd door een over-
heid. 

Wat is een boek dat iedereen zou moeten lezen?
‘De uitnodiging’ van W. Paul Young. Ik weet dat 
dit boek vaker voorbijkomt in deze rubriek, maar 
ik kan dit enkel maar onderstrepen. Een waar-
devol boek, zeker ook wanneer je in een periode 
in je leven aan het, noem het, ontdekken bent in 
het geloof. Een boek waarin het traditionele ge-
loof vanuit een ander perspectief tegen het licht 
wordt gehouden en je nieuwe inzichten geeft.

Je mag voor zondag een lied opgegeven, welke 
gaat het worden en waarom?
Voor mij mag dat ‘Who You Say I Am’ van Hillsong 
Worship worden. De reden hiervan zit hem voor-
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Digitale nieuwsbrief
Elke zaterdag verschijnt er een digitale nieuws-
brief, hierin kunt u onder andere lezen wie er de 
komende zondag voorgaat, informatie over de 
collectedoelen, nieuws over activiteiten in de ko-
mende periode, geboorte en overlijdensberich-
ten, nieuwsberichten vanuit de diverse taakgroe-
pen en colleges en wat we verder graag onder de 
aandacht brengen.

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet in uw mail-
box, en zou u deze wel willen ontvangen, dan 
kunt u zich aanmelden via de website www.ma-
ranathakerk.net/home/  door helemaal onderaan 
de pagina uw naam en emailadres in te vullen en 
op inschrijven te klikken.

STEMMEN
IN HET HEDEN

dr. Kees van Ekris (IZB) 
 

‘De kern van de geloofservaring is 
de bewondering van God. Dat is de 
beste manier om los te komen van 

onszelf: God bewonderen. 

Dat Hij alles heeft gegeven voor 
ons heil, en dat Hij dwars door alles 
heen de dingen zal brengen tot Zijn 
doel en bestemming, de geschie-

denis, Zijn volk, de kerk, mijn kleine 
leven. 

Dat kan zoveel diepgang geven in je 
leven, ruimte en ontspanning. Juist 
die ervaring bindt je dieper aan God 
en kan je dieper in contact brengen 

met tijdgenoten.’

COLLECTEBONNEN 
BESTELLEN
Via onze website www.maranathakerk.net 
kun je collectebonnen bestellen en direct 
betalen met de volgende waarden:
-	 Vel van 20 stuks van € 0,75 totaal € 15,00
-	 Vel van 20 stuks van € 1,25 totaal € 25,00
-	 Vel van 20 stuks van € 2,50 totaal € 50,00

Door in de zoekbalk op de website het 
woord “collectebonnen” in te typen kom je 
op de bestelpagina en kun je de gewenste 
vellen in het winkelmandje plaatsen. 

Aansluitend wordt gevraagd de bestelling 
te betalen via iDEAL. Vervolgens worden de 
collectebonnen in de brievenbus bezorgt 
of je kunt deze op zondag in de kerk in ont-
vangst nemen bij de consistorie via één van 
de kerkrentmeester. 

Ook voor eventuele vragen hierover is de 
kerkrentmeester aanspreekbaar.

Het rekeningnummer voor collectebonnen 
is NL93 RABO 0337500398 tnv Penn. Herv. 
Gem. Maranathakerk
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BIJBELLEESROOSTER
September		
wo 13	 2 Koningen 20:1-11
do 14	 2 Koningen 20:12-21
vr 15	 2 Koningen 21:1-18
za 16	 2 Koningen 21:19-26
zo 17	 Jona 1:1-16
do 14	 2 Koningen 20:12-21
vr 15	 2 Koningen 21:1-18
za 16	 2 Koningen 21:19-26
zo 17	 Jona 1:1-16
ma 18	 Jona 2:1-11
di 19	 Jona 3:1-10
wo 20	 Jona 4:1-11
do 21	 Psalm 7
vr 22	 Matteüs 19:1-15
za 23	 Matteüs 19:16-30
zo 24	 Matteüs 20:1-16
ma 25	 Matteüs 20:17-28
di 26	 Matteüs 20:29-34
wo 27	 2 Koningen 22:1-13
do 28	 2 Koningen 22:14-20
vr 29	 2 Koningen 23:1-14
za 30	 2 Koningen 23:15-30

Oktober		
zo 1	 2 Koningen 23:31-24:7
ma 2	 2 Koningen 24:8-17
di 3	 2 Koningen 24:18-25:7
wo 4	 2 Koningen 25:8-17
do 5	 2 Koningen 25:18-30
vr 6	 Matteüs 21:18-22
za 7	 Matteüs 21:23-32
zo 8	 Matteüs 21:33-46
ma 9	 Psalm 21
di 10	 Openbaring 1:1-8
wo 11	 Openbaring 1:9-20
do 12	 Psalm 16
vr 13	 Openbaring 2:1-7
za 14	 Openbaring 2:8-11

GEDICHT OVER HET GEBED:
Bidden is: je handen vouwen,
alles aan God toevertrouwen.
Alles wat je hart je zegt,
aan Zijn voeten neergelegd.

Bidden is: Hem álles zeggen,
in Zijn hand je leven leggen,
en je ziel, je hart, je oog
op gaan heffen naar omhoog.

Bidden is: genadig vragen
of Hij alles mee wil dragen.
Smeken toch het allermeest
om de werking van de Geest.

Bidden is: bij het amen zeggen
al je zorgen te verleggen.
En wat Hij besluit of doet,
dat is dan alleen maar goed.

Bron onbekend
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BELANGRIJKE REKENINGNUMMERS

College van Kerkrentmeesters
Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken
Kerkbalans  CvK Kerkelijke bijdrage  NL66RABO0166354449
Kerkblad  Kerkblad MK  NL44RABO0168495538
Solidariteitskas  Solkas MK  NL40RABO0151321663

Alle overige bankzaken Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk” NL54RABO0337500398

Diaconie/ZWO/Werkgroep Libanon  
Giften Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” NL93RABO0337517932

Jeugdraad
Giften Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” NL14RABO0337575614

22



BELANGRIJKE REKENINGNUMMERS

College van Kerkrentmeesters
Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken
Kerkbalans  CvK Kerkelijke bijdrage  NL66RABO0166354449
Kerkblad  Kerkblad MK  NL44RABO0168495538
Solidariteitskas  Solkas MK  NL40RABO0151321663

Alle overige bankzaken Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk” NL54RABO0337500398

Diaconie/ZWO/Werkgroep Libanon  
Giften Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” NL93RABO0337517932

Jeugdraad
Giften Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” NL14RABO0337575614
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Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van 

Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net
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Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


