
MEDITATIE
Eén met de ander - ‘Doet u dan voortaan 

net zo’ (Lukas 10:25-37)

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

Predikant
ds. J. (Jacques) Steenkamp

Hertenlaan 35, 6741BG Lunteren
Telefoon 06 - 398 61 537

E-mail: predikant@maranathakerk.net

Kerkelijk werker
dhr. J. (Cock) Kroon

Joh. Walburglaan 24, 3771 KJ Barneveld
Mobiel 06 - 112 802 41

E-mail cock.kroon@maranathakerk.net

Scribaat
mevr. H. (Henny) Neutel-van Holland

Zecksteeg 4, 6718V C Ede
Telefoon 06 - 169 30 139

E-mail scriba@maranathakerk.net

Kerkgebouw
Hertenlaan 37, 6741 BG Lunteren

Telefoon 0318 - 48 51 12

Contactpersoon kosters/kerkagenda
dhr. P.C.H. (Peter) Brinkman

Telefoon 0318 - 48 49 31
E-mail agenda@maranathakerk.net

Website
www.maranathakerk.net

nr. 8
JAARGANG 69

Deze man wilde nu ook wel 
eens weten hoe dat zat met die 
Jezus uit Nazareth. Kleurt deze 
rabbi niet buiten de lijntjes? Is 
deze bijzondere leraar, waar 
zovelen achteraan lopen, wel 
strikt in leer en leven? Daarom 
stelt de wetgeleerde aan Jezus 
een vraag: ‘Wat moet ik doen 
om deel te krijgen aan het eeu-
wige leven?’ In plaats van te 
antwoorden laat Jezus de keu-
rige vragensteller zelf het ant-
woord geven: ‘Heb de Heer, uw 
God lief met heel uw hart, met 
heel uw ziel, met heel uw kracht 
en met heel uw verstand, en uw 
naaste als uzelf’ 

Dit antwoord is meer dan cor-
rect. Met zijn Bijbelkennis zit 
het wel goed. Jezus geeft de 
wetgeleerde niet alleen een 
compliment voor zijn goede 
antwoord maar geeft hem ook 
een opdracht: ‘Doe dat en u zult 
leven!’ Jezus wil dat deze man 
het geloof handen en voeten 
gaat geven. Geloven en doen 
gaan in de Bijbel hand in hand! 

De apostel Jakobus schrijft 
hierover: ‘Wat voor nut heeft 
het, mijn broeders, als iemand 
zegt dat hij geloof heeft, en hij 
heeft geen werken? Kan dat ge-
loof hem zalig maken? Als er nu 
een broeder of zuster zonder 
kleding zou zijn en gebrek zou 
hebben aan dagelijks voedsel, 
en iemand van u zou tegen hen 
zeggen: Ga heen in vrede, word 
warm en word verzadigd, en u 
zou hun niet geven wat het li-
chaam nodig heeft, wat voor 
nut heeft dat dan? Zo is ook 
het geloof als het geen werken 
heeft, in zichzelf dood’ (Jak. 
2:14-17).

Nu lezen we in gelijkenis van 
de barmhartige Samaritaan dat 
het helemaal niet zelfsprekend 
is om handen en voeten te ge-
ven aan het geloof. Jezus ver-
telt over iemand die slachtoffer 
geworden is van een ordinaire 
straatroof. De criminelen heb-
ben de man niet alleen beroofd 
maar ook zwaar mishandeld 
en laten hem voor dood ach-

Het Bijbelgedeelte waaruit de bovenstaande woorden komen 
staat bekend als ‘de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan’. 
Jezus vertelt dit verhaal als reactie op een vraag van een wetge-
leerde. Deze wetgeleerde hield ‘toezicht’ op het naleven van Gods 
geboden door zijn Joodse geloofsgenoten. 
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ter. Twee voorbijgangers passeren het slacht-
offer zonder ook maar een vinger uit te steken. 
Zowel de priester als ook de Leviet tonen geen 
medelijden. Waarschijnlijk zijn ze op weg naar 
een belangrijke vergadering. Diverse agenda-
punten vragen hun aandacht en daarom hebben 
ze geen tijd te verliezen. Eén worden met die an-
der komt ze nu helemaal niet uit. Terwijl ze de 
bebloede man passeren sussen ze hun geweten 
met de gedachte dat je niet iedereen kunt hel-
pen. Hopelijk komt er straks iemand voorbij die 
wel tijd heeft en die wel bereid is om eerste hulp 
te verlenen.

Zo’n iemand komt uit onverwachte hoek! Een 
Samaritaan kan en wil het slachtoffer niet met 
droge en vrome ogen passeren. Hoewel hij op 
reis is laat hij zijn ezeltje halthouden en knielt 
hij bij de gewonde man neer. Deze ‘allochtoon’ 
schrikt er niet voor terug om één te worden met 
de ander! Dit doet hij ondanks het feit dat deze 
situatie hem tijd en geld kost. Door af te stap-
pen brengt hij tevens zichzelf in gevaar want 
de straatrovers kunnen nog steeds in de buurt 
zijn en ook hem van zijn portemonnee, pinpas, 
telefoon, e-bike en leven beroven. De barmhar-
tige Samaritaan laat zien dat één worden met 
een ander heel wat kan kosten. Het kan er voor 
zorgen dat je door je helpende houding ook het 
slachtoffer wordt van spot, hoon, beroving, ver-
volging en uitsluiting. 

Daadwerkelijk één worden met de ander zien we 
uiteindelijk helemaal zichtbaar worden in onze 
Here Jezus Christus. In Hem reikt de Allerhoog-
ste de mensheid Zijn barmhartige hand! Als we 
willen weten hoever Gods barmhartigheid reikt, 
dan moeten we naar het kruis van Golgotha kij-
ken. Als we in Zijn barmhartigheid willen delen, 
dan moeten we op de kruisheuvel knielen voor 
en bij de Gekruisigde. Door het geloof worden 
wij één met Hem (Romeinen 6:1-14). Wie zo 
één geworden is met die Ander, die kan, mag en 
wil zijn of haar ogen niet (meer) sluiten voor de 
mens die geen ander heeft: ‘Doet u dan voortaan 
net zo’. Eén worden met de ander doe je nooit 
tevergeefs: ‘Wat gedaan werd uit liefde tot Je-
zus, dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan’ 
(Joh. de Heer, nr. 166). 

• Cock Kroon

EREDIENSTEN
Zondag 14 september
09:30	ds. J. Steenkamp,
	 Viering Heilig Avondmaal
19:00	ds. J. Steenkamp
	 Viering/dankzegging Heilig Avondmaal
	 Collecten
	 1. Diaconie
	 2. Kerkrentmeesters

Zaterdag 20 september
13:30	ds. J. Steenkamp,
	  Trouwdienst van 
	 Eline Bakx & Marco van Voorst
	 Collecte
	 1. Kerkrentmeesters

Zondag 21 september 
09:30	ds. N.R. Visser, Watergraafsmeer
19:00	ds. A.M. Verbaan–v/d Heuvel
	 Collecten
	 1. Kinderhospice Binnenveld
	 2. Kerkrentmeesters

Zondag 28 september
09:30	ds. J. Steenkamp, startzondag
19:00	dhr. Wijnand van Maanen
	 Gez. jeugddienst in Maranathakerk
	 Collecten
	 1. Jeugd
	 2. Kerkrentmeesters
	 3. CVK Verduurzaming kerkgebouw

Zondag 5 oktober 
09:30	ds. J. Steenkamp, Israëlzondag
19:00 	ds. J. Steenkamp
	 Collecten
	 1. KIA: Israël
	 2. Kerkrentmeesters

Zondag 12 oktober 
09:30	ds. J. Steenkamp
19:00	dhr. Anton Verstoep, Barneveld,
	 Gez. ZWO dienst in Maranathakerk
	 Collecten
	 1. ZWO (Sungai Bahar)
	 2. Kerkrentmeesters
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u iemand die hulp nodig heeft? Of kunnen we u 
helpen?! 

Neem contact op met Rosalie van Schoon-
eveld-Foppen (mob: 06-81408565 of e-mail: 
rosalie.van.schooneveld@maranathakerk.net)

Zondag 21 september:  Kinderhospice 
Binnenveld 
Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het 
leven ‘gewoon’ door. Kinderhospice Binnenveld 
is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kin-
deren. Een huis waar zieke kinderen korte óf lan-
gere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en 
het gezin even rustig op adem kunnen komen, 
terwijl de zorg voor hun kind in professione-
le handen is. Deze zorg wordt gegeven in een 
kleinschalige en huiselijke voorziening.  

 
Naast het bieden van deze zorg streeft Kinder-
hospice Binnenveld er naar kennis op het gebied 
van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikke-
len én uit te dragen. Het kinderhospice heeft een 
landelijke dekking en een voortrekkersfunctie in 
Nederland. Voor meer informatie: www.kinder-
hospicebinnenveld.nl 

Zondag 28 september.: Jeugd
Onze gemeente is gezegend met een grote groep 
jeugd. Voor en door de jeugd/jongeren worden 

ROOSTER BLOEMENGROET
September		
14	 Dicky van Veldhuisen	 Hennie Kamp
21	 Trudy Pipping	 Gerrie Vreugdenhil
28	 Stieneke Meppelder	 Nellie Scherrenburg

Oktober		
5	 Gerrie Harrewijne	 Dineke v. Veldhuizen
12	 Francis Wolfs	 Dita Mastenbroek

BIJ DE EREDIENSTEN
ZWO-dienst op zondag 12 oktober in 
Maranathakerk
Op zondag 12 oktober wordt er om 19.00 uur 
weer een gezamenlijke ZWO dienst gehouden 
in de Maranathakerk (MK, Gereformeerde kerk 
en Molukse kerk). Voorganger in deze dienst is 
Anton Verstoep (kw. uit Barneveld). Verdere me-
dewerking wordt verleend door het koor van de 
Molukse kerk en door de fam. Duijzer. 

Zij zullen een presentatie geven over de ge-
meente in Sungai Bahar, waar ze afgelopen juli 
op bezoek zijn geweest. De collecte is ook voor 
deze gemeente in Sungai Bahar bestemd.

Iedereen is van harte welkom.

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 14 september: Diaconie
Alle gelden die bij de Diaconie binnenkomen 
voor een bepaald doel worden volledig doorge-
stort naar dit doel. Maar we maken als Diaconie 
ook kosten om ons werk te realiseren. Daar-
naast houden wij een reserve aan om bij nood-
situaties direct geld over te kunnen maken. Uw 
bijdrage is belangrijk, zodat wij ons werk kunnen 

blijven doen, dicht-
bij of aan de andere 
kant van de wereld. 

Dichtbij kunt u ook 
helpen via ons Dia-
conaal Loket. Weet 
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veel activiteiten georganiseerd. Zo krijgen zij 
aan de ene kant de gelegenheid zich te verdie-
pen in het geloof om zo dichter bij God te ko-
men. En aan de andere kant plezier te hebben en 
elkaar te leren kennen, te waarderen en te helpen 
waar nodig. Op deze manier proberen we hen te 
helpen om vanuit een christelijke achtergrond 
de wereld om hen heen te ontdekken. 

Met de collecte voor de jeugd ondersteunt u het 
jeugdwerk in onze gemeente, (o.a. peuterdienst, 
kindernevendienst, clubwerk, catechese, en bij-
zondere activiteiten zoals het startkamp en het 
zeilkamp.

Zondag. 5 oktober.: KIA:  Israël (Joodse 
en Palestijnse kinderen spelen samen).
Joodse en Palestijnse kinderen groeien ge-
scheiden van elkaar op. Door decennia van 
oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en 

wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar 
als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center 
wil aan deze negatieve stereotypen een einde 
maken door kinderen met elkaar in contact te 
brengen. In dit project wordt een Joodse school 
gekoppeld aan een Palestijnse school. De kin-
deren bezoeken elkaar in de klas en spelender-
wijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities 
en identiteit.

Zondag 12 oktober.:  Sungai Bahar 
(ZWO)
De kerk in Sungai Bahar is in gebruik genomen. 
Een anonieme Nederlandse stichting neemt de 
kosten voor de opleiding van jongeren voor haar 

rekening. Daarnaast helpt zij ook jongeren bij 
het starten van een eigen bedrijfje.

Samen met deze stichting, de gezamenlijke 
ZWO-commissie en onze eigen diaconie blijven 
we de komende tijd actief de gemeente in Sun-
gai Bahar en specifiek de jeugd (financieel) on-
dersteunen. Helpt u mee?!

PASTORAAT
Omzien naar elkaar
Mevr. Brandien Hazeleger-van Veldhuisen 
(Klomperweg 59, 6741 PD) verbleef geruime tijd 
in Verzorgingshuis Norschoten voor revalidatie. 
Rondom het verschijnen van dit kerkblad hoopt 
ze weer thuis te komen in haar woning in Lun-
teren. 

Mevr. Hennie Klomp – van der Mast (Kraatsweg 
9 A, 6712 DA, Ede) verhuisde enige tijd geleden 
naar het Kraatshuis in Ede. Ze mist het ver-
trouwde Lunteren wel, daarom zal een hartelij-
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ke meelevende groet uit ons midden haar zeker 
goed doen. 

Mevr. Trijntje Pees – Hartman (Stationsstraat 
22 A, 6741 DH) onderging een heupoperatie in 
Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Na deze in-
greep mocht ze weer naar huis om daar, in de 
inmiddels vertrouwde woning, te werken aan 
haar herstel. We wensen haar geduld en een 
voorspoedige revalidatie toe.

In en om ons dorp is er veel lichamelijke en gees-
telijke nood; we horen over jongeren en ouderen 
die fysiek of mentaal het leven als een zware last 
ervaren. Ook degenen die bij hen horen ervaren 
spanning, onzekerheid, verdriet en angst voor de 
toekomst. 

Laten we hem, haar en hen omringen met een 
muur van gebed. Laten we niet schromen om, 
met tact en gezonde bescheidenheid, in moeilij-
ke en verdrietige situaties (toch) goed van onze 
Herder te spreken. 

‘Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ont-
steek die vreugde die geen einde heeft, wil alle 
liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag 
mijn brood, zowaar Gij leeft – Gij zijt toch zelf de 
ziel van mijn gebeden’ (Huub Oosterhuis).

Geboren
Op 8 augustus jl. is geboren Rosie Rebekka 
Zandsteeg. Trotse ouders zijn Marcella en Arnoud 
Zandsteeg (Wilbrinkstraat 14). En Sophie, zelf 
nog maar net 1 jaar oud, is hiermee grote zus ge-
worden. Groot is hun dankbaarheid voor weer een 
gezonde dochter. Psalm 86:10 zegt: Want Gij zijt 
groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God. 

Van harte gefeliciteerd met dit wonder aan jullie 
toevertrouwd. We wensen jullie Gods liefde en 
wijsheid toe in de opvoeding. Dat ook Rosie mag 
weten dat ze een geliefde dochter van Onze Va-
der is.

Huwelijk Marco en Eline
Op 20 september 2025 vindt in de Maranatha-
kerk de huwelijksvoltrekking plaats van Eline 
Bakx (27) en Marco van Voorst (29). 

Marco is opgegroeid in Lunteren en woonde 
met zijn ouders aan de Hertenlaan, vlakbij de 
kerk. Eline is opgegroeid op een melkveebedrijf 
in Roosendaal, Brabant.   Marco heeft fiscale 
economie gestudeerd in Tilburg en werkt als 
belastingadviseur in Barneveld. Eline heeft dier-
geneeskunde gestudeerd in Utrecht en werkt als 
dierenarts in Wekerom.   Eline heeft een katho-
lieke achtergrond.   

Eline en Marco hebben elkaar online ontmoet 
toen Eline in Utrecht studeerde (3,5 jaar gele-
den). Toen Marco een korte tijd in Ede woonde, 
gingen ze samenwonen en verhuisden ze ver-
volgens terug naar de Vleermuislaan in Lunte-
ren.  Ze wonen hier nu een jaar met hun kat Baily, 
opnieuw vlakbij de Maranathakerk.

Marco was voorheen actief betrokken bij ver-
schillende taken in onze kerk, zoals de bazaar en 
kinderwerk, wat hij met veel plezier deed. Eline 
zong in het kinderkoor van haar kerk.
In hun (schaarse) vrije tijd gaan ze graag samen 
uit eten of fietsen. Marco fietst soms met de 
FEGT-fietsclub van onze kerk! Ze kijken allebei 
erg uit naar hun trouwdag en zijn dankbaar voor 
alles wat ze al hebben gekregen. 

We wensen Marco en Eline het allerbeste en 
mogen God hun huwelijk zegenen met liefde en 
vreugde voor vele jaren.
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zijn; na deze diagnose besloot zij af te zien van 
verdere behandeling. Dit besluit nam zij niet 
lichtvaardig want ze was levenslustig en intens 
verbonden met haar kinderen, kleinkinderen, fa-
milie en vrienden. 

Juist in de tijd waarin ze de eindigheid van het 
leven onder ogen moest zien was er een diepe 
vrede in haar hart; er was het stille vertrouwen 
dat er ook voor haar een plaats was in het huis 
van de Vader. 

Over dit huis hebben we donderdag 28 augus-
tus jl. ook gelezen en gehoord in de afscheids-
dienst in de Maranathakerk. Dankbare woorden 
van herinnering werden gesproken door haar fa-
milie, kinderen en kleinkinderen. Samen zongen 
we over de lichtstad met paarlen poorten; die 
stad is een eeuwig thuis voor allen die in Jezus’ 
Naam zich tot de Vader wenden (Johannes 14:6) 

In het licht van deze thuiskomst hebben we het 
lichaam van Teunie in de aarde gelegd van de 
Gemeentelijke Begraafplaats van Lunteren. We 
leven mee met haar kinderen en kleinkinderen 
die, na het verlies van vader en opa Geert in 2018, 
nu ook de levensweg moeten vervolgen zonder 
hun gelieve moeder en oma. Moge de gedachte-
nis aan haar hen en ons tot zegen zijn. Corres-
pondentieadres: dhr. M. van Hoef, Van Limburg 
Stirumstraat 6, 6741 WR Lunteren.

• Cock Kroon

40 jaar getrouwd
26 juni was het 40 jaar geleden dat Joop en Adri 
Zandsteeg in het huwelijk traden. Dit na elkaar 
ontmoet te hebben op een typisch Lunterse plek. 
Samen zijn ze toen gaan wonen op de Kruis-
beekweg in het Nederwoud, waar de boerderij 
van Joop zijn ouders stond. Hier hebben ze de 
ouders van Joop mogen verzorgen en een kleine 
boerderij gerund. Op deze mooie plek hebben ze 
3 zoons ontvangen. Toen het Nederwoud steeds 
iets groter werd en de bestemming omgezet kon 
worden van Agrarisch naar wonen, is de boerde-
rij verkocht en zijn ze aan de Achterstraat neer-
gestreken.  
Tijdens hun trouwdienst in de oude kerk in Lun-
teren mochten ze de trouwtekst uit Psalm 42 
vers 6 ontvangen. “Waarom ben ik toch zo on-
rustig en terneergeslagen? Ik moet alles alleen 
van God verwachten. Ik zal Hem zeker weer lof-
prijzen mijn Bevrijder en mijn God.” De tekst die 
eerst niet persoonlijk aansprak. Maar na 40 jaar 
kunnen ze toch zeker de boodschap hierin zien. 
In alles wat ze meegemaakt hebben met elkaar 
of de kinderen, zit de boodschap verweven. Ze 
mogen vertrouwen op Onze Vader. Hij was en is 
erbij en zal ze dragen. 
We feliciteren ze als Maranathakerk  met deze 
bijzondere mijlpaal en bidden Joop en Adri Gods 
aanwezigheid toe bij alles wat ze doen.

50 jaar getrouwd!
Op 25 juli 1975  trouwde Geert Meppelder met 
Christina Boon. We willen Geert en Stieneke van 
harte gelukwensen met dit 50 jarig huwelijks 
jubileum. Hun dankbaarheid is groot dat ze dit 
mogen meemaken. Ze hebben het gevierd met 
kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. 
We wensen hen nog vele goede, gezonde en ge-
zegende jaren toe met woorden uit Klaagliede-
ren 3 vers 23b en 24: Zijn ontferming kent geen 
grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe welda-
den. Veelvuldig blijkt Uw trouw!

IN MEMORIAM
Teunie van Hoef–van Eck
Op vrijdag 22 augustus jl. overleed in hospice de 
Morgenster in de Honskamp: Teunie van Hoef 
– van Eck. Zij is overleden op de leeftijd van 79 
jaar. Eerder dit jaar bleek Teunie ernstig ziek te 
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midden van allerlei gedachten, herinneringen en 
gevoelens hebben we het al zingend aan onze 
Here Jezus Christus gevraagd: ‘In de woestenij, 
Heer’, blijf ons nabij met Uw troost en met Uw 
zegen tot aan ‘t eind van onze wegen. Leid ons 
op Uw tijd in Uw heerlijkheid.’ 

Na afloop van de rouwdienst hebben we het li-
chaam van Jan Lourens begraven in de aarde 
van de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunte-
ren. Wij wensen Gerda, samen met haar kinde-
ren en kleinkinderen, Gods nabijheid toe van dag 
tot dag. Correspondentieadres: Kruisbeekweg 
14 6741 NG Lunteren.

• Cock Kroon

VANUIT DE KERNRAAD
Nieuwe vertrouwenspersonen voor de 
Maranathakerk
De afgelopen zes jaar zijn Piet en Jelma van 
Roest onze vertrouwenspersonen geweest. Re-
cent hebben zij aangegeven dat zij het stokje 
graag aan anderen over willen dragen. 

Het is ons gelukt om voor de start van het ker-
kelijk jaar een nieuwe vrouwelijke en mannelijke 
vertrouwenspersoon te vinden. Dit zijn Marjan 
van den Bos en Gerrit van Houwelingen.

Voor gemeenteleden die niet weten wanneer je 
contact zoekt met een vertrouwenspersoon, ci-
teren we uit een interview dat vorig jaar in het 
Kerkblad stond met Piet en Jelma:
Wanneer ga je naar een vertrouwenspersoon? 
‘Je kan bij ons terecht met vragen, vermoedens 
en meldingen over onveilige situaties binnen de 
gemeente. Bij onveilige situaties moet je denken 
aan dreiging, fraude, (seksueel) grensoverschrij-
dend gedrag. Maar ook: pesten, discriminatie en 
intimidatie. Dat kan ook over een voorval gaan 
dat jaren terug is gebeurd, maar waar je nog 
steeds last van hebt. Het gaat in ieder geval om 
situaties waarbij gemeenteleden niet bij een 
pastoraal medewerker, ambtsdrager of de voor-
ganger terecht kunnen. Je moet ons zien als de 
back-up als het niet bij de eerste lijn kan, zo-
als ambtsdrager. Daarom hebben wij ook geen 
functie als ambtsdrager binnen een college, om 
dat te scheiden’.

IN MEMORIAM
Jan Lourens
Op zaterdag 30 augustus jl. kwam er een einde 
aan het aardse leven van dhr. Jan Lourens. In 
verzorgingshuis Norschoten te Barneveld over-
leed hij op de leeftijd van 79 jaar. 

In de laatste periode van zijn leven was een op-
name in het verzorgingshuis onvermijdelijk ge-
worden. Vele jaren woonde hij samen met zijn 
vrouw Gerda aan de Kruisbeekweg. Het was 
tevens de plek vanuit waar hij zijn beroep als 
loonwerker met hart en ziel uitoefende. In de ca-
bine van zijn kraan of trekker was hij in zijn ele-
ment. Samen met Gerda ontving Jan kinderen 
en kleinkinderen. 

Gaandeweg de levensweg werd het gezin hard 
getroffen door het overlijden van dochter Eefje in 
2013 en het overlijden van dochter Nel in 2023. 
De diepe verslagenheid en het intense ruwe ver-
driet was nauwelijks onder woorden te brengen; 
met zijn rode zakdoek heeft Jan vele ‘stille’ tra-
nen van zijn gezicht gedroogd. 

Zijn levensweg hebben we op vrijdag 5 septem-
ber jl. in de Maranathakerk gememoreerd. Te 

R
O

N
D

 D
E 

M
AR

AN
AT

H
AK

ER
K 

- J
AA

R
G

AN
G

 6
9 

- N
U

M
M

ER
 8

 - 
10

 S
EP

TE
M

BE
R

 2
02

5

7



Het werk van de vertrouwenspersonen is afge-
bakend. Zij staan naast het gemeentelid dat zich 
bij hem/haar meldt. Zij geven advies, kunnen 
naar instanties verwijzen, kunnen ondersteunen 
bij gesprekken met anderen of helpen bij aan-
giftes en klachtenprocedures. Informatie die 
gedeeld wordt met een vertrouwenspersoon is 
altijd vertrouwelijk. 

Heeft u behoefte aan een gesprek met een van 
onze vertrouwenspersonen? Schroom dan niet 
en spreek ze dan persoonlijk aan of stuur een 
e-mail. Op de website staan hun adressen:
Marjan van den Bos: e-mail vertrouwensvrouw@
maranathakerk.net en Gerrit van Houwelingen: 
e-mail vertrouwensman@maranathakerk.net.

Wij sluiten dit bericht af met dank aan Piet en 
Jelma die de afgelopen zes jaar voor ieder ge-
meentelid klaar hebben gestaan als vertrou-
wenspersonen. Zij hebben hiermee een belang-
rijke bijdrage geleverd aan een veilige kerk voor 
iedereen.

In het volgende kerkblad stellen Marjan en Gerrit 
zich persoonlijk aan u voor. 

Pastorale werker
Na vele jaren pastoraal werker te zijn geweest   
in wijk 11, heeft Gerita Veldhuizen besloten met 
haar pastorale werkzaamheden te stoppen. De 
overige werkzaamheden en taken binnen de 
Maranathakerk blijft zij wel vervullen. Het is 
jammer dat zij ermee stopt .De taakgroep pas-
toraat  wenst haar veel zegen toe bij haar huidi-
ge activiteiten.

Open Kerk in de zomermaanden
Lieve gemeente, sinds de coronatijd is de Open 
Kerk op vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 in 
de Maranathakerk een mooi en waardevol mo-
ment gebleken. Een moment van rust en stilte, 
om even binnen te lopen voor bezinning of een 
gesprek – ook met mij als uw predikant.
 
In de zomermaanden juli, augustus en septem-
ber merken we echter dat er nauwelijks bezoe-
kers zijn. Daarom heeft het moderamen beslo-
ten dat er in deze drie maanden géén Open Kerk 
op vrijdag zal zijn.

Uiteraard blijft de kerk in deze periode niet ge-
sloten voor wie behoefte heeft aan contact. Ik-
zelf, of onze kerkelijk werker, of een ouderling 
zijn beschikbaar volgens het vakantierooster. 
Aarzel dus niet om een afspraak te maken voor 
een gesprek of ontmoeting.
 
Ook in de zomer blijven we met elkaar verbon-
den in geloof, hoop en liefde.

Met een hartelijke groet en zegen,

•  ds. Jacques Steenkamp

GEZOCHT: NOTULIST(E)
Voor het notuleren van de vergaderingen 
van de Kleine kerkenraad en de Grote ker-
kenraad maken wij gebruik van notulisten.

Eén van hen heeft aangegeven na de zomer 
te willen stoppen om beschikbaar te zijn 
voor een andere taak binnen de Maranatha-
kerk.

Wij zijn dus op zoek naar vervanging...

dus
-	 heb je ervaring met het notuleren van ver-

gaderingen?
-	 heb je nog wat tijd over?
-	 ben je op dinsdagavond beschikbaar 

(niet wekelijks)?
-	 en vind je het bovenal leuk om je steen-

tje bij te dragen aan het ‘samen-gemeen-
te-zijn’?

...dan ben jij wellicht degene die wij zoeken!

Je kunt je aanmelden bij de scriba: Henny 
Neutel (scriba@maranathakerk.net of 06 16 
930 139) 

Van harte welkom!!
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Toen ik voor de Oosterscheldekering stond, 
moest ik denken aan Psalm 46:2 “God is voor 
ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare 
hulp in de nood”. De grote sluisdeuren deden me 
denken aan die belofte, standvastig te midden 
van chaos, beschermend voor wat kwetsbaar is. 
Als predikant in Lunteren zie ik onze roeping op 
vrijwel dezelfde manier. Ook wij zijn geroepen 
om als dijken en sluizen te zijn, niet om men-
sen buiten te sluiten, maar om tussen stormen 
en zielen te staan en ruimte te creëren voor be-
schutting en hoop. Onze gebeden en sacramen-
ten zijn als sluisdeuren, die ruimte openen voor 
genade om binnen te stromen en tegelijkertijd 
angst tegenhouden.

Wat mij het meest opviel bij Neeltje Jans was niet 
triomf, maar nederigheid. De Nederlanders bewe-
ren niet dat ze de zee hebben overwonnen. Ze le-
ven er aandachtig mee, erkennen zowel de kracht 
ervan als hun afhankelijkheid van wijsheid. Die 
houding weerspiegelt ook het discipelschap. We 
beheersen het leven niet, maar wandelen nederig, 
vertrouwend op Gods genade en op elkaar.

De Deltawerken deden me ook denken aan Job. 
Net als Nederland in 1953 werd Jobs wereld over-
spoeld. Maar God stelde zelfs voor de zee gren-
zen: “Tot hier en niet verder, dit is de grens die Ik 
je trotse golven stel” (Job 38:11). De Deltawerken 

zijn een menselijke echo van dat woord, een grens 
gevormd door wijsheid, veerkracht en geloof.

Als Zuid-Afrikaan heb ik een ander perspectief. 
In Afrika betekent water vaak schaarste en dorst. 
Hier betekent het overvloed en dreiging. In beide 
contexten vraagt water om rentmeesterschap. 
En in beide gevallen is water leven. De Deltawer-
ken zijn niet alleen een technisch hoogstandje, 
maar ook een moreel statement, een oproep tot 
waakzaamheid en zorg.

Ik moet zelfs denken aan de avondmaals tafel. 
Aan tafel gedenken we het gebroken lichaam 
van Christus, Zijn vergoten bloed, water en bloed 
die vloeien om te verlossen. In de Deltawerken 
wordt ook water getransformeerd, niet lan-
ger alleen een gevaar, maar een bron van leven 
wanneer het verstandig wordt gekanaliseerd. Ik 
hoop dat de Maranathakerk net als die sluisdeu-
ren sterk en wijs is en geworteld in vertrouwen 
op de Heer.

De Deltawerken herinneren me eraan dat red-
ding geen ontsnapping is, maar volharding. Niet 
het vermijden van overstromingen, maar het 
weerstaan ervan. Bovenal is het vertrouwen dat 
we niet alleen zijn in de storm.
Vrede, wees stil.

• Ds. Jacques Steenkamp

VANUIT DE PASTORIE
Een rots te midden van het water: een predikantenreflectie op de Deltawerken
Onlangs bezocht ik de Deltawerken bij Neeltje Jans met onze preekvoorziener Piet-Jan Seton, 
en ik was diep onder de indruk. Ze zijn meer dan alleen een wonderbaarlijke technische prestatie, 
ze voelden als een gelijkenis voor het christelijke leven. De Deltawerken, ontstaan uit de tragedie 
na de verwoestende overstroming van 1953, zijn niet alleen barrières tegen de zee, maar ook een 
bewijs van hoop. Ze weerspiegelen de vastberadenheid om niet voor het gevaar te vluchten, maar 
er verstandig mee om te gaan.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording collecten  
De volgende collectes zijn ontvangen in de 
maand juli en augustus 2025
29 juni		  € 602,07
6 juli		  € 395,85
13 juli		  € 506,70
20 juli		  € 439,65
27 juli		  € 583,90
3 augustus 	 € 352,67
10 augutus	 € 498,79
17 augustus	 € 357,47
24 augustus	 € 566,44

Daarnaast ontvingen we de volgende gift(en):
Bedrag	 Doel	 Via	
€ 50,-	 CvK	 Alice Pater
€ 25,-	 Verduurzaming	 Bank

Stand maandelijkse deurcollecte  
Vanaf 30 april 2023 is het nieuwe doel voor de 
derde collecte de verdere verduurzaming van de 
kerk. De stand t/m mei was € 8.114,26. De op-
brengst in juni was € 410,65 en in juli € 391,66. 
Daarmee komt de stand op € 8.916,57.
Namens het college hartelijk dank voor de col-
lecten en giften die wij mochten ontvangen.  

• Tonny van Dijk, penningmeester

COLLEGE VAN DIAKENEN
Collecte ontvangsten diaconie 	
27-4	 DPE	 €	 503,25
4-5	 Hulp voor helden	 €	 515,12
11-5	 KIA – Bangladesh	 €	 690,41
18-5	 Stichting Mensenkinderen	 €	 748,76
29-5	 St. Exodus	 €	 292,35
1-6	 Regenbooggroep	 €	 513,95
8/9-6	 IZB	 €	1.104,00
15-6	 Operatie Mobilisatie	 €	 606,82
22-6	 Diaconie	 €	 659,45
29-6	 GZB	 €	 630,30
	
Namens de diaconie mochten wij ook 3 lokaal-
verscadeaukaarten ontvangen om weg te geven.

Namens de diaconie en alle begunstigen zijn wij 
erg dankbaar voor al uw giften ! 

• Jan van Hierden, penningmeester CvD

Kleine aanpassing bij viering van het 
Heilig Avondmaal.
Als Diaconie willen we de viering van het Heilig 
Avondmaal op een respectvolle, ingetogen ma-
nier voor de gemeente verzorgen, zoals bij onze 
geloofsovertuiging past.

Samen met de gemeente hebben we afgelopen 
jaren hier steeds een goede vorm voor gevon-
den. Naar aanleiding van wensen vanuit de ge-
meente, zijn er de volgende aanpassingen bij de 
avondmaalsvieringen in de ochtenddiensten.

•	 Om meer rust/tijd te hebben voor het bezin-
ningsmoment, wordt de liturgische bloem-
schikking verplaatst naar het eind van de 
avondmaalstafel.

	 In verband met een betere doorstroming is 
het verzoek om eerst door te lopen naar de 
liturgische bloemschikking, zodat u daar rus-
tig de wijn kunt drinken. En een moment van 
bezinning kunt hebben (indien u dit wilt). Ook 
wordt de bloemschikking op de beamer ge-
toond tijdens het avondmaal.

•	 Mocht u dit fijn vinden dan kan de diaken die 
de wijn verzorgt dit aan 2 mensen tegelijk 
aangeven, bij b.v. echtparen, ouder en kind, 
vrienden.

•	 Degenen die het avondmaal vanuit huis mee-
vieren, krijgen zowel de liturgische bloem-
schikking als de kerkzaal te zien.

We hopen zondag 12 september met elkaar een 
gezegende avondmaalsviering te hebben.

Inzameling voedselbank
In de maanden oktober, november, december 
wordt er door de Maranathakerk weer voedsel 
ingezameld voor de voedselbank. Tijdens deze 
maanden staan hiervoor weer kratten klaar in 
de hal van de kerk. Info over voedingsmiddelen 
waar behoefte aan is, kunt u vinden op de web-
site van de voedselbank ede, of (vanaf oktober) 
via posters is de hal van de kerk. 

Helpt u mee, zodat de mensen die afhankelijk 
zijn van deze extra steun geholpen kunnen wor-
den?!!!
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Bericht vanuit De Herberg
Leven met verlies
Voor mensen die een dierbare hebben ver-
loren organiseert Pastoraal Diaconaal Cen-
trum De Herberg van 19 – 21 november de 
Kom-op-ademmidweek: ‘Leven met verlies’. 
Voor wie de pijn van de rouw kent, heeft De Her-
berg een speciaal programma samengesteld. 
Gedragen door Gods liefde ga je na deze drie 
dagen getroost het leven weer in.

Leven in balans
Heb je een overvolle agenda en het gevoel dat 
je soms geleefd wordt? Verlang je naar rust en 
tijd voor jezelf? Pastoraal Diaconaal Centrum De 
Herberg organiseert van maandag 24 – woens-
dag 26 november een retraite van drie dagen 
voor mensen die last hebben van vermoeidheid 
of bij wie een burn-out dreigt. Leven in balans 
vanuit Gods rust, daarover gaat deze retraite. 
Opgeven via komopadem@pdcdeherberg.nl. Of 
kijk op: pdcdeherberg/voor-wie/kom-op-adem-
midweken.

Keukenvrijwilliger gezocht
De Herberg is op zoek naar een enthousiaste 
keukenvrijwilligers, die de maaltijden willen ver-
zorgen voor de gasten. Houd je van koken en 
ben je af en toe een dag in de week beschikbaar 
of zelfs een heel weekend? Mail dan naar Rein 
van der Knijff: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.
nl. Of kijk op: pdcdeherberg.nl/vacatures.

Najaarsarrangement
Een gezellig dagje uit en ook nog een goed doel 
steunen? Boek dan het najaarsarrangement van 
De Herberg op zaterdag 15 november. Het arran-
gement bestaat dit jaar uit een excursie naar de 
Renkumse molen en een concert door Martien 
van der Zwan met een ensemble van strijkers en 
blazers.

Meer informatie: pdcdeherberg.nl/najaarscon-
cert-15-november. Aanmelden kan door te mai-
len naar concerten@pdcdeherberg.nl.

TAAKGROEP ZWO
Bezoek aan Sungai Bahar – Indonesië
Van 19 juli tot en met 6 augustus mochten wij 
– Margreet, Dirk, Sam en Gijsbert Duijzer – een 
bijzondere reis maken naar de Pinkstergemeen-
te in Sungai Bahar, onder leiding van dominee 
Royanto.

Verbinding met de Maranathakerk
Als Maranathakerk hebben wij de afgelopen ja-
ren meerdere keren gecollecteerd voor de bouw 
van de kerk in Sungai Bahar. Begin 2025 is deze 
kerk voltooid en in januari officieel geopend. Bij 
die opening waren Pieter van Leusden, Gijsbert 
Duijzer en Tina van Bemmel (Molukse Kerk) 
aanwezig. Tijdens dat bezoek werd duidelijk 
dat de gemeente méér nodig had dan alleen een 
kerkgebouw.

Terug in Nederland hebben Pieter en Gijsbert 
daarom het initiatief genomen tot het oprichten 
van een stichting. Vanuit deze stichting wordt 
de gemeenschap nu op verschillende manieren 
ondersteund: met de bouw van een pastorie en 
nieuw sanitair, onderwijsprojecten, vervoermid-
delen en de start van kleine bedrijfjes.

Ontwikkeling en hoop
Tijdens ons bezoek hebben we gezien hoe goed 
de financiële steun wordt besteed. Verschillende 
kleine bedrijven zijn inmiddels gestart en draai-
en goed. Alle jongeren gaan naar school, en de 
bouwprojecten vorderen gestaag. Waar we bij 
eerdere bezoeken vooral jongeren zonder toe-
komstperspectief zagen, zien we nu hoop en 
nieuwe mogelijkheden ontstaan.
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De rol van jongeren
Bijzonder indrukwekkend is de rol van jongeren 
in de gemeente. Zij dragen een groot deel van 
het werk: onderhoud, schoonmaak, muziek, be-
amer en zondagsschool. Dirk en Sam hebben 
veel met hen opgetrokken en ervaren hoe waar-
devol en levendig deze jonge generatie is voor 
de gemeente.

De leefomgeving
Sungai Bahar ligt in een gebied dat voor 90% be-
staat uit palmolieplantages. Palmolie is dan ook 
de belangrijkste bron van inkomsten. De infra-
structuur is slecht: een rit van 40 kilometer kan 
zomaar 2,5 uur duren door de vele kuilen en on-
verharde wegen. Het klimaat is tropisch – dage-
lijks rond de 38 graden en een luchtvochtigheid 
van 95% – en dat vroeg van ons wel wat aan-
passing. Ook het eten, met driemaal daags rijst 
(zelfs als ontbijt, met kip en sambal), was een 
bijzondere ervaring.

Erediensten en kinderwerk
De diensten op zondag waren indrukwekkend: 
samenkomsten van 2,5 uur waarin jong en oud 
met grote overgave zingen, begeleid door gewel-
dige muziek. Ook het kinderwerk maakte diepe 
indruk. Op verschillende plekken, soms uren rij-
den van de kerk, wordt doordeweeks zondags-
school gegeven door de jongeren, onder leiding 
van de vrouw van dominee Royanto.

Bij ons bezoek aan één van deze plaatsen za-
ten zo’n vijftig kinderen in een kleine woning te 
wachten. Hun zang klonk luid en vol overgave. 
Daarna mochten wij met hen knutselen – iets 
heel bijzonders voor deze kinderen. Onlangs 
hebben we in de Maranathakerk gecollecteerd 

voor dit kinderwerk, zodat kinderen in afgelegen 
gebieden het Evangelie kunnen horen.

Gastvrijheid en ontmoeting
Wat ons diep raakte, was de ongekende gastvrij-
heid. Bij aankomst op het vliegveld werden we 
midden in de nacht opgewacht door de dominee 
en tien gemeenteleden, die daarvoor ruim 2,5 uur 
hadden gereden. Ook in de dagen erna merkten 
we hoe hartelijk en vriendelijk de mensen zijn.
We hadden verschillende cadeaus meegeno-
men: een avondmaalsset, spelletjes voor de 
kinderen en een volleybalnet. Vooral dat laatste 
bleek een schot in de roos – Dirk en Sam hebben 
bijna dagelijks gevolleybald met de jongeren van 
de kerk, ondanks de tropische hitte.

Terugblik
Wij kijken terug op een onvergetelijke reis, vol 
bijzondere ervaringen en nieuwe vriendschap-
pen. Het is indrukwekkend om op 15.000 kilo-
meter afstand in korte tijd zo’n verbondenheid te 
voelen met mensen die we eigenlijk niet kenden. 
We hebben ervaren dat we in Christus werkelijk 
één lichaam vormen.

Wil je meer horen over de gemeente in Sungai 
Bahar of ons bezoek? Spreek ons gerust na de 
dienst even aan. Hartelijke groet, 

• Margreet, Dirk, Sam en Gijsbert Duijzer
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“Ik ben gelukkig”



MAAK KENNIS MET
Jannie Zandsteeg – van Dam.

Aangekomen in het mooie buiten aan de Blan-
kespoorsedijk staat de witgepleisterde woning 
van Jannie en Kees. Jannie zit buiten in de car-
port in de schaduw, want het belooft heel heet 
weer te worden vandaag.

Ze kijk uit op de weilanden met soms wat reeën, 
de oude pauw die er rondloopt laat nog steeds 
van zich horen door een soort schreeuwend ge-
krijs.Ook de kippen kakkelen vrolijk in hun hok.

Jannie geboren in de polder, tussen Nieuwer ter 
Aa en Vinkeveen, verhuisde op haar 11e van de 
boerderij naar het centrum van Lunteren.

Waar eens het geluk Jannie 
toelachte, na haar huwelijk 
met Kees en na de geboorte 
van hun dochter en 3 zonen 
heeft in Coronatijd het lot toe-
geslagen en werd Janny ge-
troffen door een hartinfarct, 
hersenbloeding en een licht herseninfarct het is 
een wonder dat ze dit allemaal heeft overleefd.
Maar tot groot verdriet moest ze verder leven 
met heel veel beperkingen (beperkt zicht, uitval, 
vermoeidheid, overprikkelbaarheid).

Eigenlijk wilde Jannie niet met dit verhaal naar 
buiten komen, maar onder lichte druk van Kees, 
die net als ik, vond dat ook dit verhaal verteld 
moest worden.
‘Elk huisje heeft zijn kruisje’ maar dit is wel een 
heel zwaar kruis om te dragen.
 Je vraagt je af : Wat kan een mens aan?

Jannie zegt ook dat ze dit beslist niet alleen kan, 
en dat na een rouwproces, ze door hulp van kees 
en kinderen, familie, vrienden en instanties heeft  
leren omgaan met haar beperkingen en door het 
geloof te aanvaarden en te relativeren, hoe de 
dingen zijn zoals ze zijn. 

Ze heeft haar kinderen in de praktijk mee kunnen 
geven dat door geduld en doorzettingsvermo-
gen, je verder kan komen want alles moest weer 

aangeleerd worden: koffiezet-
ten, was opvouwen enz.

Wat ze in die periode ontzet-
tend fijn vond is dat er alle 
mogelijkheden zijn om te re-
valideren. Maar je moet zelf 

actie ondernemen en de nodige hulp vragen en 
dan blijkt dat er zoveel mogelijk is!
In haar geval was dat o.a. interne revalidatie op 
Klimmendaal en voor haar zichtbeperking ging 
ze wekelijk naar Bartiméus in Zeist.
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Veel plezier heeft Jannie beleefd aan haar werk 
bij de RABO bank waar ze 38 jaar gewerkt heeft 
na haar MBO opleiding werd ze daar wat je toen 
kassier noemde en administratief medewerker 
op verschillende afdelingen.
Het was met haar collega’s en de leuke uitjes 
een supertijd.
Ook had de creatieve Jannie vele hobby’s schil-
deren, knutselen en de tuin. Allerlei workshops 
gaf ze thuis voor familie en vrienden.

De betrokkenheid op de kerk werd na haar hu-
welijk met Kees meer door o.a. de bijbelstudie 
met Ds. Groeneveld, door gesprekken en meis-
jesclub geven(15jr.)

Haar geloof groeide ook door de kerkdiensten, 
waar ze nu jammer genoeg meer moeite mee 
heeft doordat ze gauw overprikkeld raakt en ze 
geen gezichtsherkenning meer heeft en moeite 
heeft met het lezen op de beamer.

Ze wilde graag weer een bijbelstudie doen bij 
Cock Kroon maar hield dat helaas niet vol .
“Voor mijn omgeving is het lastig te begrijpen” 
zegt Jannie “ omdat je het niet aan mij ziet.”
“Gelukkig maar zeg ik dan”.

Ondanks alles is Jannie heel dankbaar en geluk-
kig, ze geniet nog van zoveel dingen.
Van hun kleinkinderen, de natuur en wat ze nog 
wel kan... Ook is ze heel blij met het geduld van 
Kees en zijn zorgzaamheid voor haar. Ze vindt 
ook dat haar kinderen allemaal fijne partners 
hebben, dat ze goed met elkaar omgaan. En ze 
voelt dat God bij haar is en dat geeft rust.

En dat gevoel is ook heel mooi weergegeven in 
het gedicht over Psalm 139 van Ronald Lam-
mers.
 
Psalm 139
U kent mijn hart. U kent mijn gedachten.
U ziet al mijn daden. U weet alles van mij.
U weet wat ik wil. U kent al mijn krachten.
U hoort al mijn woorden. U bent mij zeer nabij.

U weet wie ik ben. U hoort al mijn zuchten.
U ziet al mijn tranen. U voelt mee in mijn pijn.
U weet dat ik soms van U weg wil vluchten.

Toch zult U altijd bij mijn zijn.

Overal op aarde kan ik bij U uithuilen.
Want altijd wordt door U aan mij gedacht.
Voor Uw liefde kan ik mij niet verschuilen.
Uw licht is sterker dan de nacht.

U kneedde mij en gaf vorm aan heel mijn leven.
U maakte mij zo mooi en kostbaar door Uw hand.
Doordat mijn hart met Uw hart is geweven
Is er een onverbreekbare liefdesband.

Houd mij in Uw oog. Leid mij in Uw wegen.
Toets al mijn plannen. U weet wat ik verlang.
Bescherm mij op Uw weg. 
Houdt mij soms maar tegen.
Voor Uw trouwe liefde ben ik niet bang.
Ronald Lammers

En Psalm 139 vers 1,2,9 en 14.

• Hermien van Hierden

VORMING  & TOERUSTING
Één met de ander
Aan het begin van dit nieuwe kerkelijk jaar wil 
ik graag samen met u stilstaan bij ons jaarthe-
ma: “Één met de ander”. Een korte zin, maar vol 
betekenis. Het is een uitnodiging en tegelijk een 
opdracht, voor ons persoonlijk, als gemeente, 
en ook in onze houding naar de wereld om ons 
heen.

Wanneer we spreken over “de ander”, dan denken 
we allereerst aan elkaar, de mensen die God ons 
in de gemeente gegeven heeft. Gemeente-zijn is 
geen soloproject. We zijn samen onderweg, en 
juist in dat samen mogen we iets weerspiege-
len van het hart van God. In een tijd waarin veel 
mensen zich eenzaam of ongezien voelen, wil 
de kerk een plaats zijn waar we elkaar werke-
lijk zien. Waar vreugde gedeeld wordt en verdriet 
niet verzwegen blijft. Waar we elkaar dragen in 
gebed en ondersteunen in praktische liefde. 

“Één met de ander” betekent dat ik mijn eigen 
tempo soms moet afstemmen op dat van de an-
der, dat ik bereid ben ruimte te maken voor wie 
anders denkt of voelt, en dat we samen oefenen 
in vergeving, geduld en liefde.
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Maar “één met de ander” gaat verder dan onze 
eigen kring. Jezus zelf laat zien dat de ander 
vaak juist diegene is die niet vanzelfsprekend 
tot “mijn groep” behoort. De vreemdeling, de 
kwetsbare, degene die anders leeft of denkt. Eén 
met de ander zijn betekent dat we onze blik naar 
buiten richten. Niet om onze overtuiging op te 
dringen, maar om aanwezig te zijn met een open 
hart. Het betekent handen en voeten geven aan 
de liefde van Christus, zodat mensen om ons 
heen iets ervaren van de gastvrijheid van God.

Misschien vraagt dit wel om moed. Het is een-
voudiger om bij onszelf te blijven en onze veilige 
kring niet te verlaten. Maar Christus zelf werd 
één met ons, Hij daalde af in ons bestaan, werd 
mens om ons nabij te zijn. Vanuit dié beweging 
worden wij geroepen om onszelf te geven, om 
naast de ander te gaan staan.

Ons jaarthema is daarom geen losse slogan, 
maar een wegwijzer. Het daagt ons uit om steeds 
opnieuw te vragen: hoe kan ik vandaag één zijn 
met de ander? In mijn gezin, in de gemeente, op 
mijn werk, in de buurt. Soms in een klein gebaar 
van aandacht, soms in een concrete daad van 
hulp, soms in het eenvoudig luisteren zonder 
oordeel.

Laten we dit jaar samen groeien in deze bewe-
ging. Dat Jezus’ gemeente , de Maranathakerk, 
een plek mag zijn waar mensen ervaren: hier zijn 
we één met elkaar, en vanuit die verbondenheid 
leren we ook één te worden met de ander buiten 

onze muren. Zo weerspiegelen we iets van Gods 
Koninkrijk, waar niemand buitenvalt en waar 
Christus zelf ons allen samenbrengt.

Ik wens ons toe dat dit thema ons niet alleen in-
spireert, maar ons ook verandert. Moge de Hei-
lige Geest ons daarin leiden, zodat we steeds 
meer leren wat het betekent: één met de ANDER.

• ds. Jacques Steenkamp

Startzondag – Een met de ander 
Op zondag 28 september vieren we samen de 
startzondag: het feestelijke begin van een nieuw 
kerkelijk seizoen. Dit jaar doen we dat rond het 
thema “Een met de ander”. Een thema dat uit-
nodigt tot verbondenheid – met elkaar, met de 
mensen om ons heen en met God.

Na de dienst is er – zoals we inmiddels gewend 
zijn – een gezellig buffet in de hal van de kerk. 
Een tafel vol hartige hapjes en lekkernijen, die 
we met elkaar delen. Een mooie en smakelijke 
manier om het thema al in praktijk te brengen!

Wilt u ook iets meenemen voor het buffet? 
Graag! Vanaf aanstaande zondag hangen er op-
gavelijsten op het prikbord in de hal, waar u kunt 
aangeven wat u wilt bijdragen.

We hopen op een inspirerende en feestelijke 
zondag, waarin we elkaar ontmoeten, bemoe-
digen en samen vooruitkijken naar wat komen 
gaat. Van harte welkom – we zien uit naar u en 
jou komst!
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Bijbelkringen en GemeenteGroeiGroepen
In de Maranathakerk zijn er diverse Bijbelkrin-
gen/GemeenteGroeiGroepen die gedurende het 
seizoen regelmatig bij elkaar komen. De deel-
nemers delen, in een sfeer van vertrouwen, lief 
en leed met elkaar en lezen samen uit de Bijbel. 
Over dit Bijbelgedeelte gaat men dan in gesprek. 
Als je het Bijbelboek Handelingen doorleest, dan 
ontdek je dat samenkomen (niet alleen op zon-
dag maar zeker ook door de weeks) geen luxe 
is maar noodzaak! De Heilige Geest werkt met 
name daar waar de Schriften opengaan (Luk-
as 24:44-53). Om als gemeente van Christus te 
groeien in geloof, hoop en liefde hebben we de 
kringen (en kringdeelnemers) hard nodig. Daar-
om nodigen wij u en jou van harte uit om deel te 
nemen aan een van de kringen in de Maranatha-
kerk. Op de website staat er bij het programma 
van Vorming & Toerusting een overzicht van de 
huidige kringen. Voor vragen of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met Cock Kroon.

Crea Club
13 september staan wij ook met een kraam op 
de Fair van de Maranathakerk. Psalm 23 “De 
Heer is mijn Herder” Een mooi vers, als tekst 
aan de wand of dragen als een armband! Kom 
kijken en laat u verrassen. Daarnaast heb-
ben wij ook: Sokken, Lunterse pannenlappen, 
knuffels, kaarten en Lunterse boekenleggers. 
Tot ziens op de Fair. 

• De Crea Club.

Uitnodiging om belijdeniscatechese te 
volgen
Geloofsbelijdenis afleggen in de christelijke ge-
meente is een persoonlijk en belangrijk moment 
op de weg van het geloof. Tijdens het volgen van 
belijdeniscatechese sta je stil bij wie je bent (ik 
ben gedoopt), aan wie je behoort (Jezus Chris-
tus) en wie om je heen staat en jou ondersteunt 
(de gemeente als een geloofsgezin). 

Het volgen van deze catechese en het in het 
openbaar uitspreken van je ja-woord aan God 
helpt je om je geloof vorm te geven, te verster-
ken en te vieren.

Wat is geloofsbelijdenis niet?
•	 Dit is geen tweede lidmaatschap, de doop is 

de enige opname in de familie van het geloof.
•	 Dit is niet de voltooiing van de catechese, 

want wij geloven in levenslang leren.
•	 Het is niet het verwerven van bepaalde rech-

ten in de kerk.

Wat is de waarde van geloofsbelijdenis?
•	 Oriëntatie - Waar kom je vandaan en waar ga 

je heen?
•	 Identificatie - Met wie reis je?
•	 Bevestiging - Wie je bent en welke beloften je 

kunt nakomen.

Vandaar de uitnodiging, aan jongeren en oude-
ren om in de Maranathakerk het geloof te belij-
den. Hiervoor willen we graag in onze gemeente 
ruimte creëren. 
We beginnen begin oktober en willen dan twee 
keer per maand bij elkaar komen om samen over 
ons geloof te praten. Als uitgangspunt nemen 
we hiervoor de Bijbel en daarnaast ook materi-
aal dat ons helpt om het geloofsgesprek te voe-

STEMMEN UIT HET 
VERLEDEN

Dietrich Bonhoeffer

‘Alleen hij weet wat Gods 
goedertierenheid is, die diep in de 

duisternis van de schuld, van de ontrouw 
en de vijandschap tegen God, zich 

aangesproken voelt door de liefde, die 
nooit ophoudt, die alles vergeeft en over 
alle ellende heen wijst naar de eeuwige 

wereld van God’ 
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ren. Op die manier hopen we dan toe te groeien 
naar het moment van de belijdenisdienst. 

Ik zie er naar uit om deze reis met jou en u te 
maken. Laat het mij gerust per e-mail of telefo-
nisch weten als je interesse hebt.

• ds. Jacques Steenkamp 
t: 0639861537  

e:predikant@maranathakerk.net

Terugblik van de cursus “in het spoor 
van de Geest!”
Eind 2024 kwam er in het kerkblad een oproep 
voor deze cursus. “In het spoor van de Geest!!” 
Het begon op een zaterdag en we gebruikten 
het bijbelstudieboek van Dr. Gerrit Vreugdenhil . 
Hierna volgden er nog 6 avonden.

De avonden stonden onder leiding van Maaike 
van de Wetering.  Ik wilde deze cursus doen om 
meer te willen weten hoe de Heilige Geest werkt 
in mij en om me meer te verdiepen hierin vanuit 
de bijbel. Je weet dat de Heilige Geest er is en 
ook werkt in mensen, maar het is me nu wel dui-
delijkere geworden.
Het leerboekje “In het spoor van de Geest” was 
prettig en duidelijk om te lezen en mee te wer-
ken. Elke dag een hoofdstuk was goed te doen.
Nieuw voor mij was toch dat er met dit boekje en 
de cursus een wereld voor mij openging. Hier-
door is er meer behoefte om er intensief mee be-
zig te zijn wat mij ook rust gaf, maar ook dat ik er 
nog niet klaar mee ben. 

Maaike kon de cursus goed brengen op een dui-
delijke manier met soms ook voorbeelden en ze 
had veel bijbel kennis. 

Op de avonden werd het huiswerk besproken en 
gevraagd of er nog vragen waren! Ze had ook 
vragen voor ons, die dan in groepjes besproken 
werden. Later op de avond werden die vragen 
weer besproken met z’n allen. In de groepjes 
deelden we dingen met elkaar die we meege-
maakt hadden, de vragen bespraken we met el-
kaar of zochten die op in de bijbel. 

Vanaf het begin heb ik veel steun van het leer-
boek gehad en gemerkt dat de Heilige Geest ook 
in mij werkt. Ik merk dat ik de preken van Jac-

ques en Cock nu ook beter begrijp.  Het gebed 
heeft een grotere plaats in mijn leven gekregen.
Het zou voor iedereen raadzaam zijn om met de 
cursussen van de kerk mee te doen en om ons 
meer te verdiepen in de bijbel.

• Willy van der Lee

Nieuwe cursus : “Ontdek je Identiteit in 
Christus”
Wil je groeien in geloof en ontdekken wie je écht 
bent in Gods ogen? Tijdens de cursus “Ontdek je 
Identiteit in Christus” nemen we samen de tijd 
om stil te staan bij de rijkdom van Gods liefde en 
hoe die jouw leven mag vormen.

In een aantal toegankelijke bijeenkomsten be-
handelen we onderwerpen zoals:
Hoe God in Christus naar je kijkt?
Struikelend achter Jezus aan.
Het vaderhart van God.
Omarm je imperfecte ik. 
Gods liefde is onvoorwaardelijk.  

Of je nu al lang gelooft of net op weg bent, deze 
cursus helpt je om steviger te staan in je geloof 
en met meer rust en zekerheid je plek in te ne-
men — in de kerk, in je gezin, en in de wereld om 
je heen.

Praktische informatie
Startdatum: 13 november
Tijd: 19.30 inloop 19.15
Locatie: Maranathakerk.
Aanmelden: Rina Krips 0625528733
Docent : Jaques Steenkamp. 

We nodigen je van harte uit om mee te doen!

TAAKGROEP JEUGD
Jeugdpastoraat in de Maranathakerk
Naast het buurtgroepenpastoraat willen we ook 
starten met jeugdpastoraat. Dit leeft al langer in 
onze gemeente en we zijn blij dat we nu de eer-
ste stappen kunnen zetten.

Waarom jeugdpastoraat?
Onze jongeren hebben het niet makkelijk in deze 
tijd. Juist in de puberleeftijd (12–16 jaar) komt 
er veel op hen af. We willen hen laten merken 
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Terugblik seniorendag Gouda 

Donderdag 4 september jl. beleefden we, voor het 
tweede jaar op rij, een prachtige seniorendag. 

Na de ontvangst met koffie en cake in de Mara-
nathakerk vertrokken we naar Gouda. Eenmaal 
daar werd de groep gesplitst zodat we in kleine 
groepen de bijzondere gebrandschilderde ramen 
van de St. Jan konden bewonderen en kennis 
konden maken met de rijke historie van Gouda. 

Met vele indrukken gingen we aan het einde van 
de middag terug naar Lunteren, daar stond een 
heerlijke warme maaltijd op ons te wachten. 

We zien terug op een fijne dag met verbindende 
ontmoetingen, mooie verhalen over de St. Jan 
en over de stad Gouda en de smakelijke maaltijd 
aan het einde van de dag. ‘Voor al Uw goede ga-
ven Heer, zij U de dank en eer.’
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dat de kerk naar hen omziet en naast hen staat. 
De Bijbel roept ons op elkaars lasten te dragen 
(Galaten 6:2) en niet alleen onszelf, maar ook de 
ander voor ogen te houden (Filippenzen 2:4).

Hoe gaan we dit doen?
We starten een Jeugd Pastoraal Team (JPT).
Een JPT’er begeleidt 5–8 tieners op een per-
soonlijke en laagdrempelige manier. Rond de 
verjaardag van een tiener neemt de JPT’er con-
tact op voor een ontmoeting en gesprek. Het 
gaat niet alleen om jongeren die al actief zijn in 
het jeugdwerk, maar juist ook om degenen die 
minder in beeld zijn. We beginnen met de groep 
tieners die nu afscheid hebben genomen van de 
kindernevendienst.

Blijf op de hoogte
Komend seizoen organiseren we twee gemeen-
teavonden over pastoraat. De eerste gaat over 
het jeugdpastoraat (samen met Stichting Chris), 
de tweede over het buurtgroepenpastoraat. 
Data volgen via de kerk-app, website en afkon-
digingen.

Vragen of meedoen?
Hebt u/jij vragen of wilt u meedoen als JPT’er? 
Neem gerust contact op via: jeugdouderlingen@
maranathakerk.net

ZEILKAMP 2025
Dit jaar was het begin juli weer tijd voor zeil-
kamp! Met een bus vol jeugd vertrokken we rich-
ting het bekende Giethoorn, waar we weer in het 
Kraggehuis verbleven. 
Het thema van dit jaar was ‘Een sprong in het 
diepe’ wat de locatie natuurlijk ten goede doet! 

Op vrijdagavond volgde na de aankomst en de 
opening het kistenspel, waarin de jongeren bin-
nen Giethoorn met aanwijzingen van de ene kist 
naar de andere moesten lopen. 
Dit zorgde al snel dat de eerste kilometers in de 
benen zaten, voordat er weer terug gepunterd 

Gezocht: Mentoren voor TeenStreet

Gods verhaal gaat door – ook in onze jonge-
ren! Ben jij 20+ en heb je hart voor tieners? 
Voor onze catechese TeenStreet zoeken we 
nieuwe mentoren
.
Wat houdt het in?
-	 Twee keer per maand, op maandag-

avond, met een kleine groep tieners (12–
16 jaar) praten over geloof en leven.

-	 Een luisterend oor zijn en jongeren bege-
leiden op hun weg.

-	 Geen theoloog nodig – wél iemand die 
tijd, aandacht en liefde wil geven en 
graag het geloof wil uitdragen.

Waarom is dit belangrijk?
Tieners hebben rolmodellen nodig die hen 
helpen ontdekken hoe Gods verhaal ook in 
hun leven doorgaat.

Lijkt dit je iets? 
Meld je aan of stel je vragen via jeugdou-
derlingen@maranathakerk.net
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naar het eiland werd. Vermoeid van de inspan-
ning kon de leiding een rustige nacht tegemoet 
gaan en werd er goed geslapen!

Op zaterdag was het weer wellicht een beetje 
‘saai’ (bewolkt, wind, niet koud, maar ook niet 
warm) maar stond er een drukke dag op de plan-
ning.  Na het ontbijt begonnen we met de over-
denking, met daarin de centrale vraag a.d.h.v. 
het plaatje met de mensen in en rondom een 
zwembad. De vraag luidde; waar sta jij in het 
geloof? Heb je de sprong gemaakt? Sta je op de 
duikplak, of kijk je het van de kant nog een beetje 
toe.

Na de mooie gesprekken welk hieruit voorkwa-
men stond het volgende spel op het program-
ma. Terwijl het licht regende werd het 6-kamp 
afgelegd waarbij het weer de pret niet heeft ge-
drukt. Vervolgens klaarde het op, kreeg iedereen 

vrije tijd om te punteren, zeilen, naar het dorp te 
gaan of op bed te liggen. Vervolgens was het in 
de avond tijd voor de bonte avond met aanslui-
tend een goede BBQ en het eindspel de jongens 
tegen de meisjes. Moe en voldaan ging iedereen 
naar bed en kon de leiding wéér(!) genieten van 
een goede nacht.

Op zondag werd iedereen weer uitgerust wakker 
en was het tijd voor de overdenking over het er-
varen van de liefde van God. Na deze afsluiting 
was het inpakken en wegwezen, want er was 
storm op komst! Gelukkig stelde de buschauf-
feur ons aan de telefoon snel gerust met ‘dat 
waait wel over’ en konden we veilig weer onze 
voeten op het droge zetten. Moe en voldaan 
kwamen we weer aan in Lunteren, terugkijkend 
op een prachtig zeilkamp. 

Tot volgend jaar!
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MEDEDELINGEN
Volgend kerkblad
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 69 
nr. 9 van woensdag 8 oktober kunt u tot en met 
woensdag 1 oktober 22.00 uur inleveren. 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen 
worden alle bezorg(st)ers verwacht op woens-
dag  8 oktober  bij fam. Zandsteeg, Achterstraat 
4, tussen 19.30 - 20.30 uur.

Aanleveren kopij 
Informatie voor afkondigingen, beamer en/of 
nieuwsbrief kunt u mailen naar afkondigingen@
maranathakerk.net 
Informatie voor de website kunt u mailen naar 
website@maranathakerk.net
Voor het kerkblad kunt u mailen naar kerkblad@
maranathakerk.net 

VOOR DE ZENDING
In de hal van de kerk hangt een brieven-
bus met het opschrift: ZWO. Hier kunt u uw 
postzegels, prentbriefkaarten en oud geld 
in doen. De opbrengst is bestemd voor het 
zendingswerk.

Postzegels
Nooit postzegels van ansichtkaarten afwe-
ken of afscheuren. Afknippen met rand van 
minimaal één centimeter rondom. 
Ook complete verzamelingen zijn welkom. 

Prentbriefkaarten
De volgende briefkaarten zijn bruikbaar:
-	 Onbeschadigde enkele ansichtkaarten 

met een afbeelding aan de ene en  (ruim-
te voor) adres en frankering aan de an-
dere kant. Geen enkele kaarten die in een 
envelop verzonden moeten worden.

-	 Dubbele kaarten van Anton Pieck, ‘Voor 
het kind’ of ‘Stichting Kinderpostzegels’. 
Andere dubbele kaarten en eigen ge-
maakte kaarten zijn niet bruikbaar

-	 Zelfgemaakte kaarten
-	 Geboortekaartjesle
Alle andere dubbele kaarten en eigen ge-
maakte kaarten zijn niet bruikbaar.

Buitenlands en oud Nederlands geld
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BIJBELLEESROOSTER
September	
Do 	 11	 Ezechiël 28-30
Vr	 12	 Ezechiël 31-32
Za	 13	 Ezechiël 33-35

Zo	 14	 Ezechiël 36-37
Ma	 15	 Ezechiël 38-39
Di	 16	 Ezechiël 40-42
Wo	 17	 Ezechiël 43-44
Do	 18	 Ezechiël 45-46
Vr	 19	 Ez. 47-48/Daniël 1
Za	 20	 Daniël 2-3

Zo	 21	 Daniël 4-5
Ma	 22	 Daniël 6-7
Di	 23	 Daniël 8-9
Wo	 24	 Daniël 10-11
Do	 25	 Dan. 12/Hosea 1-4
Vr	 26	 Hosea 5-10
Za	 27	 Hosea 11-14/Joël 1

Zo	 28	 Joël 2-3/Amos 1-2
Ma	 29	 Amos 3-7
Di	 30	 Amos 8-9

Oktober	
Wo	 1	 Jona 1-4/Micha 1-3
Do	 2	 Micha 4-7/Nahum 1
Vr	 3	 Nah. 2-3/Habakuk 1-3
Za	 4	 Zefanja 1-3/Haggaï 1

Zo	 5	 Hag. 2/Zacharia 1-4
Ma	 6	 Zacharia 5-9
Di	 7	 Zacharia 10-14
Wo	 8	 Maleachi 1-4
Do	 9	 Mattheüs 1-4
Vr	 10	 Mattheüs 5-7
Za	 11	 Mattheüs 8-9

EÉN MET DE ANDER
We zijn geroepen, niet alleen,
maar samen, als een lichaam één.
Elk mens kan delen, man of vrouw
Ons hart een spiegel van Gods trouw.

De ander is geen vreemdeling,
maar broeder, zuster, gave, zegen,
gemaakt naar ‘t beeld van onze Heer,
die liefde toont op onze wegen.

Waar ik de ander wil verstaan,
mag Christus zelf ertussen staan.
In woorden, daden, stil gebed,
brengt Hij zijn liefde die ons redt.

Niet ieder denkt of voelt gelijk,
maar in Zijn liefde zijn wij rijk.
Hij bouwt een brug, Hij leidt ons voort,
in vrede, liefde, naar Zijn woord.

Zo mogen wij Zijn kerk nu zijn,
een mozaïek van groot tot klein,
verbonden, omzien, op Hem gericht:
Op aarde uitdelen van Zijn licht.


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Wist je dat er in de Bijbel een ezel 
is die praat?
 
Bileam sloeg zijn ezel omdat die 
weigerde verder te lopen. 

Maar wat Bileam niet zag, was 
dat er een engel op de weg stond! 

Toen liet God de ezel praten. “Waar-
om sla je mij?” vroeg hij. (Numeri 
22) 
 
God kan zelfs een ezel gebruiken om 
iemand iets duidelijk te maken! 

Hij kan dus ook jóu gebruiken – hoe 
klein je ook bent. 

Ken je nog meer dieren die in de Bijbel voorkomen? 
 
Bijvoorbeeld: de duif van Noach, de leeuwen bij Daniël, of 
het lam van Jezus. 
 
Lever je tekening in bij de dominee (zet er even je naam en 
leeftijd op en wie weet komt jouw kunstwerk in het volgen-
de kerkblad!
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COCK GAAT OP 
DE FIETS NAAR DE 
MARANATHAFAIR
Vanaf maandag
8 september  
t/m zaterdag 
13 september.

WIE SPONSORT 
EEN RONDJE 
VOOR DE KERK?

5 x een rondje van 
100 kilometer voor 
de Maranathakerk 

en de vervolgde 
kerk (OpenDoors). 
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BELANGRIJKE REKENINGNUMMERS
College van Kerkrentmeesters
Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken
Kerkbalans 	 CvK HG Lunteren Maranathakerk inz VB 	 NL80 RABO 0373 748 248
Solidariteitskas 	 CvK HG Lunteren Maranathakerk inz Solkas 	 NL33 RABO 0373 748 221
Kerkblad 	 CvK HG Lunteren inz. Kerkblad 	 NL55 RABO 0373 748 213
Jeugd	 CvK HG Lunteren inz. Jeugd	 NL77 RABO 0373 748 205
Alle overige bankzaken	 CvK Herv. Gem. Lunteren Maranathakerk	 NL58 RABO 0373 748 256
	 o.a. Collectebonnen,  Verjaardagsfonds

Diaconie/ZWO/Werkgroep Libanon  
Giften	 Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk”	 NL93 RABO 0337 517 932

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van 

Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net R
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Goed 
gereedschap

is het  halve werk!
Goorsteeg 19
6741 TB Lunteren
Tel: 0318-482726
Mob.: 06-20749849    
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl

&nieuwgebr
uikt

Henk van Donkelaar Tweewielers

Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

· Reparatie

· Verhuur

· Nieuwe fietsen

· Tweedehands fietsen

SSeerrvviiccee eenn kkwwaalliitteeiitt,,

ddaatt iiss wwaaaarr iikk vvoooorr ssttrriijjdd!!
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De Stroet 1 en 8 
6741 PT Lunteren

T. 0318 - 485841
www.balde.nl
info@balde.nl

• Lichtmetalen velgen

• Schokdempers

• Velgen richten

• Balanceren

• Uitlijnen

• Uitlaten

• Banden

• Accu’s

 info@rvandenberg.nl
www.rvandenberg.nl

Gas
Water
Sanitair
C.V.

Zinkwerk
Dakbedekking

Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5
6741 XG Lunteren

Tel.  0318 - 624337
Mob. 06 27 23 51 75

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

Dekker
Rouwcentrum

Stijlvolle verzorging van 
begrafenissen en crematies

Verkoop grafmonumenten

Rouwcentrum voor opbaren,
condoleantiebezoek,

rouwdiensten en koffietafels

Oostelijke Parallelweg 4 - 6741 CT Lunteren
Telefoon (0318) 48 35 02

Mobiel (06) 31 903804
E-mail info@dekkerlunteren.nl

Website: www.dekkerlunteren.nl

Kapteijnstraat 3  3771 CA Barneveld  
0342-421633         info@dewedloop.nl

bijbels

boeken

muziek 

films

cadeau-artikelen

wenskaarten

www.dewedloop.nl

Kapteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

 “En laten wij met volharding 
de wedloop lopen die voor ons ligt.”  Hebreeën 12:1

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet)  |  0318 482 348

info@goormetaal.nl  |  www.goormetaal.nl  |  www.stalendeuropmaat.nl

Metaalbewerking  |  Montage  |  Lassen van staal, rvs en aluminium

Goed 
gereedschap

is het  halve werk!
Goorsteeg 19
6741 TB Lunteren
Tel: 0318-482726
Mob.: 06-20749849    
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl

&nieuwgebr
uikt

Henk van Donkelaar Tweewielers

Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

· Reparatie

· Verhuur

· Nieuwe fietsen

· Tweedehands fietsen

SSeerrvviiccee eenn kkwwaalliitteeiitt,,

ddaatt iiss wwaaaarr iikk vvoooorr ssttrriijjdd!!
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Vallei & Rijn

RIJKSEN
UITVAARTZORG

www.rijksenuitvaartzorg.nl

Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal
T. 0318 - 890 203 • M. 06 - 415 621 99

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van 

Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

www.antwoordservice.nu
(088) 88 33 000

Wij zijn het gezicht
achter jouw telefoon.

Vraag een gratis
adviesgesprek aan!

www.pandinzicht.com

Huis kopen of verkopen?

 06-48316886 | info@pandinzicht.com 
Groen van Prinstererlaan 37 | BarneveldVan den Top Transporten B.V.

De Stroet 32 - 6741 PT Lunteren - 0318 - 483907 - info@toptransporten.nl

WWW.TOPTRANSPORTEN.NL

&
monutahofrust.nl
hofrust@monuta.nl
T 0318 -41 46 20
(24 uur per dag)

D E  G E Z E L L I G S T E  D A M E S
M O D E Z A A K  V A N  D E  R E G I O

D O R P S S T R A A T  5 1
L U N T E R E N
0 3 1 8 - 3 0 6 2 6 1
W W W . A B I T O - M O D E . N L

S
in

d
s
 1

9
3
4

www.bouwbedrijfklomp.nl

info@bouwbedrijfklomp.nl

Ervaar kwaliteit en vakmanschap!

Kauwenhoven 27  

6741 PW  Lunteren

Veenweg 78
 Lunteren

Tel. 0318-613502
Mob. 06-51714522

www.nicorodenburg.nl

Vakbekwaam
Veelzijdig

Meedenkend
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Vallei & Rijn
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Eijgen finance Gelderse Vallei
06 - 19 41 29 50
tonny.vandijk@eijgenfinance.nl

 Bedrijfsfinanciering
 (Commercieel) vastgoed
 Bedrijfsovername
 Lease/factoring
 Crowdfunding

Kijk voor meer informatie op 

www.eijgenfinance.nl

Onafhankelijk intermediair in
bedrijfsfinanciering

sinds 2021 

ook in de 

Gelderse Vallei

De Boomgaard AGF is al sinds 1997 gevestigd aan de Molenparkweg 5 
in het mooie dorp Lunteren. Van een traditionele groentewinkel is De 

Boomgaard door de jaren heen uitgegroeid tot een echte speciaalzaak.

Wij heten u van harte welkom in ons familiebedrijf waar tot nu toe drie 
generaties Budding het vak hebben uitgeoefend.

Molenparkweg 5 Lunteren
0318 - 483974 | info@deboomgaardlunteren.nl

www.deboomgaardlunteren.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van 

Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net
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Eijgen finance Gelderse Vallei
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Neem contact op met
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Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


