
Orde van dienst voor de  



Paaskaars wordt naar binnen gedragen en aangestoken,  
combo en koor: Jezus U bent het licht in ons leven (HH 416) 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Lied: Daar juicht een toon daar klinkt een stem (HH 169 ) 
Daar juicht een toon daar klinkt een stem 
Die galmt door gans Jeruzalem 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan 
De Zoon van God is opgestaan 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan 
Want alles alles is voldaan 
Wie in geloof op Jezus ziet 
Die vreest voor dood en duivel niet 
 
Want nu de Heer is opgestaan 
Nu vangt het nieuwe leven aan 
Een leven door zijn dood bereid 
Een leven in zijn heerlijkheid 
 
Stil gebed, votum en bemoediging 
 
Lied:‘Omdat Hij leeft’ 
Omdat Hij leeft 
Ben ik niet bang voor morgen 
Omdat Hij leeft 
Mijn angst is weg 
Omdat ik weet 
Hij heeft de toekomst 
En het leven is 
Het leven waard 
Omdat Hij leeft 
(totaal 2x) 



Kindermoment + projectlied KND  
In een tuin in een tuin lang geleden 
Leefden Adam en Eva tevreden 
Maar de slang spuugde gif en venijn 
In die mooie tuin 
 
In de tuin in de tuin van gebeden 
Daar heeft Jezus 
Gehuild en geleden 
Om de mensen hun zonden en pijn 
In die donkere tuin 
 
In de tuin in de tuin die zal komen 
Waar de mensen al zo lang van dromen 
Zal het vrede in eeuwigheid zijn 
In die mooie tuin - In die mooie tuin 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied: Door Uw genade Vader (HH 471) 
Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon 
komen wij voor Uw troon. 
 
Nooit konden wij zonder zonden 
voor u staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
Nooit konden wij zonder zonden 
voor u staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
Door Uw genade, Vader, 



Mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
Maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon (2x) 
 
Gebed om Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Marcus 16:1-8 
Het lege graf 
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder 
van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. 2 Op de eerste dag 
van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het 
graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van 
het graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was 
weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, 
zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 
6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die 
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats 
waar Hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen 
Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij 
jullie heeft gezegd.”’ 8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, 
want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken 
dat ze tegen niemand iets zeiden. 
 
Lied: - Jezus, hoop van de volken (HH 350) 
Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet. 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint. 
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. 
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien! 
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn. 
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. 
Heer ik geloof! 



Jezus hoop van de volken. 
Jezus trooster in elk verdriet. 
U bent een bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus licht in het duister. 
Jezus, waarheid die overwint. 
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood. 
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien! 
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn. 
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. 
Heer ik geloof! 
 
Heer ik geloof (3x) 
 
Verkondiging - Leef in hoop 
 
Luisterlied door combo en koor: Ik leef (Sela),  
Ik leef door te sterven,  
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
Ik leef door te sterven,  
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 
Ik leef door te sterven, - door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. – 
Ik leef door te sterven, - door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 



Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 
Ik leef door te sterven, - door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
Ik leef door te sterven, - door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
Ik leef (3x) 
 
aansluitend samenzang: Jezus alleen (HH 347a) 
Allen: Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
Dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
Vrouwen: Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, 
Leed om mijn ongerechtigheid. 
 
Allen: door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij; 
dankzij zijn sterven leef ik nu. 
 
Mannen: Daar in het graf, in dood gehuld, 
leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: 
Jezus, de Heer is opgestaan! 



Allen: Sinds Hij verrees in heerlijkheid 
ben ik van vloek en schuld bevrijd 
Ik leef in Hem en Hij in mij; 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Allen: Geen levensangst, geen stervensnood; 
dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood 
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
in die verwachting houd ik stand. 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 
Stil gebed, dankgebed, voorbede en Onze vader 
 
Collectemoment, kinderen terug vanaf kindernevendienst, koor 
zingt luisterlied: Above all (Micheal W. Smith) 
Above all powers  
Above all kings 
Above all nature and all created things 
Above all wisdom and all the ways of man 
You were here before the world began 
 
Above all kingdoms - Above all thrones 
Above all wonders the world has ever known 
Above all wealth and treasures of the earth 
There's no way to measure what you're worth 
Crucified - Laid behind the stone 
You lived to die - Rejected and alone 
 
Like a rose trampled on the ground 
You took the fall - And thought of me - Above all 
 
Above all powers - Above all kings 
Above all nature and all created things 
Above all wisdom and all the ways of man 
You were here before the world began 



Above all kingdoms - Above all thrones 
Above all wonders the world has ever known 
Above all wealth and treasures of the earth 
There's no way to measure what you're worth 
 
Crucified - Laid behind the stone 
You lived to die - Rejected and alone 
 
Like a rose trampled on the ground 
You took the fall - And thought of me - Above all 
 
Crucified - Laid behind the stone 
You lived to die - Rejected and alone 
 
Like a rose trampled on the ground 
You took the fall - And thought of me - Above all 
 
Like a rose trampled on the ground 
You took the fall - And thought of me - Above all 
 
Kinderen van de peuterdienst komen binnen  
 
Lied: Weet je dat de lente komt (HH 207) 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
 



Zegen voor de peuters, zij gaan terug naar eigen ruimte 
Slotlied: HH 200:1 - 3 – U zij de glorie 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: "Christus overwint!". 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer 
 
Zending en zegen 
 
Lied: Jezus overwinnaar (Opw. 832) luisterlied bij het uitgaan 
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt 
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen Hoogste Heer 
 
 



Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht  - Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht 
Waar is je prikkel gebleven 
Jezus leeft en ik zal leven 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht  
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij - Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht - Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Naam boven alle namen - Naam boven alle namen  
Naam boven alle namen - Naam boven alle namen  
Naam boven alle namen - Naam boven alle namen 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij - Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht - Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Ongeëvenaarde kracht - Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar (2x) 
 


