“Gods vrede voor jou, anderen en de wereld.”

Programma voor de herdenkingsbijeenkomst op zondag 4 mei 2025 in
de Maranathakerk te Lunteren, aanvang 18.30 uur.

Medewerking verlenen:
Orgel: Hein van de Veen - Piano: Ina Tamerus
Declamatie: Marinde van Vlastuin - Gesproken woord: Dirk Duijzer
Liturgie: Henny Neutel - Leiding: ds. Jacques Steenkamp



Programma

Woord van welkom

Samenzang: “Wilt heden nu treden”
Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,

En maken groot zijns lieve namens ere,
Die daar nu onze vijand slaat terneer.

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen

Dit wonder bijzonder gedenken toch.

Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
Doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

Gebed voor de gevallenen door Jacques Steenkamp
Barmhartige God,

Op deze dag staan wij stil bij hen die hun leven gaven

In de duisternis van oorlog en geweld.

Wij gedenken de slachtoffers van haat en onderdrukking,
De miljoenen die hun stem verloren,

De mannen, vrouwen en kinderen die stierven in
Kampen, op het slagveld, in verzet en gevangenschap.

Heer, wij brengen hun namen in Uw licht.

Wij vragen U:

Troost hen die rouwen, genees de wonden van het
Verleden, en leer ons waakzaam te blijven voor
Vrede, gerechtigheid en menselijkheid.

Laat ons Uw weg van liefde gaan,

Dat wij nooit vergeten,

Maar altijd hopen op Uw koninkrijk van vrede
En verzoening.

In de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Amen



Samenzang: Psalm 136: 1, 11, 13 Loof de Heer, want Hij is goed
1. Loof de Heer, want Hij is goed,

trouw in alles wat Hij doet

Want Zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.

11. Loof de Heer, die in de nacht
Der verneedring aan ons dacht,
Die de tirannie verdrijft

Door zijn gunst die eeuwig blijft.

13. Aan de God des hemels zij
Eer en dank en heerschappij,
Want zijn goedertierenheid
Zal bestaan in eeuwigheid.

Declamatie: “Twee en zeventig” (anonieme dichter)
door Marinde van Vlastuin

Een salvo klinkt — de daad is slechts een kogel,
En niemand weet wie hen begraven zal,-
Tegen de eeuwigheid is het zo weinig,

Maar twee en zeventig is hun getal.

Zij waren trots het vaderland te dienen,
-wat is gevaar in hun vereend geval?-

Hun liefde was hun schilde ende betrouwen,
Maar twee en zeventig is hun getal.

Zij meenden dat geen macht hun kon beletten,
-de vrijheid van het land ging bovenal,-

Eris zo grote blijdschap in het offer...

Maar twee en zeventig is hun getal.

Een salvo klinkt — hun taak vond geen genade,
Doch wee degeen die hen vergeten zal,-
Tegen de eeuwigheid zijn zij zo weinig,-

Maar twee en zeventig is hun getal.



“Vrijheid” door Dirk Duijzer

Orgelsolo “Heer, herinner U de namen (bew. Klaas Jan Mulder)

door Hein v.d. Veen

Samenzang: Psalm 1010: 1 en 2 Geef vrede Heer, geef vrede

1. Geef vrede Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde

o red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet allen!

Filmpje Museum Oud Lunteren

Declamatie: Alsof we vergeten (Jarie Lourens) door Marinde van

Vlastuin

Wanneer menselijkheid verdwijnt
en de haat regeert.

Wanneer nooit genoeg,

omdat we telkens meer.
Wanneer mensen onderdrukt
en idealisme ontspoort.
Wanneer mensen in opstand,
omdat ze niet werden gehoord.



Wanneer we vechten om wie beter.

Wanneer mensen in angst leven.

Alleen omdat we anders.

Conflicten tussen landen.

Wanneer mensen in gevaar.

Wanneer één iemand bepaalt.

Wanneer mensen niet met elkaar.

De geschiedenis zich herhaalt.

Alsof we zijn vergeten.

Alsof we niet willen leren.

Alsof men oude pijn probeert te helen

met nieuwe wonden.

Met leed van families en gezinnen die zijn getroffen.

Zij die nog hebben gevochten gingen strijdend ten onder.
Wat ging er door ze heen? Wat hebben ze gezien?

Wat waren hun laatste woorden?

Ik denk aan hen die het leven lieten,

slachtoffers en geliefden die hen moeten missen.
Daarom houden wij stilte voor allen die zijn omgekomen.
En de tijd die hen is ontnomen.

Want achter al deze namen schuilen mensen met verhalen.
Waarvan velen vergeten of voor altijd begraven.

Hoe houden we hun verhalen in leven

en geven we door aan onze kinderen?

Zodat we blijven herdenken, blijven herinneren

om nooit te vergeten.

Herdenken, herinneren om nooit meer te herleven.

Bezinningswoord — Gods vrede voor jou, anderen en de wereld
door ds Jacques Steenkamp

Muzikaal intermezzo
door Hein van de Veen (orgel) en Ina Tamerus (piano)

“Wohl mir dass ich Jesum habe” J.S. Bach

Gebed door ds Jacques Steenkamp



Samenzang: uit het Wilhelmus, couplet 1, 6
Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geéerd

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

Slotwoord



