Orde voor de huwelijksdienst van

Annemarel van Doorn en Rik van Heerdt

Op 10 april 2026 in de Maranathakerk te Lunteren

Dominee: Jacques Steenkamp
Ouderling: Reinate Klomp
Diaken: Aart Romijn
Organist/Pianist: Erik Onnink

Trouwtekst: Prediker 4: 9-12



Voorganger, ouderling, diaken en bruidegom komen binnen.
We gaan staan

De bruid komt binnen, begeleid door haar vader
(Lied: Zegen Hen van JES Music)

Woord van welkom
Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Opwekking 167- Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus Heel de wereld moet het weten
Heffen wij een loflied aan Dat God niet veranderd is

Want de Geest spreekt alle talen En zijn liefde als een lichtstraal

En doet ons elkaar verstaan Doordringt in de duisternis

Samen bidden samen zoeken 't Werk van God is niet te keren
Naar het plan van onze Heer Omdat Hij er over waakt

Samen zingen en getuigen En de Geest doorbreekt de grenzen
Samen leven tot zijn eer Die door mensen zijn gemaakt

Prijst de Heer de weg is open
Naar de Vader naar elkaar

Jezus Christus Triomfator

Mijn Verlosser Middelaar

Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer

't Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

We gaan zitten
Gebed om hulp van de Heilige Geest.

Schriftlezingen: Prediker 4: 9-12 — Reinate Klomp

9Je kunt beter met zijn tweeén dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.
10Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem
weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft
niemand die hem op de been helpt. 11Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte
aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? 12En iemand die
alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn
tweeén houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk
te trekken.



Lied: NLB 139:1 en 2- Heer, die mij ziet zoals ik ben

Heer, die mij ziet zoals ik ben, Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
dieper dan ik mijzelf ooit ken, wie weet mijn wegen zoals Gij?

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij volgt mij waar ik zit of sta. Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, Ja overal, op al mijn wegen

't ligt alles open voor uw ogen. en altijd weer komt Gij mij tegen.

Verkondiging n.a.v. Prediker 4: 9-12

Lied: Opwekking 194- U maakt ons één

U maakt ons één.- U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Wordt uw wil gedaan,- dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,- dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Onderwijzing
Huwelijksgeloften

We zingen: Psalm 134 vers 2 (Tijdens het zingen knielt het bruidspaar)
Heft uwe handen naar omhoog,

Slaat naar het Heiligdom uw oog,

En knielt eerbiedig voor Hem neer;

Looft, looft nu aller heren HEER.

Huwelijksinzegening

We zingen het bruidspaar staande toe: Psalm 134 vers 3
Dat 's HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’;

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;

Looft, looft dan aller heren HEER.

Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan



Overhandiging van de huwelijksbijbel — Reinate Klomp

Dankgebed, voorbede en stil gebed en Onze Vader

Lied: Hemelhoog 617- Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker- Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.- O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,- O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.- Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,- Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.- O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,- O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,- Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,- Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.- O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,- O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.- O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,- O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.- Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.- O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,- O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.- O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,- O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.- Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Zegen

Collecte




